Een wandeling door Veghel
van boom naar boom
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Een wandelroute van + 5 kilometer door en rond
het centrum van Veghel




Voorwoord: Bomenroute door Veghel

Bomen en Veghel — geen voor de hand liggende combinatie, maar bij ‘nader inzien’ toch
de moeite waard. Daar gaat het om met de ‘bomenroute’ om eens met ‘andere ogen’ naar
de omgeving en vooral naar bomen te kijken,

Dan kom je tot de ontdekking dat er bomen in Veghel staan die nog kunnen ‘vertellen’
over de oorlog of zich nog weten te herinneren dar er in Veghel een station was. Bomen
vertellen veel over de geschiedenis als je erop let.

Dat bomen gezond zijn voor ons omdat ze zuurstof produceren en de lucht filteren is
algemeen bekend. Bomen op hert plarteland hadden vroeger de functie van een ‘wegwijzer
(bij die grote eik rechtsaf), maar ook in de bebouwde kom zorgen bomen voor sfeer en
zijn vaak bepalend voor her karakter van een weg of een plein.

Herinneringen uit onze jeugd zijn vaak gekoppeld aan bomen. Waar stond die kastanje-
boom ook al weer waar je zulke mooie kastanjes kon vinden en waar stonden die bomen
ook al weer die in de zomer zo lekker konden ruiken (linden)?

Ook voor de natuur zijn de bomen belangrijk, zo vinden vogels er beschurting, nest-
gelegenheid en voedsel. Heel veel insecten kunnen niet zonder bomen. Vaak zijn de ver-
schillende soorten dan nog weer athankelijk van speciale bomen, zo leeft de rups van het
vlindertje de eikenpage alleen maar op de eik.

Bomen zijn dus vanwege hun geschiedenis en hun belang voor gezondheid en milieu
belangrijk voor de mens. Reden genoeg voor het IVN om er in deze wandeling speciale
aandacht aan te schenken. Immers pas als men op de hoogte is van de waarde van iets, is
men ook bereid er zorgvuldig mee om te gaan. Laar dat nou precies de doclstelling zijn
van het [VN.

Namens IVN Veghel wens ik u nog veel plezier met deze bomenwandeling door Veghel.

Fer Kalis, voorzitter



Start bij het UITpunt op de Markt

Wanneer u uit dit oude gemeentehuis komr, gebouwd tussen 1874 en 1877 in neo-
renaissance stij], ziet u aan de overkant van de markt de Lambertuskerk. Deze kerk met
een toren van 83 meter, gebouwd door Pierre Cuypers, zult u tijdens de wandeling steeds
kunnen blijven zien.

De Lambertuskerk:

Het grootste en meest imposante geboww in ber centrum van Veghel i5 de driebeukige neogoti-
sche krutsbasiliek, de Sint-Lambertus,

Deken van Miert ﬁrgiff ap 20 mei 1858 de eerste steen. 'l-"fryﬂfgrm I5 &r vier jadar aan gefwmmi'
onder het wakend oog van de 19 eeuwse architect BJ.H. Cuypers.

De Lambertuskerk van Veghel is de eerste grote kerk waarbij de beroemde bowwmeester zich
liet inspireren door de 13% eeuwse Franse gotiek. Bijzonder fraai: de vele uit zandsteen ver-

vaardigde heiligenbeelden, waaronder Mozes en Aiiran rechts en links bij de hoofdingang en
!‘:'I'-ﬂi-'fﬂ Efi’ mgaﬂgﬁmr?n ﬂlf" f&'ﬁﬂé{ﬂpﬂffﬁ'ﬁfﬁ.

1. Komend uit het UITpunt gaat u rechtsaf

Op de hoek van het oude gemeentehuis staar een iep.
Zonder de iep zouden onze steden en dorpen er heel anders uirtzien.

Hij staat langs veel straten, in parken en plantsoenen.
De bladeren van de iep kun je herkennen omdar

ze aan de onderkant asymmetrisch zijn:

de ene bladhelft is iets langer dan de andere.

De iep bloeit heel vroeg in het voorjaar.

In februari komen er kleine bloemetjes aan de kale takken,

in mei zijn ze rijp.

2. Ga rechtdoor, de Hoofdstraat in

Rechts en links in de Hoofdstraat ziet u enkele bol-catalpa’s ook wel trompetbomen
genoemd. De spitse bladeren staan tegenover elkaar of in kransen van drie en worden
25 em. lang. Natuurlijk staan de knoppen in de winter ook in een krans van drie bij

elkaar,

De grote smalle peulen lijken net snijbonen,



3. Na modehuis Zomers rechtsaf het Steegje door

Achter op het parkeerterrein van Zomers ziet u rechts cen esdoorn (+ 100 jaar oud), een
mooie sierboom in tuinen en parken. Her zaad van de esdoorn danst in de herfst uit de

boom, als ronddraaiende propellertjes.
Van dichtbij ziet het eruir als twee vleugeltjes aan elkaar.
In ieder vleugeltje zit een esdoornzaadje.

4. Ga even rechtsaf tot drukkerij Th. van Veghel,
nummer 40

Naast de taxushaag ziet u een groenmonument, een moerascipres (+ 100 jaar).
De moerascipres is een vreemdeling in onze streken.

Hij komt uit Noord-Amerika en Mexico.

Daar groeit hij zoals de naam al zegt het liefst in moerasachrige gebieden.

Hij kan tegen nartrigheid, maar ook op drogere grond wil hij wel
groeien.

De moerascipres is een van de zeldzame naaldbomen die hun
naalden ieder jaar laten vallen.

In het najaar kleuren zijn naalden rood voordat ze van de takken

vallen. In juni komen er weer jonge, zachte naaldjes aan de

takken.

5. Ga nu terug tot het Steegje, ga rechtsaf en hou het
parkeerterrein aan uw linkerhand en daarna het
Stadhuisplein aan tot u bij de hoofdingang van het
stadhuis bent gekomen

Tegenover de ingang van het stadhuis staar in een perkje een lindeboom.

Vaak wordt een linde geplant als geluksboom bij een nieuw huis, of als gezelligheidsboom
waar mensen elkaar opzoeken, bijvoorbeeld op dorpspleinen. Veel herdenkingsbomen zijn
ook linden.

“De lindeboom heeft het eeuwige leven”.

Ook deze boom is een herdenkingsboom, hij wordt ook wel de Julianaboom genoemd
omdat hij ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige prinses Juliana en prins
Bernhard in 1937 is geplant,



Jarenlang stond hij voor her oude gemeentehuis aan de Markt.

Toen in 1983 het nicuwe stadhuis in gebruik werd genomen

ging de boom mee. Dar was een goed idee omdar een linde erg
oud kan worden. De linde bloeit in juni en juli. Zijn geelgroe-
ne bloemtrosjes vullen de lucht dan met hun aroma. Bijen vlie-

gen massaal op de lindebloesem.

De vruchten van de linde zijn kleine lichtbruine bolletjes. leder

trosje heeft aan zijn steel een smal schutblad als parachure,
waardoor hij kan zweven op de wind.

Vlak achter de Julianaboom staat het kunstwerk Boom en Bron, gemaakr door Aner van
de Elzen ter gelegenheid van her afscheid van burgemeester L.].P. Keyzer in 1998. De
geschiedenis van de gemeente Veghel over de afgelopen 800 jaar en de toekomst zijn in
dit kunstwerk uitgebeeld. De boom als symbolisch beeld van de wortels, de groei en de
toekomst. In de bron zijn belangrijke historische momenten in de vorm van grafische

afbeeldingen terug te vinden.

Maast de kunstboom staat een naaldboom, de
metasequoia of watercipres. Een geschenk van het
voormalig gemeentebestuur van de gemeente Erp.
Het is een van de weinige bomen met kegels die
zijn naalden in de herfst kwijtraake. De stam is
gegmefd, met zachte, schilf'r-:rige, mndachtigt

schors,
Schuin tegenover de kunstboom staar, omringd door taxus, een moseik.
De moseik is ingevoerd uit Zuidoost-Europa en vaak aangeplant in

parken en langs wegen.

De bladeren hebben een variabele vorm en de

rijpe eikel zit in een borstelig napje.
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