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In 2025 vieren we een bijzondere

mijlpaal: 75 jaar IVN Voorne-Putten

Rozenburg!
Wat in 1950 begon met een klein groepje

natuurliefhebbers is uitgegroeid tot een betrokken

IVN-afdeling van leden die zich, o.a. door het

organiseren van excursies, cursussen en

kinderactiviteiten, met hart en ziel inzetten voor een

groenere toekomst. Ook de samenwerking met lokale

organisaties heeft ons in staat gesteld om onze doelen

te bereiken en natuurbeleving voor iedereen

toegankelijk te maken.

Dit jubileumjaar staat in het teken van vieren en

vooruitkijken. Met een feestelijk programma vol

activiteiten willen we herinneringen ophalen, nieuwe

verbindingen maken en onze liefde voor de natuur

delen. Samen bouwen we aan een duurzame en

groene leefomgeving , zodat ook de komende

generaties kunnen blijven genieten van het

natuurschoon dat Voorne-Putten en Rozenburg te

bieden hebben! In deze jubileumkrant blikken we

terug op memorabele momenten, komen IVN'ers aan

het woord en geven we een overzicht van de komende

feestelijke activiteiten.

De jubileumcommissie

Colofon

redactie:
Martien Blanken
Herma Enthoven
Ria Mellegers
Monique Wyfker
vormgeving:
Herma Enthoven

jubileumcommissie:
Marianne Blanken
Ad 't Hart
Annet Lems
Marjan de Willigen
Monique Wyfker
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Nu, in 2025, zijn wij een florerende afdeling. Wij begonnen

dit jaar met 215 leden, meer dan ooit in onze geschiedenis.

Onze leden begeleiden excursies, organiseren

kinderactiviteiten, geven cursussen, enzovoort. We doen dat

zelf, maar ook vaak met partners als het Zuid-Hollands

Landschap, de Natuurvereniging Hollandse Delta en ’t

Weergors. Voorjaar 2024 werd een jubileumcommissie

opgericht en Ad, Annet, Monique, Marianne en Marjan

gingen voortvarend aan de slag. En nu ligt er een prachtig

jubileumprogramma. Er zal worden gewandeld, gefietst,

gevaren en gefeest. Met, zoals het een IVN-afdeling

betaamt, volop aandacht voor natuur en natuureducatie.

Want ons motto staat nog altijd fier overeind: natuur

brengen in de hoofden en harten van mensen. Opdat zij

zorgzaam met die natuur omgaan. Dat was wat de

Natuurbeschermingswachten in 1950 voor ogen stond, dat

is wat wij vandaag de dag nastreven. Door het verbinden

van hoofd, hart en handen proberen wij mensen te raken

en de natuur te laten beleven. Ik nodig je uit om deel te

nemen aan de geplande jubileumactiviteiten. Maar lees

eerst deze jubileumkrant, die terugblikt op onze 75-jarige

geschiedenis, maar ook hier en daar vooruitkijkt naar de

toekomst. Een natuurrijk jaar gewenst!

Gerda Hos, de vrouw van de mooie dierenverhalen

Het leuke van het schrijven van verhaaltjes vind ik het vergaren van kennis over de onderwerpen in de
natuur. Daar leer ik zelf ook heel veel van. Mijn verhaaltjes gaan meestal over dieren en dan vaak over
vogels, slechts een enkele keer over planten. De oorsprong hiervan stamt uit de tijd dat ik de IVN-
gidsencursus volgde. Ik had in die tijd een herbarium aangelegd en was veel met planten en bomen
bezig. Toen kreeg ik op een keer van Onno van Hest de opmerking: “waarom altijd planten, er zijn nog
veel meer onderwerpen in de natuur”. Daarop ben ik me als eerste in de vogels gaan verdiepen en
dacht: "Waarom schrijf ik er geen artikel over, dan hebben anderen hier ook plezier van".
Het dier wat mij het meest ontroert is toch wel de zwaluw. Ik word er altijd blij van
als de eerste in het voorjaar weer verschijnt, het mooie weer komt er dan aan.

Erik de Boer - de bevlogen voorzitter

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in maart 2024
kwam Albert Roodink naar mij toe
met de boodschap dat onze afdeling
in 2025 75 jaar zou bestaan. Mijn
eerste reactie was: dat kan niet want
IVN is landelijk pas in 1960 opgericht
en bestaat in 2025 dus 65 jaar. Maar
Albert had overtuigend bewijs-
materiaal meegenomen. Hij liet een
nummer van Het Koekoeksei zien uit
2000 waarin het programma stond
van het dat jaar gevierde 50-jarig
bestaan. Later bleek er ook een
schriftje te zijn met knipsels van de
Bond van Natuurbeschermings-
wachten. Daarin stond dat de
afdeling Voorne en Rozenburg van
deze bond haar eerste vergadering
had op 29 september 1950.
In 1960 werd IVN opgericht en
bovengenoemde bondsafdeling ging
direct over in de IVN-afdeling Voorne
en Rozenburg. Pas in 2018 werd
Putten statutair aan de naam
toegevoegd, hoewel de afdeling zich
al decennia VPR noemde.
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Albert Roodink - al 47 jaar lid van IVN

In groep 6 van de basisschool had ik al een verrekijker en trok vaak de natuur in. Als MAVO-leerling heb

ik ook al eens een dode wilde flamingo gevonden in het Weergors Hellevoetsluis, die is met toestemming

opgezet en heeft bij ons in het klaslokaal gestaan. Ik heb de tuinbouwschool in Brielle bezocht en in het

4e leerjaar 1974-1975 moesten wij 1 dag in de week stage lopen bij 4 verschillende organisaties. Ik heb

stage gelopen bij ZHL, NM, gemeente Hellevoetsluis en gemeente Brielle. Bij het ZHL heb ik Jan

Timmerman leren kennen en via hem ben ik vrijwilliger geworden bij ZHL. In 1977 gidste ik al in de

duinen, in 1978 ben ik lid geworden van IVN en in 1979 -1980 heb ik de IVN-gidsencursus gevolgd op

Weversduin.. Ik was ook vrijwilliger in bezoekerscentrum Tenellaplas en heb daar mijn vrouw leren

kennen. Ik heb een brede interesse in de natuur, ik heb van alles gedaan: vogels, vlinders, vogeltelling,

waterdiertjes. Maar insecten zijn toch altijd mijn grootste interesse geweest.

Luc Coenen - doceert met veel plezier

Als (oud)leraar heb ik altijd veel lol gehad in lesgeven,
vooral als mijn leerlingen geïnteresseerd waren in de
lesstof. Als docent bij de Natuurgidsenopleiding en korte
cursussen van KNNV en IVN heb ik het helemaal naar mijn
zin, want dan zijn alle deelnemers super geïnteresseerd
en enthousiast. Daarbij zijn de cursusbijeenkomsten altijd
heel gezellig. Ik ben nu voor de derde keer docent bij de
Natuurgidsenopleiding. De vorige keren hadden we een
geweldig leuke groep en ik verheug me weer op de nieuwe
cursus. Daarbij leer ik er zelf ook steeds weer van. Het is
bovendien heel mooi om te zien hoe de cursisten zich
gedurende de opleiding ontwikkelen. Ik hoop dat ze er
achter komen dat je als gids gewoon bij jezelf moet
blijven, je hoeft niet alles te weten, want het is vooral
belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat je
plezier hebt in datgene wat je doet.

Snertweer

Onze eerste-zaterdag-van-de-
maandwandeling is in december de
snertwandeling. Deze wandeling
heeft haar naam te danken aan de
lekkere kop erwtensoep in de
Meidoorn na afloop. Dat hier erge
behoefte aan is, komt door het vaak
barre onvoorspelbare weer. Zo
waren we jaren geleden letterlijk
van het pad af door een flink pak
sneeuw. Wim Mellegers zagen we
dapper voorop door de sneeuw
stappen en scheelde het niet veel of
we waren verdwaald. Gelukkig
wachtte ons bij het eindpunt de
beloofde kom snert!
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Carla van Rooij leert kinderen liefde voor de natuur

Carla's ideaal is kinderen de liefde voor de natuur mee te geven, zodat ze er de waarde van in leren zien
en er respectvol mee omgaan. In Nissewaard waren tot voor kort niet veel IVN activiteiten.
Zo’n 3 jaar geleden is Carla gestart met een groep die zichzelf 'Natuurlijk Nissewaard' noemt, de groep is
onderdeel van IVN en bestaat uit leden van IVN en KNNV, te weten Joke Siebeler, Jaap van Elst en Tom
van Wanum. Carla wil deze personen ook bij naam genoemd hebben, omdat ze zegt: "Ik kan en doe het
niet alleen".
De groep probeert 1x per maand in Spijkenisse een gezinsactiviteit te organiseren, het liefst buiten in de
natuur, daarvan leer je uiteraard het meest. In de winter en met slechter weer is het ook fijn om een
binnenactiviteit te houden. Sinds kort kunnen ze beschikken over een ruimte in gemaal 'de Leeuw van
Putten' in Spijkenisse, waarvandaan ook fluisterboot 'de IJsvogel' vertrekt. Hier in deze ruimte wordt o.a.
'snavelen in de winter' georganiseerd, waarbij kinderen vetbollen maken en pindaslingers rijgen. Ook
braakbalpluizen staat op het programma. Carla droomt nog steeds van een mooie ruimte in 'de
Wolvenstee', nabij natuurgebieden 'de Uitwaayer' en de 'Wolvenpolder'. Ze vindt het belangrijk om IVN en
KNNV meer naamsbekendheid te geven in de gemeente Nissewaard.

Thema-avond: een succesformule!

De thema-avond is een succesformule, het is altijd een
geslaagde avond.
De IVN-koks verrassen ons steeds weer met hun
lekkere creaties, die aansluiten op het thema van de
avond. Zo werd het thema 'bodem' omgetoverd tot
een driegangenmaaltijd met knollen, wortels en
bollen. Een laagjes-toetje, met op de bodem iets
lekkers, om naar te graven.
Een avond vol informatie en saamhorigheid. Dat deze
avonden populair zijn kunnen we zien aan de snelheid
waarmee steeds het maximale aantal deelnemers
wordt bereikt. Meestal dezelfde dag waarop de
uitnodiging is verstuurd!
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Ad 't Hart - verhalenverteller over zee en strand...de terugkeer van een oerbewoner

Verjaagd in de middeleeuwen, tot 1980 een bezoeker en vanaf begin deze eeuw een bewoner van de
delta. Het gaat goed met de grijze zeehond, we tellen er weer duizenden. Een positieve ontwikkeling. Ook
de zeearend heeft dit kunstje geflikt en de bever heeft na herintroductie in de Biesbosch ons gebied
gekolonialiseerd. De lijst van 75 jaar bevat veel successen, reden voor een symbolische vreugdesprong.
Het afzien dat met de opname gepaard ging neem ik graag voor lief. Bij ons volgende lustrum plaats ik
een opname van een wolf (als we die overleven….)

Arda Riedijk - tien jaar natuurbeleving op Camping 't Weergors met IVN

Een jubileum binnen een jubileum, want 2025 wordt het 10e seizoen van onze fijne samenwerking met
IVN Voorne-Putten Rozenburg. In 2016 organiseerden we de eerste waterdiertjesactiviteit met
grotendeels dezelfde trouwe IVN-vrijwilligers die nu nog steeds komen. We willen onze campinggasten
graag activiteiten bieden die dichtbij de natuur staan. We zijn heel blij dat IVN hier een belangrijke rol in
speelt. Het is zo leuk om te zien dat met name het waterdiertjes speuren nog altijd een groot succes is,
zowel bij de kids als bij ouders en opa’s en oma’s. Dat is mede te danken aan de ontzettend betrokken
en kundige ‘onderzoekers’ van IVN die de kinderen enthousiasmeren. We hebben inmiddels veel
projecten samen gerealiseerd: waterdiertjes en insecten speuren doen we zo’n 6 keer per seizoen, twee
leuke ontdekroutes: Het populaire Boer Wout Pad en Het Geheim van het Haringvliet. Ook met
evenementen zoals Slootjesdag en Haringvlietweekend is de samenwerking uitstekend. Deze
samenwerking is wat ons betreft een blijver. Het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk dat kinderen
zich bewust zijn van de natuur om hen heen.

Kirsten Heiman, gids in opleiding

De eerste les gaf best veel informatie. Maar ik laat me graag

verrassen en ben nieuwsgierig naar wat komen gaat. Ik vind het

fijn dat er zoveel verschillende onderwerpen aan bod komen en

ik zie er vooral naar uit om allerlei leuke weetjes te leren over

planten en dieren. Als ik uiteindelijk gids ben hoop ik dat ik

anderen kan meegeven dat natuur je veel rust kan brengen.
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Wim van den Hoonaard en Janny Silvius, als altijd een actief duo

In 1986 zijn wij gestart met de Natuurgidsencursus. We kwamen,
(met pluismoeder Nora) op het idee om een
Schoolgidsenwerkgroep op te richten voor 7 basisscholen in de
Gemeente Bernisse. We gingen naar de scholen met een
kabouterkist, met materialen voor bodemdiertjes en waterdiertjes.
Ook werd een Natuurpad aangelegd in de Bernisse. Helaas moest
dit wijken voor een 'Forellenplas'. We hebben heel veel gedaan in al
die jaren: begeleiding van 4 gidsencursussen en een Groencursus,
vele excursies in de duinen, snoeicursussen. Wim was ook actief
voor de bijenvereniging. In 2007 werd met Albert en Gerda de
Amfibieënwerkgroep opgericht. Met plezier hebben we diverse
poeltjes geïnventariseerd. Nu helpen we bij de
waterdiertjesmiddagen op 't Weergors en de Slootjesmiddagen. We
inventariseren vlinders en paddenstoelen. Alles hebben we altijd
met plezier gedaan. We hebben zelf ook veel geleerd en genoten
van de samenwerking met andere gidsen.

Simone Jongepier, van Postentocht naar Duinendag

Vanaf 1998 worden er jaarlijks 5 á 6 kindermiddagen georganiseerd
door IVN i.s.m. het Zuid-Hollands Landschap, nu onder de naam
Duinlab.
In 1998 was ik in het bestuur gekomen en vonden we dat er iets voor
kinderen moest komen. “Jong geleerd…..!”
Thema’s als vogels, voorjaar, waterdiertjes, strand en herfst kwamen
jaarlijks voorbij. De belevenis van het buiten zijn is het belangrijkste,
maar in de zaal knutselen en het verwerken van wat ze hebben gezien
vinden ze ook heel leuk.
In het Bezoekerscentrum konden maar 24 kinderen terecht en
moesten we kinderen teleurstellen. Zo kwamen we op het idee om een
postentocht te organiseren in september, op de Heveringen,
waar de kinderen met hun ouders langs konden gaan.
Aanmelden was niet nodig en zo konden we iedereen ontvangen. Dit
was ook meteen een succes en hebben we jaarlijks herhaald. Eerst op
woensdagmiddag en daarna werd de postentocht op zondagmiddag
georganiseerd. De tocht ging toen door het duingebied rondom het
Bezoekerscentrum en werd Duinendag. In 2012/13 zijn er zelfs ook
nog Duinendagen in het voorjaar geweest, maar er bleek dat in
september toch de meeste belangstelling is voor deze activiteit. In
2015 is de Duinendag uitgebreid tot een echt evenement, dat het
Zuid- Hollands Landschap elk jaar opneemt in het jaarprogramma.
Jaarlijks mogen we gemiddeld 200 kinderen met hun begeleiders op
de 3e zondag in september ontvangen bij de kramen die voor het
merendeel bemand zijn door IVN'ers.
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Foto's uit heden en verleden

Bezoekerscentrum in aanbouw

Oesters

kraken met

Albert

Jan Alewijn op muizenjacht

Pluisgroep eindopdracht 2019

2014 IVN weekend Meinweg

Natuurkoffer

v.l.n.r. Jan Timmerman, koningin

Beatrix, Cees Sipkes

v.l.n.r. Hennie van Herk, Wif Boschma,

Henk Dries
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Bankje Wif en Henk

Excursie

2024 Boottocht tijdens afdelingsweekend

2023 Nieuwjaarswandeling

NGO 2025-2026

Kanoën in de

Biesbosch

thema avond 2019

2013 Duinendag

IVN VPR 9



Cees Sipkes - de pionier

Cees (Cornelis) Sipkes
(22-10-1895 – 02-01-1989)
botanicus, geboren in
Haarlem, kwam in 1945
naar Voorne als beheersadviseur bij
het Administratiefonds Rotterdam,
nadat hij te horen had gekregen dat
het duingebied op Voorne er na het
einde van de Tweede Wereldoorlog
erbarmelijk bij lag. Administratiefonds
Rotterdam was toentertijd eigenaar
van het duingebied, nu is dat
Stichting het Zuid-Hollands
Landschap. Cees Sipkes heeft veel
voor de duinen van Voorne betekend.
Na zijn komst heeft hij een duinmeer
uit laten graven, een gebied dat
tijdens de oorlog er als een woestenij
bij lag. Hij heeft met grote kennis van
zaken een, wat hij noemde 'instructief
plantsoen' gecreëerd,nu bekend
onder de naam Heemtuin Tenellaplas.
Die naam heeft hij gekozen omdat, na
de werkzaamheden, het plantje
Anagallis Tenella (Teer Guichelheil)
hier spontaan in groten getale
opdook. De Heemtuin is tegenwoordig
bekend vanwege zijn grote botanische
waarde.

Jan Timmerman - hoeder van de Heemtuin

Jan Timmerman is meer dan 20 jaar werkzaam geweest bij
ZHL als toezichthouder en later ook als beheerder van het
bezoekerscentrum Tenellaplas. Jan was eerst assistent en
later opvolger van Cees Sipkes wat betreft het beheer van
de heemtuin. Na zijn pensioen is hij jarenlang coördinator
geweest van een groep vrijwilligers in de Heemtuin. Jan
was er ook bij aanwezig toen koningin Beatrix ter ere van
de 90e verjaardag van Sipkes de Heemtuin bezocht. Toen
Jan met pensioen ging is Jan Alewijn Dijkhuizen hem
opgevolgd als beheerder van het Bezoekerscentrum. Jan
Alewijn Dijkhuizen heeft samen met Freek Frets de naam
voor de Jan Timmermanzaal bedacht als dank voor zijn
jarenlange inzet.

Mirjam Eikelenboom - natuur beschermen doe je samen

Om de eenvoudige reden dat je samen nu eenmaal meer
bereikt (en het ook een stukje gezelliger is). De
samenwerking tussen Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap en IVN Voorne-Putten Rozenburg is en voelt dan
ook heel logisch. Samen zorgen we voor de natuur en
nemen we mensen mee in onze verwondering tijdens een
excursie, cursus of spontane ontmoeting in de duinen.
Daarmee borduren we anno 2025 met elkaar mooi voort
op het erfgoed van wat Cees Sipkes ons heeft nagelaten
met de Heemtuin Tenellaplas. “…….om mensen iets te laten
zien van de planten en dieren van een duinmeer en ze
tegelijk te vertellen hoe voorzichtig ze moeten zijn in een
echt natuurmonument”, zegt Sipkes er zelf over in zijn
boekje Nederland ons aller tuin uit 1950. En laat dat nu net
het jaar zijn waarin IVN afdeling Voorne-Putten Rozenburg
is opgericht! Namens Het Zuid-Hollands Landschap wil ik
jullie dan ook van harte feliciteren met het 75-jarig
jubileum. De Duinendag vat de essentie van onze
samenwerking misschien wel het mooiste samen. Op die
dag planten we ongelooflijk veel zaadjes met een vleugje
liefde voor de natuur, bij jong en oud. Wanneer de
boswachters de kramen opbouwen, maken vrijwilligers van
IVN de lunch voor iedereen klaar. En waar IVN-gidsen met
opgerolde broekspijpen in de spartelvijver kinderen
meenemen in de onderwaterwereld, stuurt Het Zuid-
Hollands Landschap een persbericht uit. In de
voorbereiding denken we samen na over nieuwe dingen en
na afloop evalueren we de boel met elkaar. Ik hoop dat we
nog heel lang onze krachten zullen bundelen en zo de
liefde voor de natuur mogen delen met bezoekers aan de
natuur op Voorne. Tenminste nog 75 komende jaren.

10 IVN VPR



Wist je dat..........

.....we gedurende 29 jaar een papieren clubblad
hebben gehad met de naam Koekoeksei, dat 4x
per jaar verscheen?

....IVN-gidsen ervan uitgaan dat ze tijdens een
excursie 10% van de deelnemers kwijt mogen
raken?

....er dit jaar weer 27 enthousiastelingen begonnen
zijn met de Natuurgidsenopleiding?

....er in 2012 een invasie pestvogels is
neergestreken op de maretakken in de
Heemtuin?

....Koningin Beatrix de Heemtuin heeft bezocht ter
ere van de 90e verjaardag van Cees Sipkes?

....onze huidige voorzitter, Erik de Boer, al 13 jaar in
het bestuur zit?

....veel leden van IVN Voorne-Putten Rozenburg ook
lid zijn van KNNV Hollandse Delta?

.... zich onder de vrijwilligers van het
Bezoekerscentrum ook vele IVN'ers bevinden?

....IVN landelijk nu 65 jaar bestaat en IVN VPR 75
jaar?!??!

....er op 26 september een feestelijke
jubileumavond wordt georganiseerd voor alle
leden en hun introducés?

....we in 10 jaar tijd van 92 leden naar 215 leden
zijn gegroeid?

....dat in 1950 de 1e voorzitter van de
Natuurbeschermingswacht, voorloper van onze
IVN, burgemeester van Oostvoorne was?
(de heer H.A. van Voorst van Beest)

Wim van Vliet - geniet van zijn achtertuin

Landtong Rozenburg is voor mij een
natuurlijke achtertuin, gemakkelijk met de
fiets te bereiken. Ingeklemd tussen Het
Scheur en het Calandkanaal. De
begrazingsweide is een deel waar de natuur
zijn gang mag gaan zonder veel menselijk
ingrijpen. Een gebiedje van 70ha zonder
wandelpaden, een echt struingebied, dat
midden tussen de industrie ligt. Hier
gedragen grote grazers zich als ecologen en
houden het gebied open. Met plekken waar je
je in het oerwoud waant. Er is in ieder seizoen
wel wat te beleven. Gasten en bezoekers die
soms spontaan maar ook tijdens excursies,
zich met mij verwonderen over wat er in dit
gebied kan en mag. Hoogteverschillen in het
landschap, soms met uitzicht op
voorbijvarende schepen. Voor vogels een
echte ‘steppingstone’ om de foerageren, te
broeden of gewoon uit te rusten tijdens hun
trek naar noord of zuid. Rijk aan insecten.
Kortom het is zo'n mooie plek dat het voor
mij niet nodig is om in de auto te stappen
naar verre oorden.

IVN is voor mij een netwerk van gelijk-

gestemde mensen waar je je kennis kunt

verrijken, o.a. door kortere of langere

cursussen zoals de Natuurgidsencursus. Ook

een club waar je gezellig met elkaar kunt

wandelen in de natuur. En die de

inschrijvingen en reclame verzorgt voor

excursies. En ook nog eens zorgt dat je als

gids voor wettelijke aansprakelijkheid bent

verzekerd.
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Op de website staat meer informatie over de activiteiten:

https://www.ivn.nl/afdeling/voorne-putten-rozenburg/

Marty zorgde vele

jaarvergaderingen

voor heerlijke

brownies
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Jan Alewijn Dijkhuizen, redder van de afdeling

Onze afdeling kent op dit moment een ongekende

bloeiperiode. Dat was wel anders toen ik kennismaakte

met IVN in 1985.... Het begon toen ik in 1984 een stukje

in de krant zag dat het Bezoekerscentrum Tenellaplas

vrijwilligers zocht. Op een koude novemberdag kwam ik

in het oude Bezoekerscentrum op sollicitatiegesprek

met beheerder Jan Timmerman en vrijwilliger Freek

Frets. Ik citeer nog regelmatig de uitspraak die Freek

toen deed: "Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend!" En

dat heb ik geweten. Jan Timmerman vond dat ik de

IVN-gidsencursus moest gaan volgen. Wist ik veel wat

IVN was??? Ik wist wat NM, ZHL, NJN, KNNV,

Landschapsbeheer en NIVON was maar IVN??? Nooit

van gehoord. Op 21 mei 1985 begon de

Natuurgidsencursus en werd ik lid, maar mijn

betrokkenheid bij IVN begon de week ervoor..........

In 1985 lag onze IVN-afdeling op zijn gat. In de
begeleidingscommissie van de Natuurgidsencursus zat
Angeline van Baarsen en het is vooral aan haar
tomeloze inzet te danken dat er nieuw leven in de IVN-
afdeling kwam. Op 14 mei 1985 vroeg zij Wif Boschma
en mij of we met haar een nieuw bestuur wilden
vormen om de afdeling uit het slop te halen. Er
bestond wel een ledenlijst en dus schreven we iedereen
aan of ze nog lid wilden blijven en actief wilden worden
voor de afdeling. Met de nadruk op dat de afdeling
weer uit 'werkende' leden moest bestaan. De leden
werden ook uitgenodigd voor de jaarvergadering. Op
19 juni 1985 vond deze vergadering plaats en hadden
we weer een legitiem bestuur. Ik weet nog goed dat ik
als penningmeester via via de administratie
overhandigd kreeg van mijn voorganger. Een grote
doos vol papieren, niet op volgorde en ook niet alleen
van IVN maar ook van privézaken. Uiteindelijk heeft het
landelijk bestuur gezorgd dat we financieel met een
schone lei mochten beginnen. Om de leden wat meer
aan de afdeling te binden hebben we een afdelingsblad
in het leven geroepen: Het Koekoeksei, het eerste
nummer heb ik nog! Hetzelfde jaar zijn we weer met de
maandelijkse zaterdagochtendexcursies begonnen. Ook
startten we een groep die ging wilgen knotten bij
boeren. En zo kwam de afdeling weer tot leven........

Wist je dat..........

....IVN al 27 jaar in samenwerking met
ZHL kindermiddagen organiseert?

....Prinses Irene in 2010 de Heemtuin en
Bezoekerscentrum heeft bezocht in het
kader van de dag van de biodiversiteit?

....er een herinneringsbankje staat in de
Heemtuin ter nagedachtenis aan
Wif Boschma en Henk Dries?

....in de winter van 2010 tijdens een IVN
bestuursvergadering een muis het leven
gelaten heeft?

..... Martien een soort Latijns
Amerikaanse dans uitvoert wanneer een
muis in zijn broekspijp kruipt?

.....Hennie van Herk in 2010 de 2e locatie
op Voorne heeft ontdekt van de
Moerasgamander?

...Cees Sipkes vele planten, waaronder
de maretak, voor de Heemtuin heeft
verzameld door intensieve ruilhandel en
zoektochten in andere natuurgebieden.

1986
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Peter Vermaas feliciteert IVN VPR namens

KNNV Natuurvereniging Hollandse Delta

Natuurliefhebbers heb je in soorten en
maten. Wat hen bindt is de liefde voor de
natuur.
Door activiteiten met gelijkgestemden te
ondernemen geniet je extra van alles wat de
natuur ons te bieden heeft. Dat blijkt ook wel
uit het feit dat er heel wat mensen lid zijn van
beide verenigingen. En als je kijkt naar de
verschillen tussen KNNV en IVN kan je
eigenlijk alleen maar concluderen dat die
elkaar aanvullen en versterken.

Natuurbeleving en natuureducatie is voor
ons allebei van groot belang. Hoe meer je
weet van de natuur waarvan je geniet, des te
beter zal je ervoor willen zorgen. Met die
gedachte is jaren geleden de samenwerking
ontstaan om natuurcursussen op te gaan
zetten. Cursussen die elk jaar zeer in trek zijn.
Blijkbaar willen mensen graag van alles leren
over vogels, zoogdieren, paddenstoelen,
vlinders en libellen, planten en bomen.
Ons gezamenlijke cursusteam heeft van het
begin af aan bestaan uit KNNV- en IVN-leden.
Zij hebben een formule bedacht waardoor
kennis en beleving in elkaar overlopen en een
eenheid vormen. We waren het erover eens
dat de cursussen moesten bestaan uit
theorieavonden en excursies. Er moest een
balans zijn tussen kennis en beleving, weten
en genieten.
We wensen IVN een mooi jubileumjaar en
hopen in de toekomst in liefde voor de
natuur, zij aan zij, samen te blijven werken.

Dick Zwart - een zeer ervaren Natuurgids

Mijn start bij IVN is begonnen in 1981. Ik volgde
destijds een natuurgidsencursus in Weevers Duin.
Nu was ik al van jongs af aan geïnteresseerd in
de natuur en met name vogels, dus deze cursus
kwam mooi op mijn pad. Na afronding van de
cursus werd ik gevraagd om excursies te leiden
als IVN-gids voor Natuurmonumenten en het
ZHL. Samen met Ben Kuipers heb ik meerdere
natuurgidsencursussen georganiseerd. Wat is er
mooier dan mensen te laten genieten en mee te
nemen in je enthousiasme, in de verwondering
voor de natuur. Kijken door een telescoop
bijvoorbeeld naar een prachtig zingende
roodborsttapuit. “Wat is dat?” riep een
deelnemer, “nog nooit van gehoord”. Het
educatieve, iets doorgeven van de
ontwikkelingen in de natuur, samen natuur
beleven, mensen in beweging zetten, dat past
goed bij IVN en dat al 75 jaar lang! Gefeliciteerd
met dit jubileum!
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