
Slootjesdag 2016, gezien door de ogen van een nieuwbakken gids. 

Via via kreeg ik het verzoek om een smeuïg verslagje te maken van Slootjesdag 2016 . Nu ben ik zeker 

de beroerdste niet. De vraag is echter of ik wel objectief genoeg ben voor een verslag! Het antwoord 

moge duidelijk zijn: “Nee dus!” Daarom een, naar ik hoop, prettig gekleurde, persoonlijke impressie 

van Slootjesdag 2016!  

Ter voorbereiding had Liesbet, onze spin-in-het web, een zaterdagochtend en een dinsdagavond 

gepland om alvast instructies te geven en om het traject gezamenlijk vóór te lopen. In dit geval het 

natuurgebied Cruysbergen. Konden we gelijk de zelfgemaakte bootjes van riet uitproberen! En nu 

maar hopen op mooi weer op de dag zelf!  

Zondag, 12 juni,  begon goed! De zon scheen, de temperatuur was aangenaam. Het mooie 

natuurgebied Cruysbergen lag er uitnodigend bij! We startten met de voorbereidingen om 11.00 uur. 

Het verenigingsgebouw van Scouting Erica was al geopend door een veteraan-scout en langzaam aan 

druppelde iedereen binnen! Materialen uitgepakt en opgesteld. Emmertjes, bakjes, netjes, 

zoekkaarten loeppotjes, dekens, tafels, haaienkop, alles werd verdeeld over het terrein. Zelf had ik 

beloofd om het aquarium bij het scoutinggebouw te vullen met waterbeestjes. Ik stond dus al snel 

met mijn laarzen aan op een ambachtelijke wijze door het water te roeren! En jawel hoor, de 

bootsmannetjes roeiden bijna vanzelf mijn netje binnen! Het leek de roeivereniging Naarden wel!  

Even later had ik een bonte verzameling waterbeestjes zoals schrijvertjes, diverse nimfen, 

poelslakken, mini-mosseltjes, nog wat onduidelijke larven en zelfs een enkele centimeters grote 

spinnende watertor! Is er in ieder al wat te bekijken in het aquarium! 

Om ca. 12.45 uur was het verzamelen geblazen voor de laatste afstemming en instructies onder het 

genot van een drankje met zelfgebakken lekkers! Hoeveel kinderen (met ouders) kunnen we 

verwachten? Welke groepen vertrekken het eerst naar de bruggetjes en welke groepen gaan eerst 

languit liggend op hun rug wolkenformaties ontleden met behulp van een wolkenkaart? Wolken 

genoeg, overigens! Wat te doen bij regen of erger nog, onweer? Allerlei belangrijke zaken om te 

bespreken, nietwaar?  

Om 13.30  begon het festijn. Er stonden al flink wat enthousiaste kinderen te trappelen van 

ongeduld! De drie brugwachters in het veld waar ondergetekende er één van was en de gidsen die de 

50 kinderen en de diverse ouders onder hun hoede zouden nemen, stonden klaar voor de start! 

“Laat ze maar komen!”, dacht ik! “Hé, begint het nu harder te spetteren of lijkt dat maar zo?”  

Helaas, het was echt zo! De paraplu die ik voor de zekerheid had meegenomen werd ineens mijn 

beste vriend! In de verte naderde de eerste groep kinderen met ouders onder leiding van Franca. 

Ondanks de regenspetters  renden zij enthousiast naar het bruggetje en even later was iedereen druk 

in de weer met schepnetjes, bakjes en zoekkaarten. Er werd van alles gevangen, zelfs een kleine 

watersalamander! Plezier hadden ze zeker totdat ……FLITS,  BOEM ! Onweer? Nee, toch? Blijft het bij 

deze ene slag? Helaas, een tweede flits volgde en nu dichterbij! Ook de regendruppels leken zich 

aaneen te rijgen tot waterstralen! Conform afspraak besloten we om te stoppen om helaas al na 

twintig minuten terug te lopen naar het Scoutinghuis. Ja, teleurstelling was er zeker maar iedereen 

begreep het wel ! Met onweer wil en mag je geen enkel risico lopen! 

Aangekomen bij het Scoutinggebouw, was het daar inmiddels een drukte van belang. De vangsten 

werden verdeeld over de diverse bakjes zodat er toch nog genoeg te zien en te vertellen was. Ik 

stond bij de “IVN-schatkist” te kijken waar allerlei vondsten uit de natuur  een plekje krijgen en ik zag 

daar een groep kinderen die met open mond en vol aandacht luisterden naar een verhalenvertelster! 

“Hier is een door de wol geverfde gids aan het werk”, dacht ik bij mezelf! En dat klopte ook. Het was 



Ita die de volle aandacht van de kinderen had met haar spannende en boeiende verhalen! Zo moet 

het dus! 

Buiten brandde het kampvuur waarop kinderen zelf hun broodjes konden bakken! Binnen was van 

alles te zien en werd van alles uitgelegd. Er was wat te eten en te drinken. Kinderen konden hun 

diploma “Slootjesexpert”  inkleuren en ondanks de regen die gestaag bleef vallen, werd het zo toch 

nog een hele leuke middag! Of zoals één van de aanwezige kinderen treffend zei: “Dit is het leukste 

verjaardagspartijtje dat ik ooit heb gehad !”.  Een mooier compliment kun je als organisatie bijna niet 

krijgen, zou ik zo denken! 

Met dank aan alle IVN-ers, KNNV-ers, Scouting Erica voor de goede organisatie en het beschikbaar 

stellen van de locatie! Zelf vond ik het, ondanks de regen, erg leuk. Volgend jaar ben ik zeker weer 

van de partij maar dan wel graag droog weer en een zonnetje erbij! 

Rob Le Febre 

 


