
Verslag IVN Plantenwerkgroep zaterdag 24 januari 2026. Het thema: Bomen.  

Willemiek en ik moesten een nieuwe vorm zoeken om de Bomenles een andere inhoud te 

geven. We waren al 15 jaar gewend aan de doos met takken vol knoppen die Michiel altijd 

meebracht. 50 Soorten had hij bij zich, zorgvuldig bij elkaar gesprokkeld. Ook de bijzondere 

soorten wist hij in elke tuin of natuurgebied in de omgeving te staan. Dan denk ik aan de 

gaspeldoorn die hij in Venlo op de heide ging halen. Op de fiets natuurlijk. 

Nu hebben wij uit een eerder jaar een bomenbanner die IVN eens gemaakt heeft voor het 

bomenfestival. Rene heeft deze bewaard.  

 



De vragen zijn niet moeilijk. Maar sommige vragen riepen weer andere vragen op, die ik niet 

kon bedenken. Bijvoorbeeld; waar komen pijnboompitjes vandaan. Ik dacht aanvankelijk uit 

een bloem, zoals kappertjes. Dat bleek niet het geval. Iedereen zoeken in de boeken dus en 

op internet. De zaden komen uit de dennenappels van de pijnbomen, familie van de grove 

den, meer specifiek van de parasol-den.  

We leren ook dat een larix eenhuizig is. Mannetje en vrouwtje komen in één boom voor. Een 

andere vraag ging over kersen, waarom kersen rood zijn; deze kleur trekt vogels aan die de 

kersen opeten en daardoor de zaden verspreiden. Maar vogels zien toch geen kleuren, “nou” 

zegt Math, “uit onderzoeken blijkt, dat sommige vogels wel kleuren kunnen zien”. 

Er is ook een vraag over de stelen van schoppen en waar die van gemaakt zijn. Het antwoord 

luidt: van essenhout, net als het hout van wichelroedes; dit hout geleidt water. In 

tegenstelling tot berkenhout: op elkaar gestapeld wordt dit gebruikt omdat het vochtwerend 

is.  

Om half elf komt Kevin de koffiewensen opnemen, dan laten we de boeken even liggen en 

praten over andere dingen. Dat we ons land te klein vinden voor bevers en otters en wolven, 

dat Els weer bijna begint aan een seizoen knoflookpadden tellen en onderzoeken. Madeleine 

vertelt over het schoonmaken van artefacten bij de opgravingen in Heel. Ze leert ons nog 

iets: over het Noorderlicht dat in onze contreien gezien is, alleen in de groene variant, het 

rood kunnen we hier door de lichtvervuiling niet waarnemen. Het is te volgen via de app: 

AURORA.  En Willemiek denkt dat een koude winter zich al aandient omdat er veel noten zijn 

gevallen. 

Zo hebben wij, door de 40 vragen die we invullen, een hele genoeglijke en leerzame ochtend. 

Soms gaat het van de hak op de tak, maar de natuur staat wel centraal. We hebben twee 

gezamenlijke liefdes, planten en buiten. Het is prachtig om hier in de Panoramazaal tevens te 

kunnen genieten van het uitzicht, terwijl een winterkoninkje heen en weer hipt tussen hopen 

            



zand en overblijfselen van een insectenhotel, op zoek naar minuscule beestjes.  

Zo nadert het einde van deze werkgroep-ochtend. Math wordt door mij bedankt omdat hij 

alle lijsten van het afgelopen jaar weer voorzien heeft van Latijnse namen. Spaart mij een 

heleboel werk. Onze zieken Giel en René krijgen een kaart met onze namen erop gestuurd of 

gebracht.  

Het nieuwe jaarprogramma wordt uitgedeeld. Met dank aan Marieke staat het ook inmiddels 

op de site van IVN Roermond e.o.. De volgende activiteit: een lezing “Geometrie in de natuur, 

Fibonacci” brengen we nog onder de aandacht en we verdelen de gebieden waar 

voorgelopen gaat worden.  

We hebben weer een hele mooie ochtend gehad. Tijd voor een nazit in het café. 
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