
Prachtige wandeling  en bezoek aan Natuurlijk Asselt op 7 juni 2025 

Door René Horsten 

 

Ondanks het slechte weer waren toch 15 deelnemers gekomen voor deze mooie ochtend-wandeling, 

die werd verzorgd door Leo Koster en Els Korsten. 

We begonnen met een bezoek aan de prachtige natuurtuin van Harry Cuijpers, waar we een uur 

hebben rondgedoold. Vervolgens  hebben we een deel van de noormannenroute gelopen, langs oude 

boerderijen en natuurlijk de ruïne van kasteel Ouborg, gesticht in de 14 de eeuw. Uiteraard 

passeerden we ook de Swalm. Onderweg konden we genieten van een fraai landschap en hadden ook 

bijzondere waarnemingen, waaronder een rode wouw. De wandeling werd opgeluisterd met enkele 

fraaie gedichten, voorgedragen door onze poëet Leo. 

Rond 12:30u werd deze mooie excursie afgesloten met dank aan Leo en Els. 

 

        

 

 

 


