
Excursie ‘Schemervogels op de Meinweg’ 
Door René Horsten 
 
Zaterdagavond 17 juni j.l. heeft IVN Roermond e.o. een ‘stille’ tocht van ca 5 km over de Meinweg 
georganiseerd, in de hoop toch zeker de roep van de nachtzwaluw, bosuil of wellicht de houtsnip 
waar te nemen.  
Een grote groep van 32 belangstellenden had zich bij Venhof verzameld. Onze gids Coen Cox vertelde 
bij aanvang dat de kans reëel was, dat we vanwege het droge weer de nachtzwaluw niet zouden 
waarnemen. 
We gingen op pad; het is een bijzondere ervaring om in het langzaam donker wordende landschap te 
wandelen en als je dan verrast wordt door de prachtige roep van de nachtzwaluw, die zich ook nog in 
de vlucht liet bewonderen, kan de avond niet meer stuk. 
In de verte hoorden we roepende uilen en op de terugtocht werden we verrast door zwermen 
vuurvliegjes. Wat een mooi fenomeen. 
Een waardevolle beleving rijker keerden we weer huiswaarts, met dank aan onze gids Coen Cox. 
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