
Groenewoud Swalmen - voorjaarsflora   

zaterdag 15 april 2023 

 

Eli, Riny en Marjo zijn gaan voorlopen. Voor hen een ware openbaring hoe mooi de Swalm hier door 

het landschap meandert. 

Een beetje lente tekent zich zeker al af op de bosbodem. We hebben te maken met een nat voorjaar 

en dat is aan de vegetatie wel te merken. Met de zoekkaarten over voorjaarsflora, uitgegeven door 

LNE, en helaas niet meer verkrijgbaar, kunnen de nieuwelingen een heleboel planten op naam 

brengen. Die zoekkaarten blijken vandaag echt een uitkomst. Ik heb thuis ook wat voor kunnen 

bereiden  met name over de voortplanting door middel van knolletjes, wortels en wortelstokken. We 

zien hondsdraf en natuurlijk look zonder look, nog zonder bloemetjes, een van de waardplanten van 

het oranjetipje. De bladeren ruiken bij kneuzing naar uien. En we zien bosanemonen die aan 

weerszijden van dit pad groeien. De witte pracht van muur doet Riny verzuchten: “Het is net een 

elfenpad”  . Het komt uit de grond van haar hart. 
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Een van de plantjes om er uit te lichten is hondsdraf, algemeen te vinden met een paarsblauwe 

bloemkroon. Aromatisch met een vierkante stengel, bladen kruiswijs, bloemen tweezijdig 

symmetrisch in schijnkransen, een kruipende stengel en de bloemetjes zijn eetbaar. 

De bosanemoon heeft een lange wortelstok, voorzichtig graaf ik er een uit om dit te laten zien. Ik heb 

speciaal een schepje meegenomen zodat ik het plantje ook weer terug kan zetten. De bosanemoon 

heeft witte bloemdekbladeren, meestal 6 en soms aan de buitenkant wit tot paarsrood. De 

helmknoppen zijn dooiergeel. Het is een stinsenplant. De gele anemoon is zeldzaam, die groeit hier 

niet, maar hebben we vorig jaar wel gezien in Elsloo. De dagkoekoeksbloem voegt weer een andere 



kleur toe aan dit kleurenpallet van het voorjaar. De klimopereprijs met zijn fragiele lichtblauwe 

bloemetjes is ook prachtig om te zien. We offeren zo weinig mogelijk bloemetjes op om door de loep 

te bekijken. Desnoods gaan we door de knieën. 

 

Dan komen we aan de Swalm, snel stromend helder water met kiezelstrandjes. Aan de waterkant 

weer nieuwe vondsten. Het spetterende geel van de dotterbloem, alleen te vinden waar kwelwater 

aan de oppervlakte komt. En valeriaan, nu alleen nog een blad maar straks heerlijk ruikende 

bloemen. Over het bruggetje lopen we richting “De Hout” . 

 

De scharrelkippen die we passeren zijn Barnevelders zegt Julian en de koeien in het weiland bij De 

Hout zijn van het ras Hereforth, dat weet Willemiek.  

In de akkerrand ziet Paul als eerste het akkerviooltje. Dat is de waardplant van de kleine 

parelmoervlinder. Een bedreigde soort, want akkerviooltjes zie je steeds minder in de akkerranden, 

vooral daar waar de akkers bespoten worden tegen onkruid verdwijnt de soort vanzelf.  

Na De Hout verandert het landschap. We passeren een monumentale kastanjeboom. En de 

contouren van de Romeinseweg die weer zichtbaar zijn gemaakt. Er is niet veel meer over van de 

markering met keien die door SBB is aangebracht in het veld. 

Een bloeiende brem langs het pad.  De brem komt uit de vlinderbloemigen familie. Het is een houtige 

plant die bestaat uit kiel, vlag en zwaarden. Wat een geluk dat Paul met ons mee is vandaag  Hij legt 

de bloeiwijze geduldig uit.  



 

Op het pad graven grijze zandbijtjes al hun nestjes, ze hebben ieder hun eigen gaatje met hun eigen 

geur, we lopen voorzichtig om de nestjes niet dicht te trappen, wat nog niet meevalt. 

Het natte gedeelte dat volgt levert normaal in de herfst wel veel soorten paddenstoelen op, maar  

qua flora nu niet zoveel. We kunnen dus even doorlopen. Pas bij de brug over de Swalm gaan we 

weer waarnemingen opschrijven. Alle soorten dovenetel hier, witte, gele en paarse.  Bij een bocht in 

de Swalm nemen we even de tijd om te rusten en te kijken naar het snelstromende water. Julian zegt 

“Waat is ut hie sjoon”. We hebben helaas geen tijd meer om het blauwe grasland in te lopen. Maar 

wel om gezellig af te sluiten en we nemen de auto´s en  de fietsen mee naar Herberg De Bos voor 

koffie met Bienestich in de Stube. Een knus plekje waar we nog wat na kunnen praten. 
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