
RIJSSEN - Zaterdagmorgen 2 september was het zover! De eerste bijeenkomst 

van de jeugdnatturgroep van IVN Rijssen-Enter. En wat was het leuk! Een 

enthousiaste groep van 13 kinderen luisterden, wandelden, plukten, hamerden 

en kletsen er wat aan af!  

Hoe het verliep? Een aantal vrijwilligers stond vanaf 8.45 uur startklaar in de 

Hobbyboerderieje om de kinderen welkom te heten. Al snel vulde de ruimte zich met 

enthousiaste en soms nog een tikkie afwachtende kinderen. Om 9.00 uur ging de 

jeugdclub echt van start!  

Alle kinderen werden (nogmaals) welkom geheten. Vervolgens volgden een aantal 

vragen om elkaar een beetje te leren kennen. Want tja, het kan best spannend zijn 

om iets voor het eerst te doen! Gelukkig waren de vragen niet moeilijk. Er werden 

zelfs al een aantal mooie ervaringen over de natuur gedeeld. Zoals wie al eens dieren 

in het wild gezien had! 

Na de vragen ging de groep lekker naar buiten, aan de wandel. Niet zomaar, maar 

met een missie! De kinderen gingen op zoek naar mooie bloemen en bladeren. Het 

zonnetje was inmiddels tevoorschijn gekomen. Het was heerlijk buiten! De laarzen die 

de meeste kinderen aan hadden, kwamen door de aanwezige dauw wel goed van 

pas.  

Eenmaal terug in de boerderieje werden met de gevonden schatten, de meegenomen 

T-shirts bedrukt. Dit ging volgens de Hapa Zome methode. Geweldig om te zien hoe 

de kinderen dit vol overgave deden! Er werden ware kunstwerken gecreëerd! Na al 

het enthousiaste werk werd er samen, vlot en met plezier, opgeruimd. Daardoor was 

er tijd over voor een geïmproviseerde modeshow. Zo konden de kinderen elkaars 

creaties bewonderen. 

Tot slot zijn de kinderen uitgenodigd om een naam voor de jeugdclub te bedenken. 

Iedereen die er zaterdag (2 september) bij was of die de volgende keer komt (7 

oktober), kan een suggestie inleveren. Behalve dat de jeugdclub dan jouw bedachte 

naam draagt, win je, naast de eeuwige roem, ook een prijs. (Inzendingen mogen naar: 

ivn.rijssenenter@gmail.com). 

Ben je door het lezen van dit verhaal nieuwsgierig geworden om ook te komen? Meld 

je dan aan voor 7 oktober (o.v.v. je naam, je geboortedatum, een 06-nr van 1 van je 

ouders/verzorgers en toestemming op foto’s te publiceren) per email aan: 

ivn.rijssenenter@gmail.com). Graag tot (weer)ziens op 7 oktober! 
 


