
Verslag Polderbende tocht op 12-10-25 

Vandaag zijn we in de Ward. We gaan kijken naar de veranderingen die door de herfst zichtbaar 
worden. Nadat er tevergeefs wordt gewacht op de laatste deelnemer gaanwe van start. Langs de 
Veldschuur richting het Dijkmagazijn lopen we de eerste gevallen bladeren voorbij. We stoppen even 
in het Stammetjesbos, onderaan de dijk, wat bedacht is door “De Kees van het Dijkmagazijn” om als 
buitenlokaaltje te gebruiken. Hier zien we helaas dat vandalisme ook de goede bedoelingen van ons 
als natuurmensen heeft bereikt…  

Maar wij hebben het 
hier even over de 
bladeren van de 
bomen. Wat gebeurt er 
nu precies in de hersft? 
Waarom vallen de 
bladeren? 

Er wordt al gauw een 
goed antwoord 
gegeven: De energie uit 
de bladeren wordt 

weggehaald en in de reserves opgeslagen. Maar waar gaan die reserves heen? Inderdaad, naar de 
wortels! De ene boom is al eerder zijn energie aan het opslaan, waar de ander nog groen is. In deze 
groene bladeren zijn de “fabriekjes” nog druk bezig met het maken van energie. Met het welbekende 
fotosynthese maken deze fabriekjes voedingsstoffen van koolstofdioxide(CO²) en water(H²O) onder 
invloed van zonlicht.  

 

Als we verder lopen komen er 
steeds meer kleuren 
tevoorschijn. De verschillende 
kleuren geel en bruin van de 
dorre bladeren en de rode, 
roze en blauwe 
vruchtvormingen in de 
struiken. Kun je die eten dan?, 
wordt er nieuwsgierig 
gevraagd. Bijna alle vruchtjes 
zijn eetbaar, maar lang niet 
alles is zo lekker als het fruit 
wat we in het dagelijks leven 
eten. Vooral de jongens laten 
zicht niet kennen en proeven 
toch hoe de sleedoornbes smaakt. Conclusie: Bah, vies melig en bitter. 



Daarnaast vinden we ook wat terug van de beheerders van het gebied. Keutels en achtergebleven 
vacht van de schapen. Deze eten werkelijk alles op wat er aan kruiden en grassen staat. Ook de 
blaadjes en dunne takken worden verslonden. Wel erg handig dat deze schapen geen gevoel hebben 
in hun mond, want het favoriete eten is de Berenklauw!  

 

Verderop stoppen we voor een spelletje. We verdelen de groep in twee groepjes van 4 en de 
opdracht is simpel (te simpel). Zoek zo snel mogelijk 10 verschillende bladeren! Na het startsignaal 
zijn binnen no-time allemaal bladeren neergelegd bij ons op tafel. Niet allemaal boombladeren, maar 
ook de kruiden en struiken zijn gepakt. Zelfs de stekelige distel en brandnetel worden gebracht.  

 

Uiteindelijk hebben we met z’n alle ongeveer 25 soorten verzameld op een klein stukje natuur, 
geweldig! Daarna is het tijd om nog verder uit te kuren en wordt er even tijd vrij gemaakt voor 
ravotten en rauzen. Geeft ons ook even de tijd om te genieten van het enthousiasme van jullie! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nadat het riet en de waterkant onder de loopbrug voldoende verkend is lopen we verder. Een deel 
van de groep is maar al te graag langs het water aan het speuren. En met succes! Er wordt een oude 
kerstboom omhoog gesleept en deze wordt al snel versierd met het rondslingerende afval en besjes. 
Guus vind een dode baars die gestikt is in een angel(met made). Hij is ook niet bang om het te laten 
zien en noemt alle kenmerken moeiteloos op. Vooral die mooie rugvin met de zichtbare stekels is erg 
interessant. Uiteindelijk functioneert de baars als piek op onze Polderbende Kerstboom. 

We maken de groepsfoto bij de Kerstboom en lopen terug naar de startlocatie. Onderweg vinden we 
nog een magneet hoog in de boom. Met man en macht wordt deze geprobeerd los te trekken, maar 
helaas is de tomeloze inzet van Guus ook niet genoeg om de magneet te bevrijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken er naar uit om jullie in het nieuwe jaar weer mee te nemen! 
 

Groetjes Kitty, Theo, Joep en Bram 


