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Thema: Herfstkleuren en geluiden 

Heerlijke wandeling weer samen met de kinderen, deze keer door de Klompenwaard en ja het 
regende af en toe best wel flink… Maar zoals een van de kinderen het wijs wist te zeggen, ook dat is 
natuur! 

We starten vooraan bij het wiƩe hek en al snel kwamen we erachter dat er best veel prikplanten zijn. 
Te beginnen met de grote klis, de zaadjes hiervan blijven makkelijk hangen in de vacht van paard en 
koe, maar ook in je jas, broek en andere kleren. Dus al wandelend verspreiden degene die 
klissebolletjes aan de kleren hebben gehangen hier en daar de zaden van de klis. KiƩy verteld over de 
“klachten” over deze zaadjes die volgens mensen de ogen van de paarden zouden aantasten. Maar er 
is ook nog een klein mugje aanwezig die ook kan zorgen voor de nodige jeuk en irritaƟe aan de ogen.  

Vervolgens kwamen we nog een speerdistel en kruisdistel, kaardebol en stekelnoot tegen, die ook 
volop zaadjes klaar hadden om te verspreiden. Iedere plant doet dat echt op zijn eigen manier. 
Rollend via de wind, als pluisjes weggeblazen of zelfs door de besjes/vruchtjes. 

 

Bij de teunisbloem is het handig als het waait of er tegenaan gestoten wordt. Om de natuur te helpen 
besloten de kinderen wat zaaddoosjes er af te halen en die verderop te verspreiden, spannend want 
wie weet als we volgend jaar hier lopen dat dàt de plantjes zijn die wij verspreid hebben!! 

Onderweg zien we ook nog een opengemaakt dier. We komen tot de conclusie dat het een krab is en 
waarschijnlijk nog niet zo heel lang daar ligt, want zijn binnenkant is nog nat en glibberig! Tjonge wat 
is er veel te zien! De Reuzebalsemien staat er ook volop. Daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbij 
gaan. En waarom die in de volksmond ook wel springbalsemien heet, komen de kinderen snel achter. 
Theo laat het even zien aan de opleƩende kids. Superleuk hoe die zaaddoosjes losspringen als je er 
aan komt!  



 

Ook vinden we een dode muis, die best plat is. Het vraagstuk hoe komt de muis zo plat is geworden,  
blijŌ liggen, want heeey daar ligt een koeievlaai, dat is ook intressant!!!  Ff met stokjes door de poep 
roeren blijŌ leuk om te doen (vooral de jongens) zien we al gauw. Veel beestjes waren nog niet te 
vinden, daar was de poep te vers voor. Er groeide wel iets vreemds in de koeienvlaai onderweg.. 

 

 

Inmiddels valt er weer een buitje uit de lucht en schuilen we ff onder een struik,  de grond onder de 
struik is plat en kaal, van dit plekje wordt vaker gebruik gemaakt. Misschien wel door 1 van die dikke 
sƟeren die we daarvoor zagen…  

 

De Ɵjd Ɵkt door, we moeten beetje opschieten als we de splitsing van Rijn en Waal nog willen zien bij 
de kop van Pannerden, het waterpeil is wat gestegen dus zijn we benieuwd hoe hoog het komt. 

Verder staat er nog “paal met plaatjes” en we zien ook dikke betonnen “gebouwtjes”, Joep verteld dat 
het bunkers zijn en over  en het nut van de bunker Ɵjdens de oorlog, tuurlijk zijn we benieuwd hoe 
het aan de binnekant is, dus even met zn alle de bunker in, leuke ervaring, maar uhh, het ruikt hier 
echt niet zo lekker dus hops snel er weer uit en neus in de frisse buitenlucht. 



 

Bij de “kop van Pannerden” is het ff Ɵjd voor groepsfoto waar we meteen zien hoe hoog het water 
staat. Het water is zelfs toch wel zó hoog dat we op de terugweg een stukje “in” de grote rivier 
kunnen lopen en dit is pas als het maar een klein beetje hoger water is…. 

 

Helaas Ɵjd om naar huis te gaan, sommige van de kinderen probeerde een wagen bij te houden die 
op het pad reed richƟng de poort. Anderen bleven nog ff staan kijken naar de paarden en een dikke 
buizerd in de struiken. Maar ene jongedame die zag haar kans en liŌte als een teek mee op de rug 
van Bram. Gelukkig hadden we geen tekenpen nodig om haar te verwijderen en sprong ze uit zichzelf 
ervan af. 



 

 

Van het thema kwam niet zo veel terecht aangezien het bij vlagen flink waaide en regende. Gelukkig 
hebben we de kinderen toch kunnen boeien met wat improvisaƟewerk, want daar draait het immers 
in de natuur om; Beleven! Niet alles is te voorspellen en/of voor te bereiden. Ondanks het minder 
lekkere weer hebben we weer een leuke, enthousiaste groep mee gehad! 

 

Bedankt en tot de volgende keer! 

Theo, Joep, Bram en KiƩy 

 

 

 

 


