
Verslag van de Polderbendetocht op 26 mei 2024. 

Wat een prachtige dag om op stap te gaan. Zelfs zo broeiend dat al snel alle jassen en vesten uit zijn. 
We zijn met een lekkere groep en Bram begint dan ook enthousiast te vertellen over de koekoek, een 
vogel die roept. Wat hij roept weet iedereen, namelijk zijn eigen naam. 
Als Bram vraagt wat hij eet wordt het al wat moeilijker, al denken sommige kinderen wel dat hij 
insecten eet. En dat klopt en vooral rupsen. Ook langharige en giftige rupsen vindt hij lekker. Daar 
zijn sommige mensen dan weer heel blij mee. 
Bram stuurt ons op pad om te zoeken naar insecten en allerlei andere kleine diertjes. Nou dat komt 
helemaal goed. De kinderen hebben er zin in en door het natte warme weer van afgelopen dagen 
vinden we beestjes genoeg. Al gauw moet Annelie de loeppotjes tevoorschijn halen want de 
kinderen willen het goed bekijken. We vinden slakken, zonder en met huisje, sprinkhanen, 
zweefvliegen, waterjuffers, wantsen, muggen, padden en nog veel meer. 

                                  

 



  

  

 
Dan valt op dat het op sommige plekken heel nat is op het fietspad, terwijl het helemaal niet 
geregend heeft en Bram roept juniorgids Joep erbij en die vertelt dat dit komt door de spuugbeestjes 
die zich in spuug verstoppen om niet opgegeten te worden. We zoeken spuug en Joep laat de 
beestjes zien. Al gauw vinden ze tientallen van deze diertjes. 

                            



 
Na een poosje gaan we van het pad af en we zien 2 paarden bij de plas. Kitty zegt dat we er best 
langs kunnen en dat kan ook. Op een mooi plekje leggen we alle potjes bij elkaar en Henny en 
Annelie laten voorbeelden van vogelnestjes zien. Dan mogen alle kinderen in tweetallen proberen 
ook een nest te maken op een kartonnen plaatje. Dat is leuk! En best moeilijk. En dan te bedenken 
dat vogels dit met alleen hun snavel doen. 

                              

 



  
Als iedereen klaar is gaan we de nesten verstoppen en intussen horen we verschillende keren de 
koekoek roepen. Alle nesten verstopt? Dan krijgt iedereen een ei en moet dat proberen te 
verstoppen in het nest van de andere kinderen, zonder dat die dit zien. En ook dat is nog niet zo 
gemakkelijk. 

 
Dan vertelt Henny dat we dit doen, omdat de koekoek, waar we het vandaag over hebben, dit ook 
doet. Hij maakt zelf geen nest, maar het vrouwtje legt haar eieren in het nest van een andere vogel 
en soms gooit ze daarbij eerst de eieren van de andere vogel eruit. Ze kan ook nog haar eieren zo 
maken dat ze lijken op de eieren van de waardvogel. En dan moet een veel kleinere vogel zo’n groot 
koekoeksjong eten geven en opvoeden. Op een foto laat Henny zien hoe dat eruit kan zien. 
De eieren mogen intussen opgegeten worden. 



  

 
Intussen is Kitty naar een andere plek gelopen en daar gaan we allemaal naar toe. Kitty zegt 
stellingen over de koekoek en over de Polderbende en als het waar is, moeten de kinderen naar 
Annelie rennen en als het niet waar is naar Henny.  

                           

 

Dat gaat aardig goed, ook al vinden sommige kinderen het water in de plas veel interessanter. 
Intussen is de tijd voorbij gevlogen en moeten we terug naar de ouders. Daar wacht nog een 
verrassing. Het bestuur van het IVN staat te wachten en heeft voor Henny en Annelie een cadeau, 
omdat ze vandaag voor het laatst zijn. Na 13 jaar dragen zij het stokje over aan Kitty, Bram en Theo. 



Voor de kinderen en voor ons allemaal is er ook een heerlijk ijsje en sommige kinderen hebben ook 
nog een mooie tekening gemaakt of iets lekkers meegebracht. Dat is een heel fijn afscheid voor 
Annelie en Henny. 
Bedankt jullie allemaal voor de fijne jaren met jullie! 
En voor de toekomst: Kitty, Bram en Theo: heel veel succes en vooral heel veel natuurplezier! 

Henny(voor het laatst). 

 


