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Met een klein groepje kinderen  gaan we op stap. Jammer altijd dat er niet mee kinderen bij zijn, 
ondanks de berichten in het Gemeentenieuws en in de Gelderlander. 
Maar niet getreurd, de kinderen die er zijn willen dolgraag beginnen en dat doen we dus maar snel. 
Thema vanavond is nachtvlinders en andere nachtdiertjes. Die kun je niet zomaar ontdekken, er 
moet eerst het een en ander klaar gezet worden. Bram heeft een groot wit laken op een frame 
gemaakt en dat moeten we op een open plek in de grond gaan zetten. Bram is er helaas niet bij, dus 
we hebben Wim gevraagd om ons te helpen. Met vereende krachten wordt het doek uitgerold en 
overeind gezet. Dan moet de lamp in de grond worden gezet, zodanig dat hij goed op het doek 
schijnt. Nog een lamp erbij op de grond, die omhoog schijnt en dan moet dat goed komen. 
Intussen zoemt het om ons heen al volop, vooral muggen. En op het doek verschijnen meteen een 
aantal spinnen, o.a. springspinnen. 
Dan heeft Annelie twee potje meegenomen met inhoud, ze ruiken zoetig en naar alcohol. De een 
bevat bier met iets zoets en de ander wijn met iets zoets. Dat mogen de kinderen op het frame 
wrijven, want, zo vertelt Annelie, sommige nachtvlinders komen op licht af en andere op zoetigheid. 
We willen natuurlijk zoveel mogelijk diertjes zien, dus er wordt druk gesmeerd. 
Dan moeten we wachten en daarom gaan we eerst een kampvuur bouwen aan het strand. Nou dat 
vinden de kinderen helemaal niet erg. 

  

 Er wordt gesjouwd met stenen en hout en intussen horen we het harde geluid van krekels. Als het 
vuurtje lekker fikt en we er gezellig om heen zitten vertelt Annelie vast heel veel over de nacht 
vlinders en dag vlinders en het verschil ertussen. 

  



 Dat er meer nachtvlinders dan dagvlinders zijn en dat er ook nacht vlinders zijn die overdag vliegen. 
En nog veel meer informatie, totdat de kinderen genoeg weten en er iets anders moet gebeuren. Ja 
natuurlijk hebben we marshmallows  bij ons en de kinderen hebben allemaal al een stokje gevonden 
dat ze nat gemaakt hebben in de rivier, zodat het niet te snel in brand kan vliegen. Nou daar kan het 
feest beginnen. Boven het vuur houden valt niet voor iedereen mee, dus er worden er ook een paar 
zwart of er wordt mee gezwaaid en dan vallen ze in het vuur. Maar ze krijgen het wel door en dan is 
het even smullen geblazen. Intussen vliegen er grote groepen vogels over, ja hoor, ganzen. Zij vliegen 
naar het Vossengat om op het water veilig de nacht door te brengen. 
Na een poosje is er genoeg gezeten en wordt er geëxperimenteerd met stokjes met vuur waarmee je 
heel leuk rondjes kunt draaien.  

   

Dat geeft heel leuke effecten in het donker want dat is het inmiddels geworden. De zaklamp van 
Guus kan helemaal over de Waal heen schijnen en dat is best ver. 

Dan wordt het tijd om te gaan kijken naar de beestjes op het doek. Vol verwachting lopen we over 
een smal paadje naar de plek. Veel enger dan op de heenweg, zo in het pikkedonker. En dan….. een 
fikse teleurstelling: geen enkele nachtvlinder of bijzonder ander beestje. Muggen, een enkele spin en 
een schietmot, een groen luisje en dat is het.  



  

We hadden alles verwacht maar dit echt niet. 
Nou ja, dan verzinnen we iets anders. Henny probeert met haar telefoon uilen geluiden te laten 
horen en hoopt dat er uilen gaan reageren. Ook dat lukt niet…..of toch…..of toch niet? 

  

 
Weet je wat je ook heel goed kunt doen met zo’n doek? Ja, schaduwdieren maken. Dat is een leuk 
idee en er wordt druk uit geprobeerd en geraden. Ook wie er achter het doek staat is leuk om te 
raden en dan wordt er  van alles verzonnen. 



  

 

 

Dit is best gezellig en je blijft bij elkaar dan is het niet zo spannend. Sommige kinderen horen grote 
dieren, andere zien mannen lopen en ja zo laat op de avond is het toch wel een beetje eng. 
Dan is het tijd om terug te gaan. Dat gaat prima en snel en zodoende zijn we een beetje vroeg terug. 
Dan praten we nog even na, ook met de ouders die er inmiddels zijn en we bespreken met hen dat 
we voorlopig de volgende tochten weer voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar open stellen. Dan krijgen 
we misschien de groepen weer vol en dat is toch ook wel heel leuk. 

In ieder geval zijn deze kinderen heel enthousiast, ook al hebben we niet gezien waarvoor we 
kwamen. Maar, zoals één van de kinderen wijs zei: “dat is natuur”. 
 

Henny 

 


