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Nationale Natuurwerkdag op Vogeleiland Arkervaart 
Elke eerste zaterdag van november is de Nationale Natuurwerkdag. Dit jaar is er in heel 
Nederland op 567 locaties, door 12.090 vrijwillgers gewerkt in het landschap. Op de site 
van Stichting Landschappen Nederland, de motor achter deze dag, staat een 
indrukwekkend overzicht van wat er allemaal in Nederland is gedaan deze dag (zie 
www.natuurwerkdag.nl). 
 
Ook voor de klus die door de werkgroep landschapsbeheer van IVN Nijkerk is geregeld 
was veel belangstelling. Niet alleen vanuit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Zoals 
iemand uit Amsterdam: “ik wilde gewoon graag naar een eiland toe”. De tuinploeg van  
jachthaven “De Zuidwal” kwam de ochtend met 8 mensen. De wilgentakken die zij 
snoeiden kregen ook een mooie bestemming op het terrein van de jachthaven.  Tree-o-
logic kwam in het kader van maatschappelijk ondernemen de hele dag met drie man 
meewerken met een energie, alsof ze er niet al een hele werkweek op hadden zitten. En 
er waren een paar grote groepen: mensen die vrienden of familie, kinderen en 
kleinkinderen meenamen om zo gezellig met elkaar een leuke en nuttige dag buiten te 
hebben. 
 
Het weer zat ook enorm mee; na een paar grijze en natte dagen begon de dag al stralend 
blauw, en dat is de hele dag zo gebleven. Doordat we ook het vlot van de Zuidwal konden 
lenen, was de groep van bij elkaar zo’n 40 mensen snel overgezet. En dankzij een kleine 
groep vrijwilligers die de weken voor deze dag de paden al grotendeels vrij gemaakt 
hadden kon iedereen ook snel  aan de gang. Tegen koffietijd was er al flink wat gedaan, 
en ontstonden de eerste open plekken al in de wilgenbosjes op het middendeel van het 
eiland. De lekkere koeken die Hildegard had meegenomen vonden dan ook gretig aftrek! 
 
Na de koffie ging een eerste groep mee op een kleine excursie, om wat meer te horen 
over de geschiedenis van de polder Arkemheen en het eiland, en om even te kijken bij 
het ijsvogelwandje dat we hier twee jaar geleden hebben gemaakt. De andere groep 
werkte verder, en kwam daarna naar de Vogelkijkhut om ook even meer te horen en te 
zien.  
Na de lunch zijn we nog met ongeveer de helft van de deelnemers een uurtje 
doorgegaan. Rond 14.30 uur gingen de laatste deelnemers naar de wal, waarna een klein 
clubje van de werkgroep alle gereedschap heeft opgeruimd en daarna de rust op het 
eiland weer terugkeerde. 
 
Omdat beelden meer zeggen dan woorden, hierbij een paar foto’s van deze mooie dag. 
En voor wie nieuwgierig is om meer te zien van dit bijzondere eiland: natuurlijk altijd 
welkom om een keer mee te komen helpen, maar er zijn nu ook prachtige beelden 

http://www.landschappen.nl/
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beschikbaar waarop het eiland letterlijk in vogelvlucht in beeld komt: 
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/heerlijke-ivn-werkdag-video.  
 

 
Overtocht met twee vlotten, ’s ochtends om 9.00 uur 

Koffie met koek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/heerlijke-ivn-werkdag-video
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Aan het werk midden op het eiland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier en daar was het nog fors drassig … 
Maar dat is niet raar als je in een moeras aan het werk gaat! 
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Lunch met lekkere soep en 
broodjes van Peter 
Bokkers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een eerste deel van de wilgentenen heeft al een goede bestemming gekregen op 
jachthaven “de Zuidwal”.  
 
NB: De foto van de overtocht ’s ochtends is gemaakt door Nienke van Ruiten, de andere 
foto’s zijn door mijzelf gemaakt. 


