
Vogeleiland, 17 december 2016 
 

Met de natuurwerkdag was al een flinke slag 

gemaakt, toch was er nog genoeg te doen om 

nog een ochtend met een groep aan de slag te 

kunnen op het Vogeleiland. Met in totaal 15 

mensen, waaronder een paar mensen van 

buiten de werkgroep die door de ervaring van 

5 november enthousiast zijn geworden en nog 

een keer wilden meehelpen (waarvoor dank!) 

zijn we met het vlot naar het eiland gevaren. 

 

Opa Bert en kleinzoon Julian zijn de hele 

ochtend samen druk bezig geweest. 

 

Koffie pauze, gezellig bijpraten. 

 

Hennie heeft mij geleerd hoe van biezen een 

“slangetje te breien”. Mooi!  

 

En als het werk eenmaal klaar is, en alle 

gereedschap is verzameld,  

 

Is de grote wilg weer vrij in het zicht,  

 

En kan de pomp weer aan,  zodat het water de 

rest van de winter zijn werk op het eiland kan 

doen.  


