


Groep 1 & 2: Roodkapje

Er was eens... een klas die op het schoolplein

het verhaal van Roodkapje samen beleeft! De

les gaat over het sprookjesbos en kan dus op

het schoolplein met leerlingen van groep 1 en 2
gedaan worden. Neem de leerlingen mee in het
verhaal van Roodkapje en prikkel hun fantasie. Ze
spelen zelf meel
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Groep 1-2

Tijd 20 minuten

Materialen het sprookje om voor te lezen

Uitvoering
Stap 1: Ga met de leerlingen naar het schoolplein.

Stap 2: Leg uit dat je een sprookje gaat vertellen en
dat de leerlingen meedoen in het sprookje! Ze spelen
mee en maken geluiden.

Stap 3: Lees het sprookje voor, inclusief de
opdrachten. Bij lastige opdrachten kun je ook eerst
met de leerlingen bespreken hoe een activiteit
eruitziet (bijvoorbeeld bloemen plukken) of hoe een
geluid klinkt.

Extra

Is er nog tijd en energie over? Sluit de les af met
verstoppertje. Eén of twee kinderen zijn de wolf en
de rest van de klas is Roodkapje en verstopt zich in
het bos. Als je gevonden bent ga je naar ‘Het huisje
van de jager’, bijvoorbeeld een houten paal of de
leerkracht.

Eventueel kan je met elkaar ook nog het liedje van
Roodkapje zingen: zeg Roodkapje waar ga je heen.




Voorleesverhaal: het sprookje van Roodkapje

Er was eens, lang geleden in een land hier ver
vandaan, een meisje dat altijd een rood mutsje
droeg. Daarom noemde iedereen haar Roodkapje.
De oma van Roodkapje was heel erg ziek.

» Hoe klink je als je ziek bent? Hoe zie je eruit? Doe
allemaal maar eens alsof je ziek bent. Bijvoorbeeld
met hoesten, trillen.

De moeder van Roodkapje maakt zich zorgen om
oma. Misschien heeft ze niet genoeg te eten. Moeder
vraagt aan Roodkapje of ze eten naar oma wil
brengen. Oma woont diep in het grote bos. Maar
Roodkapje is niet bang. Ze gaat huppelend het grote
bos in.

» Hoe kun je huppelen? Huppel allemaal een
rondje op het schoolplein.

Roodkapje is op weg naar oma. Ze heeft lekker eten
bij zich, maar ze wil ook wel een bosje bloemen
meenemen voor oma. Oma houdt erg van bloemen.
Die hebben vrolijke kleuren en ruiken zo lekker.

» Doe allemaal alsof je bloemen aan het
plukken bent. De leerlingen mogen ook een mini
bosboeketje maken van bijvoorbeeld wat gras en
blaadjes.

Terwijl Roodkapje bloemen aan het plukken is, hoort
ze opeens een stem achter zich. Zeg meisje, wat
ben jij hier aan het doen? Roodkapje schrikt en kijkt
achterom. En wie ziet ze daar? Het is een hele grote
wolf! ‘Ik ben bloemen aan het plukken voor oma’
zegt Roodkapje. ‘Die woont helemaal alleen in het
bos en ze is ziek. Kijk maar, ik heb al een hele mooie
bos.’ De wolf kijkt heel aandachtig naar het grote
boeket bloemen. ‘Wat een groot boeket. Maar ik zie
nog geen rozen. Wat jammer, want die zijn mooi en
ruiken heel lekker. Zoek maar eens verderop in het
bos.’‘Oh dankjewel meneer de wolf' zegt Roodkapje
en ze loopt diep het bos in.

» Wat voor geluid maakt een wolf? Ga allemaal
huilen als wolven.

Maar het is allemaal een stiekem en gemeen
plannetje van de wolf. De wolf wil Roodkapje
helemaal niet helpen. Hij wil haar opeten! Stilletjes
sluipt hij naar het huis van oma. Hij doet de deur
heel voorzichtig open en loopt naar het bed van
oma. Dan met één grote hap eet hij oma op. Dan
trekt hij de kleren van oma aan en gaat in het bed
van oma liggen. De wolf doet net alsof hij oma is.

Roodkapje komt bij het huis van oma. Ze loopt naar
het bed, maar wat ziet oma er gek uit. ‘'Oma, wat
heeft u grote ogen.’

» Maak allemaal je ogen zo groot mogelijk.

‘la, zo kan ik beter zien.'
‘Oma, wat heeft u grote oren.’

» Zet allemaal je handen achter je oren en maak
zo heel grote oren.

YJa, zo kan ik je beter horen.’
‘Maar oma, wat heeft u grote tanden.’

» Laat allemaal je tanden zien.

YJa, zo kan ik je beter opeten!" En de wolf eet
Roodkapje met één grote hap op. Roodkapije gilt heel
erg hard. Zo hard dat een jager in het bos het hoort.
Snel rent hij naar het huisje van oma. Voorzichtig
gaat hij naar binnen. Daar ligt de wolf in het bed

van oma te slapen. Heel stil sluipt de jager naar de
wolf en snijdt de buik van de wolf open. Oma en
Roodkapje zitten allebei in de buik van de wolf. De
jager helpt ze naar buiten. Maar als de wolf straks
wakker wordt, merkt hij vast dat zijn buik leeg is. Dus
verzamelen oma, Roodkapje en de jager allemaal
stenen en stoppen die in de buik van de wolf.

Dan wordt de wolf wakker. ‘Jeetje wat heb ik een
dorst. Ik ga maar snel wat drinken bij de put." Oma,
Roodkapje en de jager schuilen in de bosjes. Als
de wolf bij de put gaat drinken, bukt hij heel ver
voorover. Alle stenen in de buik van de wolf rollen
naar voren en hij valt hopla, voorover in de put.
Oma, Roodkapje en de jager zijn veilig. Samen
juichen ze om het te vieren.

» Juich met zijn allen.





