
januari 2026 

De hoop en verwachting waarmee we de decemberblog en daarmee 
2025 besloten, kwam in de eerste dagen van januari 2026 prompt uit. Een 

pak sneeuw bedekte de Zomp vanaf 8 
januari een drietal dagen met een witte 
wade, die de schoonheid van het verval 
van afgelopen december mogelijk nog 
overtrof. Al klaagden de wilde eenden 
hoorbaar over hun koude platvoeten, 
voor de goed geklede en geschoeide 
bezoeker toonde de Zomp zich van haar 
beste kant.  
 
Het noordelijke 
bruggetje sierde zijn 
leuning met kersverse 
sneeuw, een paar meter 
verderop vormden 
bamboestengels een 
ereboog over de rode 
beek. 
 

 
Aan de zuidkant schiep de avondnevel een stemming waarin je 
arm in arm dansende dwergen verwacht die zingend opdaagden 
uit de nevel ter verwelkoming van sneeuwwitje, die je als je lang 
genoeg keek, door de intussen in avondnevel gehulde ereboog, 
kon zien verschijnen. Omdat we die avond nog wat aardse zaken 
moesten afhandelen, schortte het ons aan tijd om haar toe te 
zingen, zodat haar foto in de blog ontbreekt. 
 
De volgende dag gleed een zevental Zompers met gevaar voor 
eigen ledematen naar de heemtuin om die op te ruimen. 
Doordat de nevel die dag verdwenen was, ontbrak ook de 
sprookjessfeer, waardoor het zevental er niet meer in slaagde om 
nogmaals als dwergen te verschijnen. Althans, ik heb er niets van 
gehoord.  
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