
Woensdag 10 september 2025 

Voor een natuurfotograaf is het een bekend verschijnsel: zolang ze niet dood zijn, kunnen ze niet stil zitten; als ze dood 

zijn, zijn ze niet vooruit te branden: beestjes! 

In het eerste geval zijn ze lastig goed op de foto te krijgen, in het tweede geval zijn ze vaak niet meer te determineren.  

10 september 2025 zorgden beide gevallen in eendrachtige samenwerking ervoor dat ik geen enkel beestje netjes op de 

foto kon krijgen. 

 

Op één twijfelachtig geval na: ik slaagde er warempel wél in, een 

wonderlijke tussenvorm op de gevoelige plaat vast te leggen. 

Een onbeweeglijk geval in een spinnenweb, op de plek waar ooit 

de door Felix ontdekte wespspin zijn praktijken uitoefende, die in 

mijn blog van 20 augustus jl. een kanjer van een schildwants had 

gevangen. Nu, een maand later, geen spoor meer van wespspin 

en schildwants, maar in haar prachtig bedauwde web, wel een 

op apegapen verkerende avondvlinder, volgens obsidentify de 

vrij algemene GEELSCHOUDERSPANNER,  die geen 

levenstekenen meer geeft en mede daardoor even zo goed kan 

doorgaan voor een kunstig samenstel van herfstblaadjes, dat bij 

toeval in een vlindervorm in het web is beland. Ik laat de keuze 

graag aan de lezer. 
 

De Zomp neemt intussen op 10 september een voorschotje op 

de herfst door alvast de kleurenpracht van augustus te 

vergroenen... 

 

                                                                                                                          geelschouderspanner 

 

 

Donderdag 18 september 2025 

…een actie die acht dagen later, op 18 september, zijn beslag heeft 

gekregen in een explosie van alle denkbare groentinten, van geelgroen 

tot kobaltgroen: een wonderlijke opmaat naar de verstilling van de 

winter.  

 

Die vergroening zie je het meest indrukwekkend bij de weelde aan 

varens, met name de MANNETJESVARENS, beoosten het watervalletje 

dat het begin van de Zuiderbeek vormt. Zorgeloos alsof er dit jaar geen 

winter volgt, doen die varens in hun uitbundigheid denken aan de 

frivole krekel in de fabel van de krekel en de mier. 

 

 

 

 

 

Van de beestjes springt het metaal-

turquoise van de VLAAMSE-

GAAIENVEER  in het oog. 

 

 

 

 

 

 

…en het metaalgroen van de 

HERFSTMETAALWAPENVLIEG 

(determinatie dankzij obsidentify!) 

op Sabina's arm (obsidentify niet 

nodig).  
 

 

 

 

                                                                                                                                        mannetjesvaren 

 

 

 

 

 

 



 

Mooi dat er op 18 september tegen beter weten in toch nog plantjes en 

beestjes zijn die kleurig voor de dag durven te komen: aan de noordkant van de 

Zomp het geel van de GASPELDOORN,  het roze van het ZEEPKRUID, het 

oranje/roze van de KARDINAALSMUTS, het oranje van het HAVIKSKRUID, en 

het zachtpaars van de STRUIKHEIDE. 

 

    

 

 

 

  zeepkruid 

 gaspeldoorn                                                                        
 
                                                                                                 kardinaalsmuts 

 havikskruid                                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            struikheide 

Ten slotte: dat we van al dit moois kunnen genieten, danken we in niet geringe mate aan de buren Marieke en Joop, die 

vele jaren zorg hebben gedragen voor onze Zomp. Aan hen is dan ook terecht het nieuwe parkbankje opgedragen. 

Marieke en Joop, bedankt voor jullie inzet. Het ga jullie goed! 


