Bewaar het land.

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken en naar mijn gevoel is dit jaar
wel heel snel voorbij gegaan. Er is veel gebeurd en niet alles - zeg maar gewoon
veel - loopt fout.

Natuur en milieu staan heel erg onder druk en de biodiversiteit holt achteruit. De
aarde warmt steeds verder op. De gevolgen maar ook de kosten daarvan lopen ook
steeds meer op. Toch blijkt het heel moeilijk om niet alleen wereldwijd, maar ook in
ons land alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.

Bij het nasnuffelen van mijn boekenkast kwam ik laatst een oud boekje tegen met de
titel "Bewaar het land".

Dit boekje is in 1980 uitgegeven door Natuurmonumenten ter gelegenheid van hun
75-jarig bestaan. Het is een fotoboek met foto's van Lies Wiegman waarin zij een
beeld geeft van het gebruik van onze groene ruimte.

Haar beelden zijn geinspireerd op de toespraak van Chief Seattle, opperhoofd van
de Duwamish-stammen, gehouden bij de overdracht van hun land aan de
Amerikaanse regering in 1855.

De foto's zijn prachtig, maar de toespraak is ronduit indrukwekkend.

Uitgesproken in 1855 en nu, op de grens van 2025 en 2026 heeft deze toespraak
nog niets van zijn waarde verloren. Nee, hij is veel en veel actueler geworden.

De foto's kan ik U niet laten zien en ook de toespraak is te lang om hier af te drukken
maar het gedeelte dat op mij de meeste indruk heeft gemaakt wil ik U niet
onthouden.

"Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet Uw
kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as van onze grootouders is. Leer
ze eerbied voor de aarde, vertel Uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens
van onze voorouders, dat de aarde onze moeder is.



Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen der aarde. Als een man op de
grond spuwt, spuwt hij op zichzelf.

Dit weten wij: de aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde.
Dit weten wij: alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt
met alles samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de

aarde.
De mens heeft het web van het leven niet geweven, hij is slechts één draad ervan.

Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf."

Gestorven op 7 juni 1866 op vermoedelijk 80 jarige leettijd, is de boodschap van
deze man nog even actueel als 159 jaar geleden.

Natuurlijk is het makkelijk om naar de overheid te wijzen, maar wij hebben zelf ook
een eigen verantwoordelijkheid. Want de wereld is niet van ons, wij hebben hem te
leen van onze kinderen!

Herman Beuvens



