
Het wordt weer herfst. 

 

Op driekwart van deze maand, over drie weken, begint alweer de herfst. 

Dit jaar heeft de zomer voor mij op een mooie manier afscheid genomen. In mijn voortuin 

heb ik een perk, tussen twee opritten, waar altijd een haag heeft gestaan en die heb ik dit 

jaar laten weghalen. Daar staan nu bloemen en vooral Verbena bonariensis, IJzerhard. 

 

 

Dat is een hoge plant, meerjarig, met hoge (ca. 1 m) stelen.  Beneden aan de grond een 

rozet met bladeren en aan de top van de steel een boeketje met een aantal kleien paarse  

bloempjes. Die bloempjes bevatten veel nectar, vergelijk het maar met de bloemen van de 

vlinderstruik alleen staan die in langwerpige trossen. Die bloemen trekken veel insecten 

aan.  

 

Zo zag ik daar onlangs nog een Blinde Bij op 

(gedetermineerd via Obsidentify!, anders had 

ik hem ook niet op naam kunnen brengen). 

Die blinde bij is overigens geen bij maar een 

zweefvlieg.  

 

Maar de grootste verrassing kwam enkele 

dagen geleden: drie kolibrievlinders. Die 

vlinder is niet echt zeldzaam meer maar toch 

wel een verrassing om hem in je eigen tuin 

te zien. Twee andere namen zijn de 

Meekrappijlstaart of de Onrustvlinder. Een 

mooi afscheid van de zomer.    

 

                                          kolibrievlinder 

 



Vanmorgen heb ik, ik denk voor de laatste keer dit jaar, het gras gemaaid en zag ik ook dat 

de bloemen van de hemelsleutel, een mooie vetplant, al kleur begonnen te krijgen, oud-

roze. Deze plant is een late bloeier en dus ja, zonder op de kalender te kijken is het 

duidelijk dat de herfst er aan komt. De herfstmaand, een oude naam voor september, is 

natuurlijk de tijd dat we weer paddenstoelen gaan zien. Nou zijn die er eigenlijk wel het hele 

jaar door maar in de herfst komen toch de meeste soorten tevoorschijn te komen tenminste 

als het genoeg geregend heeft. 

 

De eerste paddenstoelen kun je zien, ook als het nog niet veel heeft geregend, op dood 

hout. Dat bevat doorgaans wel water dus groeien ze daar wel op. 

De eerste opvallende paddenstoel die je ziet op stammen van levende bomen is de 

zwavelzwam. Met grote, opvallende vruchtlichamen zit die op de stam. Eerst wat roodachtig 

– oranje maar al snel fel geel. 

Hij is een parasiet, dus een paddenstoel waar de boom uiteindelijk wel aan dood gaat meer 

hij is niet agressief dus we kunnen heel lang van deze combinatie genieten. 

Ik zou willen aanraden: ga er op uit. Er is in deze maand heel, heel veel te zien in de natuur 

en het duurt weer een heel jaar voordat het weer september wordt, 

 

Herman Beuvens 


