
2022-2-5 Lange afstands wandeling IVN Ede van Wolfheze naar Ede 

Loop met ons mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de trein van 9 u.42 uit Ede aangekomen is in Wolfheze met 9 belangstellenden, 

start de wandeling. Even later voegt zich nummer 10 bij ons, die blijkt vanuit Ede al te 

voet gekomen te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen via het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze naar de Renkumse 

hei. Tussen de takjes van de hei zijn diverse cocons van spinnen te zien.  



 

 

Bijzonder mooi is het pad dwars door het weiland met de blaarkoppen, een runderras dat 

de hele winter buiten kan lopen. De zon doet tegelijk goed haar best. 

 

  



 

Op het landgoed Quadenoord groeit veel naaldhout en zijn de bospaden smal. 

 

 

We lopen langs de droogstaande Eerste Quadenoordse spreng met langs de 

oevers op diverse plaatsen dubbelloof, een mooie varensoort waarbij de 

sporendragende bladeren verschillen van de onvruchtbare bladeren.  



 

Daarna volgen we de droogstaande Molenbeek  tot de waterdragende Paradijsbeek erbij 

komt. Via een bruggetje bereiken we met droge voeten de andere kant. 

 

We komen uit bij het Nivonhuis dat gastvrijheid biedt aan wilde bijen. Wij genieten er van 

een lekkere kop versgezette koffie bij ons meegebrachte brood. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet duidelijk waarom deze naaldboom de vorm van een stemvork heeft, bijzonder 

is het wel. 

We komen langs prehistorische akkertjes, een heide terreintje en een uitkijkplatform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze aandacht wordt getrokken door een boomstam vol met donkere hoedjes van een 

schorszwam waar deels een witte zwam overheen gegroeid is. Het lukt ons niet om er een 

naam bij te vinden via obsidentify of via een later geraadpleegde deskundige. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg horen we regelmatig vogels, maar zien alleen aan het begin van onze tocht 

een grote bonte specht die luid boven ons roffelt. 

Op veel plaatsen is de bosgrond losgewoeld door snuiten van het wilde zwijn. Langs een 

boomstronk met veel hars is geschuurd door een zwijn, zijn achtergebleven  zwarte 

stijve haren zitten vastgeplakt aan het hars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met nog een flinke lus over de Sysselt bereiken we omstreeks half 3 na ruim 15 km weer 

de bebouwde kom van Ede. Mede door het prachtige weer is het een geslaagde 

wandeling. 

Dank aan de gidsen Sanne, Stanny en Sander 

Joke Veltkamp 


