
Mandefjild Nieuwjaarswandeling 18.1.2026 IVN de Wâlden 

De Nieuwjaars wandeling met de gidsen van IVN de Wâlden start bij de Heide bij het drie 
provinciën punt Friesland, Drenthe en Groningen. Gladheid en code oranje maakten het 
een week eerder onverantwoord hoewel het sneeuwweer fantastische beelden 
opleverde. Zou het een week later – nu dus - net zo bijzonder zijn? Nou ja hoor, het was 
dit keer heel mistig en ook dan is het gebied heel bijzonder, mysterieus zelfs. Vol met 
stemmen van de natuur: heide, bomen, stenen, ven, kostmossen…. 

We waren met 14 deelnemers. Saskia was er in gedachten bij. Hierbij een kort verslag 
met slechts een paar punten er uitgelicht. Met dank aan onze natuurgids ter plekke Karin 
Akkermans, en foto’s van Betty en Adrie.  

Historie. Het Mandefjild was ooit gezamenlijk bezit van Bakkeveenster boeren in de 
Middeleeuwen. Met grafkelders van nog ouder, namelijk begin holoceen, duizenden 
jaren terug. En veel  steentjes die hierheen zijn geduwd door oprukkend ijs in de laatste 
ijstijd tot 12000 jaar terug.  

Het Landsschapselement de ‘Holle wei’ was vroeger een hoogliggend pad voor transport 
en ook voor de arbeidsmigranten: de hannekensmaaiers kwamen op johannesdei, eind 
juni, uit Duitsland (poepen van bubba) om te werken in Friesland.  Zij waren vaak de 
jongere zonen van Duitse boeren en moesten geld verdienen voor de belastingen aan de 
bisschop munster. Die hield van oorlog, Bommen Berend kennen we maar al te goed; de 
legers strandden op de moerasgebieden. De hoge wal bij Trije Provinsjes is de Landweer: 
daar kon je uitkijken of er vreemd volk uit het Oosten aankwam of belasting heffen.  

Het Ûtblazingsfen yn it Mandefjild spreekt waterliefhebbers erg aan. Vroeger lag er 
hoogveen en nog steeds is er verwaaiing van zand. Vegetatie wordt kort gehouden door 
paarden, schapen en op sommige stukjes zelfs varkens! We zien prachtige korstmossen 
als het Rode Bekermos. En maken kennis met het harsmannetjesgal op enkele grove 
dennen.  

Kortom veel om te genieten, nieuwsgierig te blijven en in 2026 als inspiratie mee te 
nemen! It giet oan 2026, het activiteiten programma IVN de Wâlden 2026 staat op 
www.ivndewalden.nl. En omdat het mossenseizoen is – veel licht op de bodem – ter 
illustratie enkele mooie plaatjes van plantaardig materiaal.  

 

http://www.ivndewalden.nl/


 

 

 

  

 

 

 


