Verslag Lustrum Weekend Vogelwerkgroep Texel 12-14 Mei
Vrijdag:

De Vogelwerkgroep bestaat dit jaar 40 jaar, dat heugelijke feit mochten we niet ongemerkt aan ons
voorbij laten aan en moest gevierd worden. Uit drie fantastische ideeén werd er uiteindelijk gekozen
om een weekend naar het vogeleiland Texel te gaan.

De 16 deelnemers aan dit weekend verzamelden zich op vrijdag rond het middaguur vlakbij de
haven waar de vroege vogels al getrakteerd werken op de eerste zeldzaamheid van het weekend
een Bijeneter. Het beestje hield zich echter goed verscholen in de hoge bomen waardoor niet
iedereen deze kleurrijke vogel kon bewonderen.

Al snel besloten we om het door Chris Briek en Jeroen Hoveling zorgvuldig voorbereide programma
maar op te pakken en reden en fietsten we richting de Mokbaai. Onderweg zagen we de eerste
Rotganzen, Wulpen, Steenlopers en springlevende Kokmeeuwen.

Bij de Mokbaai zit een broedkolonies Aalscholvers van enkele honderden paren en tientallen
Lepelaars. Vanaf het uitzichtpunt lieten de Aalscholvers zich mooi bekijken en de Lepelaars vlogen
over onze hoofden.

In de Mokbaai zelf liepen vele Bergeenden en steltlopers zoals Scholeksters, Zilverplevieren en
enkele Groenpootruiters te foerageren, terwijl de Rietgorzen en Baardmannetjes in de rietkraag
voor ons zich lieten horen. Net toen we verder wilden gaan ontdekte Gerard een Geoorde Fuut in
zomerkleed waarvoor we nog even terugkwamen.

Een klein stukje verder liepen we richting de Horsmeertjes, waar naast de aanwezige eenden
soorten meerdere Geoorde Futen actief duikend te bewonderen waren. Net toen we verder wilden
gaan kwam er een kreet uit de groep “Wat is dat?!” kort daarop klonk het “BIJENETER!!”. Vlak over
onze hoofden vloog deze tropische verschijning in een zwaluwachtige vlucht over de wilgenstruikjes
en verdween langzaam uit het zicht. De eerste dag kon al niet meer stuk.

We liepen kort daarom nog even verder door een natte duinvallei waar de Blauwborst en Rietzanger
zich goed lieten zien en horen. Daarna gingen we richting camping waar ieder zich kon installeren in
een tent of in de trekkershutten. Daarna snel een hapje eten, voordat we weer op de fiets stapten
en vertrokken richting het weidevogelparadijs polder Waalenburg, gelegen midden op het eiland.
Het continue gezang van de Veldleeuwerik en de vele weidevolgels zoals de Grutto waren
adembenemend. Erg bijzonder was de Kemphaan arena waar twee mannetjes in prachtkleed
streden om de gunsten van de vrouwtjes. Moe maar voldaan keerden we weer terug naar de
camping waar de Nachtegalen en een enkele Sprinkhaanzanger ons begroette.

Zaterdag:

De zaterdag was het alweer vroeg dag, met op het programma een flinke fietstocht naar het
noorden van het eiland om vervolgens af te zakken via de vogelboulevard. Met zo een naam kan het
al niet meer tegenvallen; en dat deed het ook niet. Als eerste een korte stop op een uitkijkpunt bij
de Slufter waar we baltsende Eidereenden zagen en hoorden. Even verderop vonden we, zij het met
enige online voorkennis, een paartje Steltkluten en al snel vonden we ook onze eerste Tapuit.
Gelukkig liet deze laatste zich een kilometer verder en ook in de welbekende Tuintjes van dichtbij
mooi bekijken. Zelfs de kleurringen waren goed te zien. Verder was het helaas erg rustig en
vervolgeden we onze weg via het Renvogelveld, waar we een tijdje discussieerden of het nou wel of
geen Bosruiter was. Mede door het tegenlicht was het moeilijk te beoordelen, daardoor waren de
meningen verdeeld. We vervolgden onze fietstocht lang de Wadkant van het eiland weer naar
beneden. Rosse Grutto’s in grote aantallen lieten hun roestbruine kleed mooi bekijken. Via
dorpszicht waar en ter vergeefs naar een Grauwe Franjepoot zochten, maar wel mooi
Bontbekplevieren, Oeverlopers en Gele Kwikstaarten te zien kregen, gingen we voor de volgende
zeldzaamheid. Op een kaal weiland zaten al een week lang een grote groep Morinelplevieren. We
vergaapten ons aan deze bijzondere doortrekkers en vroegen ons af wat ze nou deden daar op die



grote kale akker. Zonder antwoord reden we verder richting Utopia, een binnendijkse
hoogwatervluchtplaats en tevens broedkolonie voor Visdieven, Kluten en Kokmeeuwen. Deze plek
doet zijn nam eer aan en we gaven onze benen even rust door lekker erbij ze gaan zitten.
Ondertussen regelde André een mooie koffiekorting waarna we over de buitendijkse schorren
tuurden op grote afstand naar (tien)duizenden steltlopers: voornamelijk Rosse Grutto’s, Bonte
Strandlopers Wulpen en Zilverplevieren. Ondertussen vlogen enkele Grote Sterns aan ons voorbij.
Na de welverdiende koffiepauze vervolgde we onze weg naar het Wagejot, waar tot de vogelgriep
toesloeg vorig jaar een grote kolonie Grote Sterns broedde. Helaas zijn de overlevende vogels naar
elders verhuist en was het er erg stil. Via de ijzeren Zeekaap en de Zandkes spoedden we ons weer
naar de camping. Onze terugreis leidde ons door polder Waalenburg, waar de Kemphanen nog niet
uitgevochten waren en een grote groep Regelwulpen vlakbij stond te rusten.

Na een snelle opfrisbeurt begaven we ons naar de Pizzeria waar we allemaal genoten van het
feestmaal om ons jubileum te vieren. Afgesloten door een dankwoord van Piet-Hein aan Jeroen,
Chris en Wim voor de organisatie van dit weekend en een ijsje iets verderop, vervolgde een selecte
groep zich naar een bosrand ( Bonte Vliegenvanger) aan de duinen om te wachten op de scherming.
Na een half uurtje wachten verscheen de eerste Houtsnip, kort daarop volgde de Nachtzwaluw. Moe
en voldaan na deze lange dag keerden we terug naar de camping.

Zondag:

Helaas was de laatste dag van het weekend alweer aangebroken. Als kers op de taart fietsten we
door de Nederlanden richting de Slufter. Hier hoorden we Waterral, Spotvogel en alleen de twee
achterblijvers konden genieten van een Grauwe Vliegenvanger. In de Slufter werd een mooie
wandeling gemaakt, onder het continue gezang van Veldleeuweriken en Graspiepers liepen we
langzaam naar de duinrand. Daar werden we verrast door broedende Dwergsterns. We moesten
goed zoeken om deze kleine vogeltjes in het zand terug te vonden. Helaas moeten we weer terug
naar de camping om onze spullen in te pakken. Op de terugweg liet een Bruine Kiekendief zich mooi
bekijken, terwijl een Boomleeuwerik zijn lu-lu-lu-liedje liet horen. Een mooie afsluiting van dit
weekend. Vol van dit mooie weekend, waar we ruim 100 vogelsoorten hebben gezien of gehoord,
gingen we weer richting haven en huiswaarts.













