
NACHTEGALEN IVN PUBLIEKSEXCURSIE BIJ DE BIJLAND 14 MEI 2022    

Zaterdagmorgen 14 mei 2022 zijn we voor 8 uur present op de parkeerplaats tegenover de Swaenebloem in Tolkamer. In 

afwachting van enthousiaste vogelaars en andere geïnteresseerden om samen naar de nachtegaal te luisteren. Want die zangers 

zijn al enkele jaren vaste gasten en bewonderd op deze plek. 

Wat ging eraan vooraf? Maandagmorgen tijdens het voorwandelen wilde tenminste vijf nachtegalen trots hun lied met ons delen. 

Donderdagavond waren ze helaas een stuk rustiger. Het woei hard, maar een zanglijster zat boven fier op het hoogste podium in de 

boom luidruchtig te schetteren in de zon en wind “Pietje Pietje” en “Frederiek Frederiek Frederiek” Geen nachtegaalklanken te 

signaleren. Komt dat nog wel goed? Na wat heer en weer fietsen werden we gerustgesteld. Tenminste één nachtegaal liet zich 

horen. Hopen dat die er zaterdag ook zou zijn. 

De zaterdag van de publieksexcursie. Op de parkeerplaats melden zich langzaamaan de deelnemers. Eén van hen komt meteen met 

de boodschap dat de spotvogel zich aan haar had getoond. Ooit was een waarneming van de spotvogel op deze plek door 

waarneming.nl afgewezen omdat het niet de juiste biotoop zou zijn. Extra interessant om deze vogel op deze plek toch weer te 

zien. 

We gaan op weg. Toch eerst maar even kijken naar die spotvogel natuurlijk aan de rand van het parkeerterrein. We horen het 

piepbeestje en jawel hij laat zich prachtig zien met zijn gele buikje en rode keeltje. De excursie kan al niet meer stuk. Aan de rand 

van de Bijland volgt het een korte introductie over de omgeving, de historie van waterwegen en een verhaal over het Romeinse Rijk 

aldaar. De grafsteen van Marcus Mallius, die gevonden is bij het baggeren in de plas, als getuige.  

We lopen over het fietspad verder langs de plas. Onderweg kunnen het onderscheid tussen tuinfluiter en zwartkop uitleggen en het 

verschil ook laten horen. Is dat een nachtegaal wordt er gevraagd? Nee dat is diezelfde zanglijster weer boven in de boom. Knal 

hard. 

En jawel ….! …. even verder op laat de nachtegaal zich ook horen!! Wat een opluchting. We staan een tijdje vol verbazing te 

luisteren. Hoe kan zo’n klein vogeltje zoveel volume produceren. Maar we zien hem niet. 

Er is en blijft een kakofonie aan geluiden hoorbaar. Tjiftjaf, zwartkop , tuinfluiter, merel, … 

Op het water van de Bijland is het relatief rustig, dus we besluiten door te lopen over het voetpad langs de camping en langs de 

dikste schietwilg van Nederland. De groep leek prima in staat om wat meer meters te maken.  

Het bleek een goede keus want daar op meerdere plekken horen we de nachtegaal en we blijven dus ook uitgebreid loeren en 

hopen op een glimp van deze vogel. “Daar, kijk, zou dat er één zijn? Hij zit echt heel dichtbij, hoor maar. Nee dat is een tjiftjaf of 

een fitis. Oranje poten dan zou het een fitis zijn” De telelens van de fotograaf kan niet echt helpen omdat het licht verkeerd is. We 

horen de tuinfluiter, de groenling met zijn kegelvormige snavel boven in een boom en zien heel mooi een grasmus op muggen 

jacht. Ook nog een koekoek en een buizerd ver weg.  

Via het fietspad lopen we terug en langs het water naar de parkeerplaats terug. De nachtegaal wordt nu uit de kakofonie gehaald 

door de deelnemers zelf, net als de fitis en de tjiftjaf. Ze glimmen. 

Bij de speeltuin bij het water zit de zwarte gekraagde roodstaart en boven het water is een zwarte stern druk en sierlijk aan het 

scheren. Ook nog een plevier aan de rand van het meer. Verder is het nog steeds rustig op het water. Maar zeker en vast, het was 

een vruchtbare en muzikale vogelochtend. Om dat te onderstrepen wacht de spotvogel op de ons bekende plek naast de 

parkeerplaats. Volop in het zicht en de zon. Prachtig. Een passende afsluiting. Tot volgend jaar ziens! 

Gidsen: Jozef Middendorp en Renske Hoekstra 

Aantal deelnemers: 10 deelnemers waaronder 5 IVN leden Oude IJsselstreek, plus 4 dames en de fotograaf 

2 begeleiders (Jozef Middendorp en Renske Hoekstra) 

Spotvogel 


