
 

JEROEN APPELDOORN – INTERVIEWVRAGEN n.a.v. jubileum 
 

1. Kun je jezelf voorstellen? Wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven? 

 

Jeroen Appeldoorn geboren in 1967 in Best en nooit weggeweest. 

In het dagelijks leven ben ik docent in Boxtel op het VMBO, ik geef daar techniek. 

Woon al 56 jaar in het Wilhelminadorp met veel plezier. 

 

2. Wat doe je bij IVN Best? Hoe lang ben je al lid en doe je dit al? 

 

Als zestienjarige zijn we met drie vrienden van de scouting bij IVN Best gegaan. 

We deden toen wat werk in het IVN-huisje en we deden vogeltellingen in de Pailjart. Ook 

bemanden we op zondag het IVN-huisje. Maar ja, ik was ook scoutingleider en dat was 

niet meer te combineren, dus donateur geworden. 

 

Een half jaar dat ik na 18 jaar gestopt was als welpenleider werd ik gevraagd bij Jeugd 

IVN, och dat was maar één keer per maand dat ging nog wel. Maar we gingen samen 

werken met de Landschapsonderhoudsgroep en Jan Nuis vroeg me om die groep over 

te nemen. Dat was 2 keer in de maand een activiteit, toen werd gevraagd of ik de gidsen 

cursus wilde gaan doen. Och ik wilde wel weten of een opleiding iets voor me was, en 

het gidsen vond ik wel leuk. Het heeft me doen bewegen om daarna de 

lerarenopleiding te gaan doen. 

 

3. Waarom ben je bij IVN Best? 

 

Best staat in een VVV-gids als het lelijkste dorp van Brabant maar wel met de mooiste 

omgeving, daarom ben ik bij IVN Best. 

 

4. Hoe zag je IVN Best vroeger? Hoe was het? En was dat heel anders dan nu? 

 

Als het over IVN Best ging, ging het over Jan van de Nieuwenhuizen hij heeft het 

opgericht en Jan deed alles. We zijn ook door hem bij IVN gegaan, zijn zoon was onze 

scoutingleider en Jan ging tijdens scouting het bos in voor een wandeling met ons. 

Ook toen ik zelf leiding was deden we Jan uitnodigen om met onze groep het bos in te 

gaan (nu doe ik dat omdat mijn kinderen nu leiding zijn). Het was een kleine vereniging, 

waar een paar mensen de kar trokken, wel met veel passie. Je moest wel actief iets doen 

anders kon je geen lid zijn maar donateur. 

 

5. Hoe kijk je nu naar IVN Best? 

 

Actieve vereniging waar veel georganiseerd wordt, waar veel gewandeld wordt en waar 

educatie belangrijk is. 

 

6. En hoe zie je de toekomst van IVN Best? Zie je bijvoorbeeld onze vereniging 

veranderen? Of zie je bepaalde kansen? 

 



 

Och ik heb geen glazenbol, maar zal blijven doen wat ik nu doe. Een vereniging moet 

blijven veranderen, anders staat het stil. Kansen komen niet bij me op, natuurlijk zou 

het leuk zijn dat meer mensen ons ontdekken in Best. 

 

7. Heb je nog een mooie afsluiter over IVN Best en/of rondom het jubileum? Iets 

dat je kwijt wil, een mooie quote of uitsmijter? 

 

Laten we zorgen dat IVN Best nog meer op de kaart komt te staan, en dat ze weten wat 

IVN doet en we de mensen kunnen laten zien en beleven hoe we de natuur nodig 

hebben en hoe mooi het is. 


