Vanuit de twee kijkhutten genieten we o.a. van tafeleenden, krakeenden, meerkoeten,
futen, nonnetjes, grote zaagbekken, enz. Ook zien we een gulzige aalscholuver die een grote
baars verorbert.

Rond het middaguur gaan we weer richting parkeerplaats waar we nog even nagenieten
van de huismussen, roeken, holenduiven, Turkse tortels en een grote gele kwikstaart.
Het was weer een mooi uitstapje en voor herhaling vatbaar.
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