
Zeevogeltocht  
 
Op 16 oktober om 5 uur vertrekken was erg vroeg, maar we, Gerard, Martijn, Theo 
en ikzelf werden dan ook om 7.45 in Scheveningen verwacht. Vanuit daar vertrok de 
boot voor een dagje zeevogels kijken, op volle zee. 
We hadden geluk met het weer, de wind was niet al te hard, en er viel geen regen. 
Ondanks dat waren er verschillende mensen die toch wel wat last hadden van de 
hoge golven en wat extra visvoer verzorgden. Ons is dit gelukkig bespaard gebleven. 
Het doel van deze tocht was om op zee wat vogels te zien en fotograferen die niet of 
nauwelijks boven land komen, met daarbij wellicht het geluk nog wat soorten te zien 
die alleen tijdens voor- en najaarstrek onze kust passeren. 
Na het uitvaren werd al direct begonnen met het leggen van een spoor visafval, om 
hiermee wat meeuwen mee te lokken met de boot, en dan te hopen dat hier weer 
andere vogels op af komen.  
Het begin verliep rustig, met alleen enkele meeuwensoorten als mantel- en 
zilvermeeuw. Onderweg werden al de nodige ronddobberende zeekoeten en alken 
gespot. Na verloop van tijd liet zich ook een drieteenmeeuw zien. Het bleef nog even 
rustig, totdat plots de eerste Jan-van-Gent zich meldde bij de boot. De camera’s 
konden nu eindelijk goed gebruikt worden bij het zien van deze prachtige vogel. De 
Jan-van-Gents wisselden zich af met de meeuwen, af en toe wat zeekoeten, maar 
daar bleef het een tijdje bij. 

  
Jan-van-Gent (foto Ron Keijers) 

 
Na verloop van tijd werd plots een kleine jager gespot. Dit leek het keerpunt te zijn en 
vanaf toen bleven ook de andere vogels af en aan vliegen. Het achterdek van het 
schip bleek de beste plek voor te fotograferen, hier bleven alle vogels rondcirkelen, al 
“jagend” op het visafval wat in het water werd gestrooid.  
 
Plots was er grote sensatie. Tussen de meeuwen en van-Genten werd plots een 
grauwe pijlstormvogel gezien. Op zich geen zeldzame soort, bijzonder is echter dat 
deze zijn broedgebied heeft ver op het zuidelijk halfrond, al aardig richting de 
Zuidpool, een slordige 13000 km bij ons vandaan, onder andere voor de kust van 
Argentinië. In het najaar is deze vogel boven de Noordzee te vinden. Gezien de 
locatie en het gedrag, geen vogel waar je zo maar even naar toe kunt gaan om te 
bekijken. 



 
Grauwe pijlstormvogel (foto Ron Keijers) 

 
Na deze bijzondere waarneming bleef het een drukte van jewelste met Jan-van-
Genten, op een bepaald moment waren er zelfs 10 stuks tegelijk bij de boot, op zich 
ook al een hoog aantal.  
Na de middag bleef het redelijk rustig op zee, met nog een opleving waarbij nog 
enkele grote en kleine jagers voorbij kwamen. De Jan-van-Genten lieten het op een 
bepaald moment ook echter afweten, schijnbaar hadden ze hun buikje vol. 
Op weg terug naar de haven kwamen er nog de nodige soorten voorbij zoals 
roodkeelduiker, aalscholvers, zwarte-zee-eenden en dwergmeeuwen. 
Tegen 15.30 waren we weer terug in de haven en na een uurtje of 8 op zee konden 
we tevreden terugkijken op de dag, die werd afgesloten met een portie kibbeling bij 
de locale horeca. 
 
Ron Keijers 
 
Voor een verslag van de excursieleider, zie ook: 
www.birdingholland.nl/post/zeetocht-scheveningen-hoog-bezoek-van-pelagische-globetrotter 
 

  
Drieteenmeeuw en kleine jager (foto’s Ron Keijers) 


