
20130415 Zwart water 
 
15 April 2013 Velden, Het verhaal van Max (12 jaar) 
 
Wij zijn met z'n allen naar het Zwarte water geweest. Daar werden 2 groepen gemaakt;de jongens en 
de meisjes. we kregen daar de opdracht om allemaal diertjes uit het water te vissen zoals padden, 
waterspinnen en noem zo maar op. Even later hadden we 2 padden een paar visjes en twee padden 
die aan het paren waren. Natuurlijk lieten we ze later vrij in het water. Toen gingen we wandelen en 
onze begeleiders hadden overal wel iets over te vertellen. Bijvoorbeeld waarom een specht tegen 
bomen pikt met z'n snavel of hoe die ene boom was omgevallen. We liepen heel lang door het bos. 
Later liepen we langzaam terug. Daarna bleek dat we de kikkers hadden weggejaagd en de meisjes 
maar 2 padden hadden gevangen. Na het wandelen fietsten we terug naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


