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Eindelijk weer samen het veld in om te vogelen. Op 11 september vertrokken Jo van Zanten, Hennie 
van Dinther en ondergetekende ’s ochtends vroeg richting de Oostvaardersplassen. Na enkele 
prachtige nazomerdagen begin september zag het er aanvankelijk naar uit dat het, uitgerekend weer 
de eerste georganiseerde excursie in 2021, zou gaan regenen. Maar gemotiveerd door de uitzending 
van het televisieprogramma Vroege Vogels de avond vóór de excursie over de Oostvaardersplassen, 
namen we het risico op een nat pak voor lief en togen we richting Flevoland. Onderweg scoorden we 
onze eerste leuke soort; Een Ooievaar. Inmiddels is deze soort redelijk gemeengoed geworden maar 
het blijven toch bijzondere vogels om te zien. Toen we het Veluwemeer overstaken en Flevoland 
binnenreden begonnen zich boven onze hoofden toch erg donkere wolken samen te trekken. Niet 
veel later begon het dan ook flink te regenen. Gelukkig was de lucht weer geklaard toen we op de 
parkeerplaats van het bezoekerscentrum De Trekvogel bij de Lepelaarsplassen aankwamen. We 
werden verwelkomt door een hele zwerm huiszwaluwen die boven ons druk aan het kwetteren 
waren. Vanuit de parkeerplaats liepen we via het trekvogelpad, langs het trekvogelveldje zuidwaarts 
naar de Lepelaarhut. Onderweg aandachtig luisterend of we wellicht Baardmannetjes in de riet 
konden horen. Helaas dat bleek niet het geval. Wel spotten we o.a. een prachtig witte buizerd en 
hoorden we diverse keren de Cetti’s zanger uitbundig fluiten. Voor mij was de dag al geslaagd want 
die had ik nog nooit gehoord. Jo, gaf aan dat als je dit eenmaal hebt gehoord je het nooit meer 
vergeet. Een heel heldere korte krachtige melodieuze zang. Prachtig. Onderweg hoorden we verder 
ook veelvuldig, in het wilgenbos, op een paar plekken een contactgeluidje van een vogel (een beetje 
zeurend piepje) dat we maar niet thuis konden brengen. Plotseling kon ik de ‘dader’ ontwaren in de 
bosjes. Het bleek een Fitis.  Toch lastig met die contactgeluidjes. Aangekomen in de Lepelaarhut 
bleken er nog twee vogelaars te zitten. Beide met een camera in de aanslag met hele grote lenzen. 
De heren ‘schoten’ tientallen keren op een IJsvogeltje dat vlakbij de hut op een stok in het water zat 
te vissen. Ik moet zeggen, het was ook een plaatje om te zien. Verder hier wat gebruikelijke soorten 
gezien. Op de weg terug naar de auto hebben we nog wat langer staan kijken bij het trekvogelveldje 
omdat het hier wemelde van de laagvliegende zwaluwen; Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en we 
ontwaarden ook een paar Oeverzwaluwen. Daarna hebben we even genoten van ons eerste bakkie 
koffie om vol verwachting (natuurlijk op zoek naar de majestueuze Zeearend) op naar de 
Oostvaardersplassen. We reden noordwestwaarts over de Oostvaardersdijk, met aan de westkant 
het Markermeer en aan de oostkant de Oostvaardersplassen. We maakten gebruik van de  eerste 
beste plek die we tegenkwamen om de auto neer te zetten. Vanaf daar was meteen duidelijk de zgn. 
‘reset’ van het moeras te zien. De afgelopen jaren is het areaal jong riet in het moeras van de 
Oostvaardersplassen drastisch teruggelopen. Daardoor zijn de aantallen van moeras- en watervogels 
in het gebied afgenomen. Om weer nieuw jong riet te krijgen wordt er een ‘reset’ uitgevoerd door 
het waterpeil in het westelijk deel van het moeras tijdelijk te verlagen. De grote plas valt daardoor 
gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen en slikvlaktes. Tijdelijk een ideale situatie voor allerlei 
steltvogels natuurlijk. Minder ideaal, zo bleek, voor vele honderden karpers die hierdoor op het 
droge kwamen te liggen. Maar de één zijn dood is de ander zijn brood want wat was het 
geval….inderdaad hier zagen we al snel in de verte onze eerste Zeearend van de dag. Voor mij was de 
dag nu al meer dan geslaagd. Na een aantal tussenstops, waarbij we onze blik ook af en toe op het 
Markermeer wierpen,  kwamen we bij de laatste stop op de Oostvaardersdijk. Hier troffen we nog 
een bijzondere vogelsoort aan namelijk een tiental Casarca’s.   



De volgend stop was bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Vanuit daar is het mogelijk een 
aantal korte wandelingen door het gebied te maken. We kozen ervoor om de wandelroute 
‘Zeearend’ te nemen. Deze leidt naar de grote observatiehut de Zeearend van waaruit je ruim 2,5 km 
vrij uitzicht over de Oostvaardersplassen. Daar zagen we onze eerste edelherten en konikpaarden. 
Ook zagen we vele ganzen, eenden, steltlopers en een aantal mooie kiekendieven, met de 
kenmerkende gele kop, zoekend naar voedsel, sierlijk en laag zwevend boven de grond.  

De rust in de observatiehut werd vrij snel doorbroken door een vrij grote groep onder leiding van een 
gids….Tijd om verder te gaan.  

Eenmaal terug bij het bezoekerscentrum scoorden we nog een aantal Slop- en tafeleenden. Leuke 
aanvulling voor op de waarnemingenlijst. 

Het was inmiddels al achter in de middag maar wilden graag nog het ‘rondje Oostvaardersplassen’ 
afmaken. Dus op naar de laatste twee uitkijkpunten, namelijk de Kleine- en Grote Praambult. Beide 
zijn het verhoogde uitkijkpunten langs de spoorlijn Almere-Lelystad. Vanaf hier hebben we nog een 
aantal Zeearenden in de verte gezien, een groep Putters (prachtige vogeltjes) die vrij vooraan de 
distels indoken, vele Edelherten en Heckrunderen. Ook bijzonder, en voor mij de eerste keer, tevens 
een paar Wilde Zwanen. Dit is normaal en wintergast en broed in Scandinavië en Rusland. Dit paartje 
had geen jongen. 

De dag liep langzaam ten einde en we besloten rond een uur of vijf de weg richting het zuiden weer 
in te zetten. Ik denk dat ik voor ons drieën kan spreken dat we hebben genoten van deze eerste 
vogelexcursie 2021 en kijken terug op een zeer geslaagde dag. Hopelijk lukt het om binnenkort nog 
wat meer vogelaars mee te krijgen, want je leert op zo’n dag toch ontzettend veel van elkaar.   
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