
28 mei: natuurexcursie Pampushout 

De koekoek verwelkomde ons met luid geroep in het Pampushout.  
Heel veel andere vogels, waaronder de cettizanger volgden hem later. 
We zouden op zoek gaan naar de bever en op zoek gaan kan altijd 
natuurlijk. Meer dan wat wissels, "glijbanen" en afgeknaagde takken 
zagen we echter niet. Jolanda, die samen met Ad gidste, wist wel heel 
wat - ook uit eigen ervaring - over de bever te vertellen. Iedereen kon 
zich er zo een goede voorstelling van maken.  

Tijdens een prachtige zomeravondwandeling (in mei....) stonden we 
verder o.a. stil bij esdoorns die zich zelfs een plaats in een vak met 
beuken weten te veroveren, andere dominante types zoals de bosrank 
en de dijkviltbraam, rode, gele en witte kornoelje en verschillende 
soorten distels. Het was nog net te vroeg om rijpe zaden uit het 
nagelkruid te halen. Dat gaat iedereen die meeliep binnenkort doen om 
te zien dat ieder zaadje een nageltje heeft! Het lekkerste moet je altijd 
voor het laatst bewaren: toen we terugkwamen stonden Jan en 
Hanneke ons op te wachten met koffie, thee, een heerlijk watertje en 
koek! Leuk om zo nog even na te praten over alles wat we hoorden en 
zagen. 

(Alwin Lambregts)


