25 januari: Natuurexcursie Beatrixpark
en Den Uylpark

Het was vandaag koud winterweer maar met een flauw zonnetje erbij,
dus was het goed te doen. De eerste stop was bij de stam van een dode
es waar aan de voet een mooi groepje oranje/geel gekleurde
fluweelpootjes (paddenstoel) zat. Rinus vertelde over de vele
toepassingen van het essenhout. Onder andere dat in Engeland met
name het hout van de Nederlandse essen graag werd gebruikt om er
sticks voor de daar populaire sport Hurley van te maken. Er werden
knaagsporen van de bever gezien en er werd even stilgestaan bij de
kunstuiting van Jerome Symons, geheten PRESENT.

Bij een grote groep kaardenbollen vertelde Geert hoe de putter
(distelvink), die gek is op de zaden van deze plant, aan zijn naam is
gekomen. Bij het hekwerk met de “onechte” Beatrixlinde is aldaar
natuurlijk weer het trieste verhaal van de “echte” Beatrixlinde verteld.

In het Den Uylpark hebben we de Verfplantenakker van IVN bezocht. Er
is een samenwerking met de Wolunie; plantendelen worden gebruikt om
schapenwol te kleuren.

Terug in het Beatrixpark aangekomen, vertelde Geert bij een vogelhuisje
waar, al in de Middeleeuwen ontstaan, de naam “pottenkijkers” vandaan
komt. In het Hof van Heden vertelde Rinus over de vele
‘duivelswandelstokken’ (plant) die daar stonden.

Als afsluiting van deze weer boeiende excursie, was de warme koffie/
thee met koekje (verzorgd door Hanneke en Jan, waarvoor dank) van
harte welkom!

(Alwin Lambregts)



