
21/12: Excursie voormalig Floriadeterrein 

Mooi winterweer op deze kortste (qua daglicht) dag van het jaar. Als start van 
de excursie werd wat meer verteld over de 55 meter hoge Energienaald. 
Deze mast heeft 10 meter neonverlichting in de top, blauw van kleur aan de 
kant van Almere Stad en groen van kleur aan de kant van Almere Haven. 

Op dit terrein staan, als leuke overblijfselen van de Floriade, nogal wat 
bijzondere (exotische) bomen en struiken. Een aantal hiervan is besproken, 
zoals bijvoorbeeld de Chinese zevenzonenboom, de Andesstruik, de 
Perzische slaapboom (in de nacht gaan de blaadjes dicht) en de 
doodsbeenderenboom! Geert vertelde wat meer over de veel in Australië 
voorkomende eucalyptus. Hij bewaart via de wortels veel vocht in de 
bladeren, waar o.a. de koala’s van profiteren. Echter, de leerachtige bladeren 
bevatten veel beschermende olie/was die erg brandbaar is hetgeen een 
eventuele brand daar aanwakkert. 

Rinus maakte duidelijk dat de olijfwilg géén olijf is en ook géén wilg. Waarom 
heet ie dan zo? Nou, omdat de vrucht op die van een olijf lijkt en het blad op 
dat van een wilg, ja hoor! En passant hoorden we het geluid van een ijsvogel. 
Verder zagen we nog de grote kale inktzwam en is het verschil tussen het 
echt en het viltig judasoor uitgelegd. 

Het vijf meter hoge (kunst)object De Benen is een es op zijn kop die zo ook 
een poort vormt. Een poort betekent altijd een overgang naar iets anders. 
Stap er doorheen en waan je voortaan niet langer in een stad met bomen, 
maar in een bos met huizen. Dit moesten we dus allen doen, zie foto. 

Aan het eind konden we nog even, staande in de winterzon, met een lekkere 
kop koffie/thee (verzorgd door Jan, dank!) in de hand, nagenieten van deze 
weer boeiende excursie! 
(Alwin Lambregts)


