
 

 
 
 
   

 
IVN afd. Almere - Jaarverslag 2017 
 
IVN Almere, een natuurvereniging met een veelheid 
aan natuuractiviteiten en een gezonde groei 
 
Hieronder volgt in chronologische volgorde een bloemlezing van de 
activiteiten van onze vereniging. En als je denkt: ‘hé dit heb ik 
eerder gelezen’? Dat klopt, het zijn allemaal items die eerder 
verschenen zijn in de maandelijkse nieuwsbrieven. Maar nu dus 
allemaal bij elkaar. 
 
Januari 2017 
 
Nieuwjaarsreceptie 
8 Januari kwamen we weer voor het eerst bijeen om elkaar een groen en 
goed 2017 te wensen. Na een kopje koffie trokken we het Vroege 
Vogelbos in om te genieten van het buiten zijn. Ondanks de vrieskoude 
werden er nog heel wat paddenstoelen gezien. Nadat we een frisse neus 
gehaald hadden genoten we volop van alle heerlijkheden die iedereen 
meegebracht had. Tijdens het culinair genieten maakten we kennis met 
nieuwe gezichten. Ook werden er al nieuwe plannen gesmeed. Kortom: 
we zijn het jaar goed begonnen. 
 
Werken in het Vroege Vogelbos 
In de eerste week van Januari hebben we een aantal taxusbomen vrij 
gezet. We vermoeden, dat ze rond 1986 zijn geplant toen het Beginbos 
opnieuw ingericht werd en het de naam Vroege Vogelbos kreeg. Dat 
betekent, dat deze taxusbomen meer dan 30 jaar oud zijn en wellicht de 
oudste van Almere. Ze dreigden overgroeid te raken door andere grote 
bomen. We hebben daarom twee noten-bomen moeten omzagen. Dat is 
vervelend, maar in de directe omgeving staan nog 25 walnotenbomen. 
De taxusbomen, die schaars zijn in het bos, kunnen nu nog mooier 
uitgroeien en een taxus blijft ook nog eens het hele jaar groen. We willen 
deze taxusbomen nog beter zichtbaar en beleefbaar maken en daarom 
gaan we in de toekomst ook nog een mooi pad aanleggen tussen en 
langs de taxusbomen. 
 
Februari 
 
Eerste bostuinwerkdag 2017 
De Bostuinliefhebbers gingen op 18 februari lekker aan de slag: de 
handen uit de mouwen! Een ploeg maakte in de rozentuin de rozen vrij 
van o.a. klimop. De andere ploeg ging de strijd aan met het gras in de 
vlindertuin. Nadat we lekker gewerkt en bijgepraat hadden, kregen we als 
beloning de zon te zien en werd het zo ook nog hartverwarmend.  
 
Kromslootpark wandeling 
Zondag 26 februari was er de eerste "echte" excursie van dit jaar. Met 
zes deelnemers wandelden we (soms was het meer strompelen door de 
modder) in het Kromslootpark. We zagen heel wat voorjaarsbodes: 
bloeiende hazelaar, wilgenkatjes, klein hoefblad, knoppen die op 
springen staan zoals de paarse van de els enz. Ook kwamen we allerlei 
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interessante sporen tegen. We zagen rozengallen, braakballen waarin 
duidelijk stukken kikkerhuid zaten en ook sterrenschot (foto): Een roofdier 
heeft een zwangere kikker gegeten. In de maag zwelt het omhulsel van 
de kikkereitjes op en dat wordt vervolgens door het roofdier uitgespuugd. 
Het wordt ook wel heksensnot genoemd. We zijn (met een thee en 
koffiepauze erbij) twee uur met veel plezier onderweg geweest. Twee 
deelnemers besloten om IVN lid te worden. We verwelkomen ze graag! 
 
Maart 
 
Burgemeester op bezoek 
Vrijdag 10 maart, met een heerlijk fel voorjaarszonnetje, gaf Frank 
Weerwind de officiële aftrap voor NL-Doet. In het Eksternest maakte hij 
kennis met Stad en Natuur, Flevolandschap, de Wol-Unie en natuurlijk 
met ons IVN dat vertegenwoordigd werd door Jan van den Bos. Nadat de 
heer Weerwind met oprechte belangstelling kennis had genomen van 
verschillende groen-instanties op Almeers grondgebied, bedankte hij 
ieder persoonlijk met een handdruk en overhandigde daarbij een 
aardbeiplant. Toen we vroegen of hij ook lid werd van het IVN kregen we 
het tactische antwoord: ik neem het in overweging....... 
 
NL-Doet 
Het bestuur verwelkomde dit jaar een niet al te grote groep vrijwilligers. 
Ze hebben echter niet hard gewerkt...maar gebuffeld en er was geen 
stoppen aan. Met de heerlijke lunch van het Eksternest werden weer 
nieuwe energie-bronnen aangeboord en daarna ging iedereen vrolijk 
verder met als streven, Herbert zijn takenlijst helemaal afgestreept te 
krijgen. Nou dat is zeker gelukt! Het bos ligt er weer netjes bij en alle 
rozen zijn gekoesterd en hebben elk een mooie ronde band om hun 
groeiplek gekregen waardoor ze niet meer overwoekerd worden door 
andere planten. Het was een geweldige dag en iedereen had het reuze 
naar zijn/haar zin. De vrijwilligers hebben aan den lijve ervaren hoe 
heerlijk het werken is in en om de Bostuin. 
 
Praktijkdag Groenhorst 
Op een prachtige zonnige voorjaarsdag kregen we zowel in het Vroege 
Vogelbos als op de Stadsakker hulp van een groep leerlingen van het 
Groenhorst College. De Stadsakker wordt omringd door een haag van 
veldesdoorn. Daarin zaten echter vele gaten. De leerlingen hebben zo'n 
150 struikjes in de gaten geplant zodat er nu een mooie aaneengesloten 
haag gaat ontstaan.In het Vroege Vogelbos hebben ze de restanten van 
de winterkap opgeruimd. Er zijn takken gezaagd en geknipt en 
takkenrillen gemaakt en gefatsoeneerd. In de herfst kunnen  
er nu weer goed walnoten geraapt worden. Op de mooie open  
plekken die ontstaan zijn krijgen bosplanten en spontaan opschot weer 
een kans. 
 
Erespeld Growing Green voor Ed de la Chambre 
Onze oud-voorzitter Ed de la Chambre.ontving -met een aantal anderen- 
zaterdag 25 maart j.l. de Growing Green erespeld uit handen van 
wethouder Tjeerd Herrema. Deze speld wordt jaarlijks uitgereikt aan 
bevlogen vrijwilligers die zich inzetten voor het groen. Ed ontving der 
speld voor zijn tomeloze inzet voor de IVN bomentuin op de Kemphaan. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   

 
 
April 
 
Excursie Den Uyl-park en Beatrixpark 
23 april: Met zijn 10-en gingen we op pad in het Den Uyl- park en 
Beatrixpark. Een koele lente ochtend met af en toe een paar verfrissende 
spetters. Niemand liet zich daardoor afschrikken. En gelukkig maar want 
de gidsen wisten weer van alles te vertellen: over eetbaar groen in vele 
smaken, mooie Lindeboom-verhalen. Ook werd de verfplantenakker 
aangedaan die er keurig bij lag. De cirkel-tuinen van het Beatrixpark 
werden bewonderd. Na nog meer mooie plekjes bewonderd te hebben, 
dronken we als afsluiting, koffie/thee in de Kinderboerderij.  
 
Natuurontbijt 
29 april: De weergoden werkten mee, het was prachtig weer. Eerst een 
stevige wandeling door het Vroege Vogelbos waar de daslook volop in 
bloei stond. Menigeen plukte een blaadje voor tussen zijn broodje kaas. 
In het bossen troffen we ontkiemende zaden van de beuk. Ook stonden 
we stil bij de wilde kersen, bij de bijzondere populier bij het schapenweitje 
en natuurlijk bij de nu nog piepkleine noten die dit najaar in onze schoot 
zullen vallen. Het heerlijke ontbijt stond klaar toen de wandelploeg terug 
kwam. De broodjes, de roerbak-ei-met-zalm, verschillende theetjes, koffie 
en nog veel meer smaakten voortreffelijk en als toetje: heerlijk koffie-
broodjes!  Zeker weer voor herhaling vatbaar! 
 
 
Mei 
 
Bomentuin excursie 
Zondag 7 mei stonden 10 mensen te popelen om met de Bomentuin-
specialist Ed, de excursie te doen in de IVN Bomentuin op stadslandgoed 
De Kemphaan.Ed vertelde 100-uit: een beetje over de geschiedenis, veel 
over de bomen natuurlijk, maar ook over het risicovolle bestaan ervan. 
Namelijk de sluwheid van de bevers die daar een burcht hebben. Deze 
werd dan ook van verre waargenomen om de rust rondom de burcht niet 
te verstoren. De bomen worden zoveel mogelijk met gaas beschermd om 
vraat te voorkomen. Aan de andere kant waar de bevers niet komen 
worden ook boompjes gekoesterd. Deze hoefden niet met gaas omkleed 
te worden, of toch wel?......de herten vinden deze boompjes zeer 
geschikt om de jeuk van de los zittende basthuid middels schuren tegen 
te gaan.  
 
Rolling Nature Festival 
Zondag 14 Mei was bij het Buitencentrum De Oostvaarders het eerste 
Rolling Nature Festival. Er was een aardige opkomst. IVN afdeling 
Almere was met een kraam aanwezig om het publiek te informeren over 
onze afdeling en wat wij doen en dat is prima gelukt. Een trekker was 
toch wel de voeldoos. Kinderen, maar ook volwassenen, konden een 
zestal dingen bevoelen en benoemen. De inhoud had te maken met de 
omgeving. De topper was de hertenkeutel. De voeldoos was een mooie 
aanleiding om iets over het IVN te vertellen. Kees, Ad en Jan namen de 
gaten mee op excursie en vertelden over het unieke gebied. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   

Juni 
 
Weer een leuke en drukbezochte slootjesdag 
Zaterdag 10 juni deden we voor de derde keer mee met de landelijke IVN 
slootjesdag. Wat was het leuk om ook nu weer ontzettend veel 
enthousiaste kinderen te zien die allerlei interessante dieren uit het water 
opschepten! Onder andere jonge en volwassen salamanders, 
waterschorpioenen, verschillende slakkensoorten, muggenlarven, 
waterspinnetjes, hele grote kevers en zelfs een groene kikker kwamen 
terecht in de glazen bakken die klaar stonden. Daar konden ze beter 
bekeken worden en konden onze vrijwilligers er wat meer over vertellen.  
Veel kinderen maakten eerst zelf een schepnet bij de kunstbus die er 
stond dankzij de medewerking van Stad en Natuur. Ook 
onderwaterkijkers werden er heel wat gemaakt en gebruikt. Ook het 
Eksternest werkte mee: we mochten kinderen na afloop een bon 
meegeven waarmee ze gratis een lekker ijsje op konden halen! 
 
Veel leut bij het theeleuten 
Zaterdag 25 juni, onze theeleutdag, begon grijs en druilerig. Gelukkig 
mochten we het achterterras van het Eksternest met de grote parasols 
gebruiken. Onze nieuwe kruidendroger die werkt op zonkracht konden 
we wel laten zien, maar niet gebruiken. Er waren echter genoeg 
gedroogde en verse kruiden om de theezakjes naar eigen smaak mee te 
vullen. Na een rustig begin werd het gezellig druk en zijn er heel wat 
bijzondere theetjes gemaakt en gedronken! 
 
ALV + bus-uitje 
Tijdens een korte algemene ledenvergadering werd teruggekeken op een 
geslaagd 2016. Ook 2017 verloopt tot nu toe voorspoedig met een flinke 
aanwas van nieuwe leden en veel leuke activiteiten. Om 11 uur vertrok 
de bus naar Almere-Buiten Sieradenbuurt voor een bezoek aan het 
Voedselbos. De bus was heel authentiek waardoor iedereen in een 
"schoolreisjesstemming" kwam.  
Bij het voedselbos vertelden Harry en Maud enthousiast over hun plan 
dat de afgelopen drie jaar langzaam tot uitvoering kwam. Het geduld 
wordt nog wel eens op de proef gesteld omdat ze het af en volgroeid 
willen zien.... Het gebied is bijzonder en de Kruidenheuvels zijn gewoon 
prachtig, beslist een bezoek waard! 
Om 12.30uur reed de bus richting Almere-Poort waar de lunch wachtte in 
het Klokhuis. Maar eerst kregen we een rondleiding. We zagen hoe de 
kinderen duurzame huizen ontworpen hadden. Dit was ook een 
bijzondere gewaarwording.  Na de lunch werd Rinus Hofs in het zonnetje 
gezet. Hij werd tot erelid benoemd en kreeg een oorkonde en speld. 
Daarna was er nog gelegenheid om de kruidentuin naast Het Klokhuis te 
bezoeken. Het was een zeer geslaagde dag! Wanneer gaan we weer? 
 
Lentefeest kinderboerderij en stadsakker Den Uylpark 
Het was een warme dag maar onder de bomen en in het windje was het 
goed toeven. Het lentefeest werd daardoor drukbezocht door jong en 
oud. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de Stadsakker. Daar gaven 
Ellen & Sue rondleidingen.  Ook waren er belangstellenden die wel meer 
wilden weten over het verven met planten. Op het vuur stond die zondag 
de saffloer (verfdistel) die de strengen wol knal-oranje kleurde. De 
bovenste rode kleur is van de meekrap, de middelste gewoon oranje 
kleur komt door het 2e verfbad van de saffloer. 
 
 
 



 

 
 
 
   

Op pad met De Zonnebloem 
Vrijdag 23 juni organiseerde Stichting de Zonnebloem een uitje voor 
ongeveer 20 deelnemers en 6 begeleiders dat begon bij het Eksternest. 
Aan ons werd gevraagd om de mensen na een eerst kopje koffie wat 
meer te vertellen over het Vroege Vogelbos en om een natuurwandeling 
te leiden. 
Dat hebben we graag gedaan. Ook de mensen die met een rollator liepen 
trotseerden met plezier de boomstronken en andere oneffenheden op de 
bospaden. Een rondleiding door de Bostuin was een mooi besluit van 
een heel gezellige wandeling! 
 
Uitleg verfplanten in Bostuin 
Op eerste pinksterdag organiseerde de Almeerse Wolunie een open 
spindag. Uit allerlei delen van het land kwamen mensen naar de 
schaapskooi. Die hadden ook veel belangstelling voor het kleuren van de 
wol met natuurlijke verfstoffen. Onze demonstratie-verfplantentuin in de 
bostuin was een ideale plaats om die nieuwsgierigheid te bevredigen en 
daar wat meer te vertellen over het samenwerkingsproject van de 
Wolunie en IVN: de verfplantenakker in het Den Uylpark. 
 
Juli 
 
Dwars door Almere Haven 
"Dwars door Almere" organiseert fietstochten door verschillende 
stadsdelen. Bij de tocht door Almere Haven mocht de Bostuin natuurlijk 
niet ontbreken als rustplaats en stempelpost. 
We kozen voor theeleuten als geschikte pauze-activiteit. Ongeveer 200 
bezoekers genoten van onze prachtige tuin. Er werd informatie 
uitgewisseld en er werden zaden uitgedeeld die mensen in de tuin, in een 
pot op het balkon of op een saai stukje onderweg uit konden strooien. 
Maar bovenal werd er volop genoten van de verrukkelijke zelf 
samengesteld thee en van de heerlijke cakejes die we op smaak 
gebracht hadden met onze eigen Bostuin bloemen en kruiden. 
 
9 juli: excursie cirkelbos 
Met een kleine maar enthousiaste groep mensen trokken we ditmaal het 
cirkelbos in. We zagen veel sporen van de reeën die in dit bos veel 
voorkomen. (Je ziet ze bijna iedere avond al vanaf de Gooimeerdijk). Een 
groot deel van de bomen in het populieren vak waarin de dikste boom 
van Almere staat was gerooid. De excursie leidde ook door de vier delen 
van het Museumbos. De wilde pruimen (sleedoornbessen) werden 
voorzichtig geproefd, want je houdt er snel een wel erg droge mond aan 
over. Goed, dat er ook een pauze was met lekkere koffie! 
 
Augustus 
 
Nieuwe wolhuisjes in de Bostuin 
Misschien heeft u het al gezien. De wolhuisjes in de Bostuin waren aan 
vervanging toe. Sinds juni staan er nieuwe die gemaakt zijn door de heer 
Bennie Olde Benneker. Voor de gekleurde bloemen zijn we Chris Steinz 
dank verschuldigd. De heer Bennie Olde Benneker was bereid om tegen 
materiaalkosten zes nieuwe huisjes voor ons te maken. In een mum van 
tijd waren de nieuwe wolhuisjes klaar. Met technische vernieuwingen 
zodat ze niet meer open blijven staan. 
 
 
 
 



 

 
 
 
   

Oktober 
 
Het was weer een gezellige oogstdag! 
Ondanks alle slechte weersvoorspellingen werd het een prachtige dag 
met veel zon. Ongeveer 500 mensen kwamen genieten van het heerlijke 
vers geperste appelsap en van de heerlijke taart van het Eksternest. 
Er werden prachtige appels gevilt en kinderen genoten van de 
theatervoorstelling. De heerlijke jams en de honing vonden gretig aftrek. 
De Almeerse Wolunie liet o.a. zien, hoe je de wol kleurt met planten van 
onze stadsakker. Dit en nog heel wat meer was er te beleven op onze 
oogstdag. 
Dank aan iedereen die geholpen heeft om veel mensen een leuke dag te 
bezorgen! 
 
Paddenstoelen zoeken in het Buitenhout. 
De kluifzwam en het geweizwammetje, die twee namen konden de 14 
deelnemers aan onze paddenstoelenexcursie goed onthouden. 
Opvallend was, hoeveel kluifzwammen er dit jaar zijn. Al struinend door 
eerst een walnoten- en beukenperceel en daarna door een bosvak met 
fijnsparren werden er nog heel wat meer soorten gevonden. Onze gidsen 
Huib en Jan vertelden ook nog wat over een heel klein paddenstoeltje: 
het vals essenvlieskelkje, de veroorzaker van de essentaksterfte die 
steeds meer zichtbaar wordt. 
 
En ook de kinderen genoten van de paddenstoelen. 
Ongeveer 25 kinderen kwamen naar de Schaapskooi om paddenstoelen 
te gaan zoeken in het Vroege Vogelbos. Ze kregen een fotoblad mee met 
daarop 14 paddenstoelen die we zelf gevonden hadden langs het natuur 
ontdekpad. Er gebeurde wat we al verwacht hadden: de kinderen 
ontdekten er heel wat meer!! Op verschillende plaatsen in het bos 
kwamen de kinderen onze natuurgidsen tegen die van alles vertelden 
over de paddenstoelen. Na afloop van de speurtocht hebben we in de 
Schaapskooi allemaal genoten van een heerlijke paddenstoelensoep. 
Ook zijn we nog heel gezellig bezig geweest met boetseren en vilten van 
paddenstoelen, met het maken van mooie herfstkronen en met het 
spelen van het elektro-spel. 
 
Zand erover! 
Het is tegenwoordig wel in, een modderrun. Toch is dat niet echt de 
bedoeling van ons natuur ontdekpad. De kinderen en begeleiders die dit 
pad gebruikten voor de paddenstoelenspeurtocht vonden het in ieder 
geval erg fijn dat een aantal IVN'ers een zaterdagochtend gebruikt 
hebben om flink wat zand te kruien! De rioolpijp is nu weer een leuk 
speelobject en had pad is meteen goed toegankelijk voor het evenement 
in het donker: Namen Blijven. 
 
Eerste meekrap op stadsakker geoogst. 
De wortels van meekrap bevatten een kleurstof waarmee je wol prachtig 
rood kunt kleuren. De plant moet eerst drie jaar groeien om een 
voldoende groot wortelstelsel te ontwikkelen. Het volgende seizoen 
kunnen we daarom pas echt voor het eerst meekrap oogsten. Een enkele 
plant hebben we er nu al uitgehaald. Voor TEDx Almere wordt een rode 
wollen stip gemaakt waarop de sprekers staan. Nu vooral nog symbolisch 
komt dit rood van onze eigen Almeerse meekrap. Deze eerste proef is 
heel hoopgevend! 
 
 
 



 

 
 
 
   

November 
 
Tiny Forest Almere Poort ingeplant 
Maandag 27 november plantten kinderen van basisschool De Kleine 
Wereld 600 struiken en bomen om zo het eerste Tiny Forest van Almere 
te laten groeien. Je kunt het vinden in het Cascadepark. Wat werd er zoal 
geplant?... ruwe iep, zomereik, fladderiep, lijsterbes, meidoorn, wilde 
appel, wilde peer, hulst, vuilboom, venijnboom. 
 
Weidepoel weer schoon 
Op de Nationale Natuurwerkdag (4 november) heeft een enthousiaste 
groep MBO studenten toegepaste biologie de weidepoel achter het 
theehuis geschoond. De poel had ernstig achterstallig onderhoud en was 
jaren niet geschoond. Door de inzet van deze studenten is de klus weer 
voor jaren geklaard. Het radio programma BNNVara’s Vroege Vogels 
heeft een sfeerimpressie gemaakt die op 5 november is uitgezonden. 
 
 
Luchtgevecht tijdens excursie Oostvaarders 
Dat het in de natuur niet altijd pais en vree is, dat weten we wel. De 
twaalf deelnemers van onze excursie deze maand naar het 
Oostvaardersbos mochten daar getuigen van zijn: een sperwer en een 
zwarte kraai kregen het flink met elkaar aan de stok. 
Omdat we ook een telescoop meegenomen hadden, konden we heel wat 
vogels van dichtbij bekijken. Wel jammer dat de baardmannetjes die de 
gidsen bij het voorlopen goed konden bekijken nu niet te zien waren. 
In het bos vonden we heel wat dierensporen. o.a. de pootafdrukken en 
keutels van de edelherten (je kunt aan de vorm van die keutels zien of 
het van een mannetje of een vrouwtje is) en sterrenschot (braaksel van 
een dier dat een vrouwtjeskikker of -pad gegeten heeft.) 
 
Paard geblesseerd bij houtoogstdag 
De dag begon met heftige regen- en hagelbuien. Gelukkig werd het 's 
middags droog. In onze bomentuin hebben we wat bomen omgezaagd 
om andere bomen meer ruimte te geven. Die zouden door een paard het 
bos uit gesleept worden. 
Het paard had al een paar dagen niet gewerkt en had er duidelijk zin in. 
Onder belangstelling van het publiek begon hij de eerste vijf 
boomstammen door de modder het bos uit te slepen. Toen begon hij 
echter flink te trekken met zijn rechter achterbeen: waarschijnlijk een 
spier verrekt. Om dit niet verder te forceren zijn we gestopt. Het werk 
wordt binnenkort afgemaakt. 
 
Derde stadsakkerseizoen werd gezellig afgesloten 
Omdat we graag eens met zijn allen op pad wilden besloten we om dat 
dit jaar te combineren met onze jaarlijkse evaluatievergadering. Zo kwam 
het, dat onze vergadertafel dit jaar in het textielmuseum in Tilburg stond. 
Daar zagen we o.a. een complete oude dekenfabriek. 
Het mooiste is toch wel dat we al drie jaar een hechte, warme club zijn.  
Wie zich bij ons aan wil sluiten is van harte welkom. Geniet van de fijne 
contacten tijdens de werkochtenden. In de loop van maart of april zullen 
we weer van start gaan. 
 
En door het jaar heen …. 
 
En als je denkt dat dit het dan wel is, dan heb je het mis. De 
bostuinwerkgroep in het Vroege Vogelbos heeft elke maand een 
georganiseerde werkdag en tussendoor wordt geregeld de graspaden en 



 

 
 
 
   

het grasveld gemaaid. Elke week in het groeiseizoen zijn de vrijwilligers 
van de stadsakker in het Den Uylpark (verfplantentuin) in de weer en de 
werkgroep Bomentuin op stadslandgoed De Kemphaan komt 
tweewekelijks bij elkaar. Uiteraard gebruiken we gereedschappen die 
periodiek nagekeken en schoongemaakt worden. 
 
Daarnaast zijn er de bestuurs- en regiovergaderingen, de maandelijkse 
natuurexcursies worden voorbereid en uitgevoerd, de maandelijkse 
nieuwsbrieven worden samengesteld, de penningmeester die jaarrond 
voor de financiën zorgt, het voorbereiden en begeleiden van alle 
activiteiten die we organiseren, het opmaken en versturen van 
persberichten, het rapen van zwerfvuil in het Vroege Vogelbos, het 
bijhouden van website, facebook en twitter en tot slot het samenstellen 
van dit jaarverslag en het financieel jaarverslag.   
 
Alles overziende een zeer Indrukwekkende hoeveelheid werk, Dit kan 
alleen maar door de grote inzet van een relatief kleine groep 
gepassioneerde IVN vrijwilligers die gelukkig worden bijgestaan door de 
vele IVN handjes die toch altijd weer op komen dagen als er om verzocht 
wordt.  
 
We hebben een mooie vereniging; heel hartelijk dank daarvoor! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


