Deze tekst zien ontvangers in hun

mail overzicht

Het thema van dit festival is de

wolf en zintuigen (zowel die van
de wolf als die van ons) Onze
voeldoos zou hier heel aoed in

Je kunt de nieuwsbrief ook online

bekij

Natuurexcursie rand
Noorderplassen West

21 augustus - Boelijn 70 -
Almere

film 'Grutto’ in de bibliotheek
Stad
5-13-20 augustus 2022

Stadswandeling - Almere-
Centrum

18 september - Weerwaterplein
- Almere

Algemene Leden Vergadering
15 oktober - plaats wordt later
bekend

Stad en Natuur, het Eksternest,
de Almeerse Wolunie en IVN
organiseren een herfstfeest bij
de Schaapskooi (voormalia

ken



https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39930
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39944
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39932
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39933
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39934
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39945
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39945

passen. Wie zou er met onze
voeldoos aanwezig willen zijn?
(er wordt gezorgd voor een
lekkere lunch, zodat ook de
eigen zintuigen aan bod
komen.)

appeltjesdag, oogstdag). Wie
zou hier willen helpen, bijv. bij
de plantjes- en zadentafel,
appelschieten, bladeren
herkennen, zoeken naar
bodemdiertjes?

Je hulp aanbieden kan eenvoudig door te antwoorden op deze
nieuwsbriefmail.

Inmiddels is het Theeleuten
een traditie geworden binnen
het IVN-Almere. Dat in
combinatie met Kris-Kras, de
fietstocht door Almere (Haven)
blijkt wederom een 'gouden
vondst'. Het weer was ideaal,
niet te koud, niet te warm,
prima voor een fietstocht en om
tijdens een pauze even neer te
strijken in de Bostuin. We
mochten nieuwe gezichten
verwelkomen, ook vertrouwde
gezichten kwamen gewoon

gezellig

langs om thee te leuten en van
de versnaperingen te snoepen.
Ook dat viel wederom in goede
aarde. Aan het einde van de
dag bleek aan de hand van het
afstempelen van de
fietskaarten- een kleine 200
mensen, kennis gemaakt te
hebben met de gedroogde
kruiden en de -inmiddels
beroemde- kruidendroger van
Jan. Kortom het was weer een
geslaagde activiteit waar we
tevreden op terug kunnen
kijken.

De Bostuin-werkochtend was een groot
feest! We waren met 15 man/vrouw sterk,
z0 hoog was de opkomst nog nooit. Het
geeft de saamhorigheid met de mensen
met een groen hart, goed weer. 20

Augustus doen we het nog eens

dunnetjes over, met heerlijke cake. Kom

en geniet van de Bostuin-happening!



https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39944
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39944
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39944
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/81b49949-dbf1-4bd6-a0a4-bab5a138d2d0/39944

16 juli stonden wij (Paul, Rinus, Harry en Jan) met een IVN kraam
op het BOT Festival aan de Noorderplassen. BOT is Behoud Oude

Technieken.

Afgelopen Lentefeest in het Vroege Vogelbos zijn wij hiervoor
gevraagd. Onze kruiden zonnedroger vonden wij ook wel een soort
oude techniek.

Wij hadden een mooie plek op het terrein. Onze kraam bestond
voor een gedeelte uit informatie over IVN Almere, een gedeelte met
een kleine keuze uit onze theeleutcollectie met de mogelijkheid om
zelf een kopje thee te maken en een gedeelte waar kinderen met
modder konden verven. Allebei voorbeelden van wat de natuur ons
biedt en wat we ermee kunnen doen. Voor veel mensen toch weer

een eye-opener. Verder leverde onze aanwezigheid weer een
aantal leuke gesprekken op.

Dat van die oude technieken hebben we wel gemerkt.
Stoommachines zijn leuk, maar ze worden wel kolen gestookt en
de wind waaide niet altijd de goede kant op.

Er was een zeer relaxte sfeer en alles was heel goed

georganiseerd. Toch ook weer wat voor volgend jaar.

Het was prachtig weer en met een kleine groep sportieve
natuurliefhebbers begonnen we aan de fietstocht. De eerste stop
was bij de Jan van den Bosch uitkijkheuvel. Hier kijk je uit over de
Oostvaardersplassen met kuddes konikpaarden, edelherten en
heckrunderen. Deze grote grazers zorgen ervoor dat het gebied
open blijft en niet dicht groeit met struiken en bomen. De zeearend
hebben we helaas niet gezien maar wel heel veel ganzen én een
aantal lepelaars. De volgende stop was bij een plek waar
verschillende soorten korstmossen te zien waren. Op een wilde
appelboom, op een half verweerde houten paal en op een groot
rotsblok. Gids Harry vertelde hierover en hij had kaarten met foto’s
van diverse soorten korstmossen meegenomen. Met een loep
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konden we de mooie structuren bewonderen en de soort bepalen.

Bij het gemaal De Blocq van Kuffeler heeft gids Alwin hier

uitgebreid over verteld. Onder andere dat dit gemaal, qua

opvoerhoogte en capaciteit het grootste van Europa, er dus wel
voor zorgt dat Zuidelijk Flevoland (Almere, Zeewolde) droog blijft.
Fietsend langs bezoekerscentrum De Trekvogel, zijnde het oudste
gebouw van Almere, maakten we nog een tussenstop in de buurt

van de Lepelaarplassen. Het gebied heeft zijn naam te danken aan

de eerste lepelaars die hier in 1971 kwamen broeden. Dit prachtige

natuurgebied met plassen, rietvelden en natte graslanden ligt op

een belangrijke route van trekvogels en

is een paradijs voor

water- en moerasvogels. Tijdens de voorverkenning van deze

excursie werd zelfs in dit gebied een ijsvogel gespot. De

fietsexcursie werd zeer gewaardeerd door de deelnemers. Het

voordeel is dat je met de fiets in korte tijd een groter gebied kan

bestrijken. Voor herhaling vatbaar dus!

Bij een wandeltocht over het
hoofdeiland van de
Markerwadden zagen wij veel
baardmannetjes die
tegenwoordig baardmannen
heten. Hun aanwezigheid wordt
vaak al aangekondigd met een
nasaal en herhalend roepen

van tsjing of ping. Een prachtig
geelbruin gekleurde vogel met
een lange bewegelijke

staart. Ze leven in
groepsverband en vliegen vaak
opgewonden en wat onhandig
over de rietvelden om plots
weer te verdwijnen in het riet.
Een wandelaar trok een
vergelijking. Hij sprak over een
baardman is net als een fazant,

maar dan een stuk kleiner. Hoe
treffend. We konden er erg om
lachen.

Ik wil het wel uitschreeuwen: “Lieve mensen, ga toch naar de

Floriade nu het nog kan”
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Het is prachtig, interessant voor jong en oud maar ik vind vooral
voor jonge mensen die misschien hier kunnen ontdekken welk
beroep ze willen gaan uitoefenen.

Kinderen, ga naar Utopia. Dat is een deel van het park waar zoveel
voor jullie is gerealiseerd via pratende bomen, spannende plekje en
een prachtig theater waar jullie zelf kunnen optreden in een
toneelstuk.

Floriade is inovatief en er is zoveel informatie over duurzaamheid.
Vezels van planten waaronder de paprika die gebruikt worden voor

muren, bruggen en huizen.

Een speciale beleving vond ik de luchtballon. Via een 3d bril zag ik
de polder prachtig weergegeven en het voelde ook echt of je er
overheen vloog. Ik stapte in een echte luchtballonmand en toen we
omhoog gingen voelde ik de warmte van de vlammen en zag
Almere, Urk, Zeewolde en de hele polder onder mij. Zo realistisch.
Dat moet je gewoon doen. Het is paviljoen Flevoland/Foodforum en
staat links naast het grote Aeres hogeschoolgebouw. Het is het
eerste prachtige pand behangen met planten dat je ziet als je bij de
entree binnenkomt.

Bij het Duitse paviljoen kan je zelf aan de slag! Ga het ontdekken!

Voorbeelden van kweken van groenten en fruit nu en in de
toekomst neem daarvoor een kijkje in de grote kas en in het
paviljoen naast de kas wordt een 3D film vertoond over het
verleden, heden en toekomst van ons voedsel. Ik stond in het
midden van een grote lege ruimte en de film komt vanaf vier grote
muren rechtstreeks je hart binnen.

Je kunt in een van de paviljoens zelfs je eigen mobiel opladen door
middel van de energie uit planten.

Ik kan nog uren doorgaan maar ik hoop u eigenlijk zelf tegen te
komen op deze prachtige Floriade aangezien ik hier twee dagen
per week als vrijwilliger meedraai soms op het treintje en dan weer
als service host.

U zult keer op keer willen terugkomen naar dit park met de prachtig
aangelegde tuinen met kleurrijke bloemen. De planten en grassen,
het arboretum met vooral ook het paviljoen van de Wolunie met de
schitterende regenboog van door IVN’ers zelf gekweekte planten
en wol gevulde flessen als een prachtige eyeopener.

Daar vind u uw innerlijke rust dus Kom alstublieft want u weet echt
niet wat u mist Alleen of met uw familie, vrienden en kennissen. De

prijs is een eind gedaald en het is elke cent absoluut waard wat er
ook over wordt gezegd.

Almere, IVN'er

Els van Dijk-van Benschop
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