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*	Gluren	bij	de	'buren'

In	deze	Ratelaar	laten	we	jullie	kennismaken	met	activiteiten	die	door	onze	'buren'
georganiseerd	worden.	Met	onze	'buren'	bedoelen	we	collega-IVN-afdelingen	en
zusterorganisaties	in	België.
Niet	alleen	IVN	Maastricht	organiseert	allerlei	activiteiten,	maar	ook	onze	buren.	En	die	zijn	vaak
zeer	de	moeite	waard.	In	deze	Ratelaar	een	kleine	greep.	Als	je	meer	wilt	weten	over	wat	er
zoal	georganiseerd	wordt	klik	dan	hier.
Je	komt	op	de	website	van	IVN	bij	de	IVN-afdelingen	in	Limburg.

Natuurpunt	Riemst	(België)

*	Zondag	3	november:	Living	Library	bij	Villa	Castrum

Living	Library:	ervaar	oude	anekdotes	en	verhalen	en	bijzondere	weetjes	over	de	oude
boerderij,	het	verdwenen	kasteel	en	de	bijzondere	natuur	op	het	plateau	van	Caestert.
Op	3	november	tussen	14.00	uur	en	17.00	uur	staan	op	verschillende	plekken	rondom	en	in
Villa	Castrum	mensen	die	hun	ervaringen	en	kennis	graag	willen	delen	met	bezoekers.
Zo	kun	je	alles	te	weten	komen	over	dit	bijzondere	gebied	vanaf	de	Keltische	tijd	en	de	veldslag
tussen	de	Eburonen	en	de	Romeinen,	de	bouw	van	het	middeleeuwse	kasteel	Caestert	en	hoe
dit	in	1972	verdwenen	is.
Laat	je	ook	informeren	over	de	manier	waarop	hier	vroeger	de	boer	het	land	bewerkte,	over	de
veranderingen	in	het	landschap	en	de	bijzondere	flora	en	fauna	en	de	geologie	van	het	plateau.
Wandel	van	de	ene	verteller	naar	de	andere	en	verwonder	je	over	hun	kennis	en	ervaringen.
Bekijk	de	verschillende	voorbeelden.
Deze	middag	wordt	o.a.	georganiseerd	door	Natuurpunt	Limburg	i.s.m.	een	team	studenten	van
Hogeschool	Zuyd,	Maastricht.	Ga	voor	meer	informatie	over	Villa	Castrum	naar	de	website,	klik
hier
	
Informatie	over	Natuurpunt	Riemst,	klik	hier

IVN	Elsloo

*	Maandag	4	november:	De	Wolf	en	diens	plek	in	de	natuur

De	Wolf...biologie,	ecologie,	preventie	en	volksverhalen
Tijdens	deze	avond	gaat	het	over	de	Wolf,	een	dier	dat	veel	mensen	schrik	aanjaagt	en	anderen
ontzettend	boeit.	Wolven	verdwenen	aan	het	eind	van	de19e	eeuw	uit	Nederland,	maar	zijn
aanwezigheid	bleef	op	allerlei	plekken	nog	bewaard	in	toponiemen,	denk	aan	Wolfshuis,
Wolfhaag,	Wolfheze	en	Wolfsburg.	Op	veel	plekken	werden	Wolven	verjaagd	en	bestreden.
Daardoor	zijn	de	Wolven	lange	tijd	teruggedrongen	tot	de	periferie	van	Europa.
Momenteel	groeit	de	wolvenpopulatie	in	een	groot	deel	van	Europa	en	rukt	de	soort	steeds
verder	naar	Nederland	op.	Zo	leven	er	in	Duitsland	op	geringe	afstand	van	Nederland	al
meerdere	Wolven	en	werd	in	2015	de	eerste	wilde	Wolf	in	Nederland	waargenomen.	In	2019
werden	de	eerste	jonge	Wolven	in	Nederland	geboren.	Inmiddels	hebben	zich	op	de	Veluwe	al
diverse	roedels	gevestigd.	Ook	op	een	militair	oefenterrein	in	Belgisch-Limburg,	op	korte
afstand	van	de	Nederlandse	grens,	heeft	zich	een	roedel	gevestigd.	In	de	Ardennen	verscheen
in	2011	de	eerste	Wolf	en	ook	in	de	Hoge	Venen	en	Eifel	leven	inmiddels	3	roedels.	In	Limburg
lijkt	de	Wolf	sinds	de	mysterieuze	verdwijning	van	de	Wolf	van	de	Groote	Heide	vooral	een
regelmatige	doortrekker.	Maar	ook	doortrekkers	hebben	hun	eigen	uitdagingen.
Natuurlijk	gaat	het	in	de	lezing	over	Roodkapje	en	over	de	Zeven	geitjes,	maar	ook	over	de
functie	die	de	Wolf	als	toppredator	in	de	natuur	heeft.	Wat	staat	er	allemaal	op	het	menu	van	de
Wolf?	Hoe	leeft	de	Wolf	en	wat	betekent	zijn	komst	voor	ons	en	onze	huisdieren?	Hoe	kunnen
we	met	relatief	eenvoudige	middelen	onze	schaapskuddes	beschermen	tegen	deze
beschermde	diersoort.	Kunnen	we	nog	wel	veilig	(met	onze	hond)	het	bos	in?	Hoe	gaat	men	in
Duitsland	om	met	de	populatie	Wolven	die	daar	leeft?	Ook	op	deze	aspecten	wordt	getracht
tijdens	de	lezing	inzicht	te	verschaffen.
	
Wanneer?	Maandag	4	november	20:00u-22:00u
Waar?	Maaslandcentrum,	Burg.	Maenenstraat	45	–	6181	EA	Elsloo
Wie?	Olaf	op	den	Kamp,	hoofdredacteur	Natuurhistorisch	genootschap	Limburg
Toegang	is	gratis	maar	een	vrijwillige	bijdrage	voor	IVN	Elsloo	wordt	zeer	gewaardeerd.

Informatie	over	IVN	Elsloo,	klik	hier

IVN	Heuvelland

*	Zaterdag	9	november:	Hubertusmarkt	in	Gulpen

IVN	Heuvelland	doet	met	een	stand	mee	aan	de	traditionele	Hubertusmarkt	in	Gulpen.	Neem	je
kinderen	en/of	kleinkinderen	mee,	want	er	zijn	leuke	activiteiten	voor	hen.
De	stand	is	te	vinden	in	de	Rosstraat.	De	markt	duurt	van	10.00	uur	tot	17.00	uur.
Informatie	over	IVN	Heuvelland,	klik	hier

IVN	Meerssen

Donderdag	14	november:	Presentatie	Landgoed	Vliek

Op	donderdagavond	14	november	geeft	Fred	Erkenbosch	voor	IVN	Meerssen	een	presentatie
over	Landgoed	Vliek	in	Ulestraten.
Het	Landgoed	Vliek	(inclusief	het	Vliekerbos)	is	gelegen	aan	de	rand	van	het	plateau	van
Schimmert,	tussen	de	Wijngaardsberg	en	natuurgebied	de	Biesenberg	in	het	dal	van	Vliek.
Deze	bijzondere	Buitenplaats	is	onderdeel	van	het	Buitengoed	Geul	&	Maas,	de	voormalige
Landgoederenzone.
Het	landgoed	met	zijn	kasteel	(herenhuis)	en	Vliekerbos	is	een	van	de	mooiste	in	zijn	soort	en
herbergt	19	Rijksmonumenten.
De	geschiedenis	van	het	landgoed	gaat	terug	tot	1371,	als	een	Arnoldus	van	Vlieck	genoemd
wordt	als	strijder	aan	Valkenburgse	zijde	in	de	Hertogenslag	van	Baesweiler.	Hij	bewoonde	een
soort	versterkt	huis	ongeveer	op	de	plaats	waar	nu	het	kasteel	Vliek	staat.	Rond	1750	liet
Mathias	Charles	de	Lenaerts,	het	herenhuis	(kasteel	Vliek)	bouwen.	Het	huis	zag	er	toen	anders
uit	dan	het	kasteel	dat	we	nu	kennen.	De	familie	Lenaerts	was	een	welvarende	en	voorname
familie	uit	Maastricht;	ze	bewoonde	deze	plek	van	1654	tot	1800.	Diverse	eigenaren	volgden	in
de	jaren	de	vorige	op.	De	omgeving	van	het	landgoed	veranderde	ook	met	deze	nieuwe
eigenaren.	De	familie	Schoenmaeckers	had	een	grote	invloed	op	de	veranderingen.	Er	werd
gebouwd	en	verbouwd,	als	laatste	door	de	familie	van	Meeuwen	(tot	1989).	Het	landgoed	werd
hierna	verkocht	aan	de	Teikyo	University.
Sinds	2005	wordt	er	onder	impuls	van	de	huidige	eigenaar,	na	jaren	stilstand,	flink
gerestaureerd	op	het	Landgoed,	het	kasteel,	de	boerderijgebouwen,	het	bakhuis	en	de
voormalige	Beetwortelsuikerfabriek.	In	het	Vliekerbos	is	groot	onderhoud	afgerond.	Het
bijzondere	kasteelpark	is	weer	in	oude	glorie	hersteld.	Het	park	is	weer	in	dezelfde	staat	zoals
de	bekende	tuinarchitect	Dirk	Frederik	Tersteeg	(1876-1942)	het	rond	1907-	1908	aanlegde.
In	deze	presentatie	gaat	het	ook	om	de	‘groene’	gedeelten	van	het	historische	kasteelpark	van
Landgoed	Vliek,	het	Vliekerbos	met	zijn	bronnen.	In	het	‘Kasteelpark	Vliek’	staan	meer	dan	80
bijzondere	bomen.	Het	‘Vliekerbos’	is	als	het	ware	de	achtertuin	van	de	bewoners	van
Ulestraten.
Er	is	dus	de	afgelopen	jaren	veel	verbouwd	en	gerestaureerd	op	Landgoed	Vliek.
Het	is	te	veel	om	alles	over	Landgoed	Vliek	in	dit	korte	verhaal	weer	te	geven.	Deze	presentatie
geeft	een	indruk	van	deze	bijzondere	buitenplaats	in	de	gemeente	Meerssen.	De	presentatie
begint	om	19.30	uur	in	Café	Walk-Inn,	Groot	Berghem	2,	Ulestraten.	We	hopen	weer	velen	van
jullie	te	mogen	begroeten.
Informatie	over	de	presentatie:	frederkenbo@gmail.com
Informatie	over	IVN	Meerssen,	klik	hier

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	je	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen	dan	kun
je	je	hier	afmelden.	•	Voeg	webmaster.maastricht@ivn.nl	toe	aan	je	adresboek	voor	een

betere	ontvangst.
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