Zomer of herfst?

Het is eind augustus als ik dit stukje
schrijf. De zomer loopt op zijn eind, met
af en toe nog temperaturen die boven
de 25 graden uitstijgen. Na twee
hittegolven deze zomer ben ik er wel
een beetje klaar mee. Het huis potdicht,
ramen en gordijnen gesloten om de
warmte buiten te houden en zelf
lamgeslagen en transpirerend binnen
wachten op betere tijden. Tja, dit is
misschien wel wat de toekomst ons
vaker zal brengen....

De vogels houden zich gedeisd. Eksters en kauwen in de rui zien eruit als half
kaalgeplukte scharminkels. Alle eenden zijn nu bruin in hun ruipakje en waar zijn de
mezen gebleven? Er wordt weinig gezogen, het is heel stil geworden. De tuin heeft
ook last gehad van de hitte en vooral droogte. De straat ligt bezaaid met kleine en te
vroeg gevallen eikeltjes. Ook dwarrelen de blaadjes al van de bomen. Een laagje
bruine bladeren ligt langs de stoepranden. Maar ook mijn druiven zijn al rijp. Dit jaar
een grote oogst, net als de passiebloem die oranje vruchtjes geeft als zijn prachtige
bloemen zijn uitgebloeid. De oogst van bramen, pruimen en vijgen is groter dan
andere jaren. De vele kleine sierappeltjes zijn een mooie meevaller voor de vogels
komende winter. Worden we een mediterraan land?

’'s Morgens moet ik me een weg banen door alle spinnenwebben die 's nachts de tuin
hebben veroverd. Dikke kruisspinnen hangen midden in hun web geduldig te
wachten op een dom insect dat niet goed heeft opgelet en nu razendsnel door de
spin wordt ingepakt en leeggezogen. Het koelt ’s nachts al flink af en dat zorgt voor
condens op de planten en tuinmeubilair. Het gras is lekker vochtig en naaktslakken
laten zich nog even zien. Er lijkt wel iets te veranderen in de natuur...

In de supermarkt zie ik al pepernoten liggen en grote tuincentra zijn druk bezig met
hun kerstdorpjes op te bouwen en bomen op te tuigen. Dat is dan weer het andere
uiterste. Na de zomer komt toch eerst de herfst en niet de winter! Hier raak je toch
volledig van in de war. Zo rennen we het jaar in sneltreinvaart door. Laten we eerst
lekker genieten van de in aantocht zijnde herfst. De prachtige bladverkleuring van
bomen, de overdaad aan rode rozenbottels, oranje lijsterbessen, heel veel mooie
paddenstoelen en af en toe een herfstig buitje. Het kind in mij komt naar boven bij
het kastanjes rapen, ik kan bijna niet meer stoppen. Heerlijke boswandelingen en
een beker warme chocolademelk. Genieten van een laaghangende mist in de polder
waar de koeien pootloos boven lijken te zweven terwijl de vogels zich klaarmaken
voor de winter en zich in groepjes verzamelen om op trek te gaan. Ik kan niet
wachten, laat maar komen die herfst!
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