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Wat is voor jou het mooiste stukje natuur in 
Friesland?  
Dat vind ik moeilijk. Ik ben gek op het 
Hemmemapark omdat dat lekker dichtbij is en ik er 
op allerlei manieren bij betrokken ben. Ook de 
Waddeneilanden zijn prachtig en heel afwisselend. 
Daar kom ik meerdere keren per jaar en geniet altijd 
volop. 
 

 
 
 
Welke (natuur)spreker of gids heeft op jouw veel 
indruk gemaakt met zijn of haar verhaal?   
Karst Veling - Ik heb een hele boeiende lezing van 
hem bijgewoond waarin hij heel duidelijk vertelde 
hoe vlinders leven en wat je voor vlinders kunt 
doen. Hij kan zo boeiend vertellen dat je de 
informatie meteen kunt onthouden. 
 
 
Wat is je favoriete inheemse diersoort?  
Dagvlinders. Ik word altijd blij als ik vlinders zie 
fladderen, vooral als dat in onze eigen tuin is, want 
dan weet ik dat er aantrekkelijke bloemen in staan. 
 

 

 
Naar welke van de vier seizoenen kijk je altijd het 
meeste uit?  
Ik kijk altijd het meeste uit naar de lente. Dan komt 
alles weer tot leven. Ik geniet heel erg van 
stinzenflora en van allerlei wilde planten die 
geleidelijk aan in bloei komen. 
 

 
 
 
Wat gun je iedereen om van of over te natuur te 
leren?  
Om te leren hoe planten, dieren en schimmels met 
elkaar samenwerken en hoe de kringloop werkt.  
 

 

Bedankt Maartje voor het delen van jouw natuur 
inspiratie! En lijkt het jou ook leuk om terug te 
komen in deze rubriek?  

Meld je aan via jolandaschoonoort@gmail.com.  
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