
Wat ’n Wad! Wandeling over de kwelders nabij Hornhuizen, 
Westpolder op zondag 10 mei 2026. – Aanwezig namens IVN: 
Lisette, Laura 

 
Uit het verslag van Lisette:  
 
Er waren 7 deelnemers aan de excursie, 
waarvan 2 kinderen (van ca. 10 jaar) en 5 
volwassenen.  
 
 “Het waaide flink op de kwelder, maar toch 
altijd weer leuk om daar te zijn! Geen 
grote vangsten gedaan, maar toch hebben we 
wat kleine krabbetjes en verschillende 
soorten garnaaltjes gevangen. We hebben 
zeekraal gezien (en geproefd).  
Op de 
kwelder 

gezien: bergeenden, scholeksters, 
graspieper, tureluur, blauwe reiger, 
torenvalk. Langs de dijk, bij de 
sloot: kuifeendjes, wilde eend, 
krakeenden en overvliegende 
kolganzen. Gehoord: karekiet. En dan 
ben ik vast nog iets vergeten... 
Het was weer een geslaagde middag!” 
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