Snertwandeling met IVN vanuit Museum °t Rieuw in Nuis op
zaterdag 28 december 2025 --------------mmmmme e

Aan deze traditionele tocht aan het eind van het jaar deden ongeveer 20
deelnemers waaronder enkele kinderen mee. Herman Woltjer heette ons hartelijk
welkom. Na een korte uitleg van Iemie bij de naastgelegen Coendersborg
trokken we het bos in. Nu alle bladeren eraf zijn,
is het bos mooi licht en kun je ver kijken. Onderweg
konden we zien dat de groenblijvende hulststruik
alleen aan de onderkant scherpe bladeren heeft, ter
bescherming tegen vraat. Bovenaan zitten geen
stekels, omdat daar geen dieren lopen die van de
bladeren willen eten. In het blad zit vaak een
mineerder (mijngangmaker), een klein larfje dat

: 5 tussen de twee lagen van het
"% blad in zit en zich vol eet tot
hij weer als vliegend diertje
naar buiten komt.

Ook zagen we de plaats waar
vroeger de grietmannen recht
spraken. Dan, herkenbaar aan de achtergebleven veren
een plek, waar een gevecht op leven en dood had
plaatsgevonden tussen een gevleugeld dier en een
roofdier. Even verder, bij een gezaagde boom kon je
goed de jaarringen onderscheiden. Die kunnen
verschillend in dikte zijn, afhankelijk van de
omstandigheden in dat jaar. Ook kun je soms sporen
zien van een gebeurtenis zoals brand in een bepaalde
periode, waarna de boom zich meestal weer herstelt.
Dat herstel was te zien in een boom waarin ooit een
specht een gat had gemaakt om te nestelen. Het gat
was daarna weer dichtgegroeid. Even verderop stond
een “stoof”, een drietal bomen van hetzelfde soort
die aan elkaar gegroeid waren (het kunnen er vaak ook
vier of meer zijn). Berkenzwammen waren te zien op
een omgevallen boom. Die parasiteren op de boom,

e - # waardoor deze afsterft. De
zwammen herstellen zich daarna
weer door hun hoedjes boven het
gedeelte uit te spreiden, waar de sporen zich
bevinden, om ze droog te houden. Verder zagen we nog
een Viskenij als visopslag, vroeger behorend bij de
pastorij van Nuis en een waterloop waarlangs vroeger
het veen werd vervoerd om te worden gebruikt als
brandstof.

Na deze interessante rondgang konden we weer terecht in ‘t Rieuw, waar de
heerlijke geur van de erwtensoep met Groninger worst (met kruidnagel!) ons
al tegemoet kwam. Met een plakje roggebrood met spek was het gerecht
compleet. En werd door iedereen graag genoten, na zo’n verkwikkende
winterwandeling.

Laura Gall - IVN Begeleider - foto’s: Fokje Alkema



