
IVN Wandeling Nacht-van-de-Nacht op zaterdag 26 oktober 2024 

te Fransum – IVN-begeleiders: Gerda, Jannie, Martin, Lilian, 

Laura en Erik (bewoner/kenner van de streek) 

 
Het kerkje van Fransum uit de 13e eeuw was de 
startplaats van onze avondwandeling. Na de 
koffie vertelde Erik ons over het landschap en 
de geschiedenis van het kerkje. Het staat in de 
middle of nowhere in het mooie Middag 
(betekenis: "middelste (schier)eiland" -  deel van 
de landstreek Middag-Humsterland). Overdag kun 
je de wierden of sporen daarvan in het landschap 
onderscheiden.  
 
Bij het begin van de 

route van bijna 5 kilometer was de lucht 
bewolkt, maar weldra kwamen er tot ieders 
opluchting grote gaten in de bewolking en 
straalde de sterrenhemel ons tegemoet. Langs 
de route waren lichtbakken geplaatst, waarop 
verlichte sterren en sterrenbeelden waren te 
zien, als voorbeeld en vergelijking. Met 

behulp van Martin 
werden we aan de hand 
van de voorbeelden wegwijs gemaakt, waar o.a. 
de poolster en de sterrenbeelden Grote Beer, 
Kleine Beer en Cassiopeia zich bevonden. Ze 
waren heel duidelijk te zien, maar je moest wel 
even je ogen goed de kost geven. Ook de 
gasplaneet Neptunus was duidelijk waarneembaar. 
De tijd van opkomst (deze avond ca. kwart over 
negen) van deze planeet kan nauwkeurig worden 
voorspeld, je kunt er de klok op gelijk zetten. 
Voor zeelieden waren vroeger, toen het kompas 

nog niet bekend was, deze sterren van groot belang. Ze waren voor het 
vinden van de te bevaren route onontbeerlijk.   
 
Het was een prettige tocht op gebaande paden 
door het open landschap in rustig en droog 
weer, waar ook enkele kinderen aan deelnamen. 
In totaal waren ca. 30 wandelaars onderweg. Na 
afloop werd nog even uitgerust en nagepraat. 
Ook werden ideeën geopperd voor meer IVN 
evenementen in deze bijzondere omgeving van 
beschermd en deels ongerept landschap. 
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