
Wat een wad! - Wandeling op en         
rond de dijk van Zoutkamp/Ulrum                 

op zondag 15 september 2024  

Aanwezig: Lisette, Herman, Catharina, Gerda, 

Monique en Laura 

Je moet wel een beetje houden van de ruimte en van 

turen in de verte, van de kwelders, de schorren, de 

vloedlijn en van de wind door je haren. Dan wordt 

zo’n uitstapje naar het wad een waar avontuur.  

Door het afnemend tij kon je ook dichtbij veel 

waarnemen. In het slik 

waren sporen te zien, van bijvoorbeeld kleine 

wadvogels en de dwarslopende krabben. Aan de maat 

van de sporen kon je inschatten welk dier daar 

had gelopen of hoe groot het geweest kan zijn. 

Vele planten en bloemen zoals zeekraal en 

zeeaster zijn bijzonder van kleur of smaak 

vanwege het zoutgehalte in 

de plant. 

Er lagen heel wat dode 

krabben. Dat komt omdat de 

roofvogels de krab pas 

kunnen verorberen wanneer 

die op het asfalt van de dijk is stukgevallen door 

toedoen van de roofvogel. Ook hebben we bestudeerd 

hoe je bij een krab een mannetje van een vrouwtje 

kunt onderscheiden. Bij de een (vrouwtje) zie je aan 

de onderkant een driehoekje en bij de ander, het 

mannetje, lijkt de vorm op een “vuurtoren met een 

lampje”. Het is maar een weet.  

Om onze kennis op te frissen vertelde 

Lisette een mooi en leerzaam verhaal over 

de dierenwereld op het wad. Diverse grote 

en kleine skeletdelen waren meegenomen. Ook 

zoekkaarten waren te raadplegen. 

Publiek had zich helaas niet aangemeld, dus 

werd afgezien van het vangen van 

waterdiertjes, hoewel daar alle gelegenheid 

voor was.  Met zicht op Schiermonnikoog in 

zijn volle breedte was het een mooie wandeling van ca. 5 km. Voor 

herhaling vatbaar. Dan zouden we kunnen kiezen om er te zijn tijdens 

opkomend tij. Wat weer veel verrassingen kan opleveren. 

 

Laura Gall 


