Verslag IVN ontdekwandeling in wierdendorp Ezinge op zondag 24
maart 2024. Met als IVN gidsen: Herman, Gerda, Catharina en Laura.

Initiatiefneemster Frederieke en haar partner
waren tevens aanwezig om aanwijzingen te geven en
om de bijzonderheden in het historisch bekende
dorp en omgeving te tonen. Het dorp maakt deel
uit van het beschermde cultuurlandschap Middag
Humsterland. Er was ondanks de weersvoorspelling
een ruime groep enthousiaste wandelaars naar het
Huis van het Dorp gekomen, die de regen voor lief
wilden nemen (maar dat laatste viel erg mee,
slechts een enkel
buitje onderweg!).

We bezochten de tuin
van schilder Matthijs
R6ling en keken daar
rond naar de bijzondere bomen en planten. In
een oude vlier groeiden varkensoren tegen de
stam. Ze voelden ook werkelijk als oren aan. We
speelden boter, kaas en eieren met gevonden
stokjes en stenen. Onderweg werd ook nog mikado
gespeeld met meegenomen takjes. De spellen
(meestal voor kinderen
bedoeld) vielen in de smaak
bij de volwassenen, want
kinderen waren er niet
meegekomen

De tocht door het dorp voerde ons langs bijzondere
plaatsen, zoals de kerk die in de 13® eeuw bovenop
de wierde werd gebouwd. We genoten van het prachtige
vergezicht en hielden daar een stiltespel, gedurende
een minuut luisteren naar de geluiden om je heen. De
wind voerde de boventoon, maar ook vogels,
meestal meeuwen lieten zich horen.

Ook bezochten we een tuin, waar een
natuurminnende bewoner vertelde hoe men
moeite deed een vlinder-/insectvriendelijke
tuin aan te leggen en beplanting uit te
zoeken die op de “lastige” kleigrond wilde
gedijen. Gewoon doorgaan ondanks enkele
mislukkingen, was de mening. Ook was nog een
kleine wierde zichtbaar in het landschap. De
natuur heeft bij veel bewoners voorrang in
dit dorp, zoals onderweg viel te beluisteren.

Laura Gall
IVN




