
Planeten- en Sterrenwandeling in het Natuurschoonbos te 

Nietap op 20 januari 2024 

Wat is er mooier dan in een winterbos 

naar de sterren te kijken. Je hebt dan 

mooi uitzicht, langs de takken van de 

bladerloze bomen. Helaas was het 

zaterdagavond jl. grotendeels bewolkt, 

zodat maar een enkele ster of heel 

flauwtjes een deel van een sterrenbeeld 

te zien was. De maan kwam er wel in 

volle glorie tussendoor.  

 
De IVN-ers hadden er iets op gevonden. 
Op een open veld was het heelal in de 

vorm van lichtjes in beeld gebracht. De ronde aarde met in het 
midden de zon bestond uit een groot aantal waxinelichtjes. Een 
aantal planeten was aangeduid met een lichtje en beschrijving, zoals 
Neptunus, Uranus, Mars, Saturnus, Mercurius, Venus en Jupiter. Ze 
stonden in een rechte lijn tussen de aarde en de zon in, in volgorde 
van afstand. Voor de duidelijkheid was alles schematisch opgesteld. 
Met uitleg van Jannie en Martin kon men alles van dichtbij bekijken. 
  
Vervolgens ging de 

wandeling langs een 

opstelling van lichtende 

sterrenbeelden.  

De meest bekende waren te 

zien, zoals de Grote en de 

Kleine Beer 

(steelpannetje), 

Casseiopeia ofwel Perseus, 

de poolster en nog enkele 

andere.  

Verderop passeerden we een 

mooie ronde vijver, uit de 

historie bekend als 

goudvissenvijver.  

Jannie vertelde nog een 

leuk verhaal van twee 

dieren die per ongeluk in 

het bos verzeild raakten en 

die een spannende 

conversatie hielden over 

hoe een dier zich het beste 

verstaanbaar kan maken. 



De groep bestond uit ongeveer 

25 wandelaars  waaronder ca. 

10 kinderen.  

Na deze bijzondere belevenis 

ging men met een snoepje 

genaamd Milky Way weer 

huiswaarts.  
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