
Wandeling op dinsdagochtend 9 januari: koud … 
 
Eindelijk, eindelijk was het eens koud. 
Het lijkt erop dat we dat niet meer 
gewend zijn! Min 2, gevoelstemperatuur 
min 6, strikt gezien niet koud voor een 
januari-ochtend, maar na een paar 
lange, vrij zachte (maar natte!), 
maanden is het wel een leuke 
afwisseling. Slecht weer ‘bestaat niet’, 
dus met winterjas, muts en 
handschoenen prima te doen. 
Met Renée en Geert startten we in 
Boerakker voor een IVN-wandeling, 
samen met het Groninger Landschap. 

Het doel: sociaal contact en stilstaan bij wat de mooie natuur ons laat zien. 
Hoewel ieder op zijn eigen manier zo’n wandeling beleeft, waren er een aantal 
momenten waarop we met elkaar genoten van de dingen die we zagen. Natúúrlijk 
het prachtige, door een laagje sneeuw en ijs bedekte landschap, maar ook details, 
waarbij liefhebbers een fotootje maakten van onder meer de mooie weiden, 
houtsingels, kijkjes bij sloten en met ijsbloemen bedekte ruiten van een 
boerenschuur. 
 
 
Voordat je het weet heb je bijna acht 
kilometer gelopen, in nog geen twee 
uur tijd: een groot deel van de dag ligt 
dan nog voor je! 
 
 
Een leuke winterochtend om op terug 
te kijken! 
  

 
 
 
 
 
 

Tekst en foto’s Kees 
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