
Midwolde 

U bent hier in het hart van Midwolde.  
De naam betekent: wold (= woud, bos) in het midden. Ten oosten hiervan lag en ligt Oostwold. Rond 
Leek lag een uitgestrekt veengebied dat in de middeleeuwen is ontgonnen.  
 

Midwolde is vooral bekend om zijn NH-kerk, waarvan het oudste deel (het zg. schip) uit de 12e eeuw 
stamt. De hoge toren op de foto is de kerktoren. 
De romaanse kerk is een zgn. adelskerk, gebouwd door en t.b.v. de adel, in dit geval de bewoners van 
de nabijgelegen borg Nienoord.  
Interieur en inventaris zijn grotendeels vervaardigd in opdracht van deze bewoners, de families van 
Ewsum en von Inn- und Knyphausen. Het pronkstuk is de marmeren graftombe door Rombout 
Verhulst en Bartholomeus Eggers in opdracht van Anna van Ewsum († 1714).  
Onder het praalgraf bevindt zich een grafkelder met daarin Carel Hieronymus von Inn- und 
Kniphausen (1631-1664).  
Verder zien we een eikenhouten portaal, een herenbank uit ca. 1660 en een fraai gesneden 
preekstoel uit 1711, ontworpen door stadsbouwmeester Allert Meijer met houtsnijwerk van Jan de 
Rijk. Een gebrandschilderd glas herinnert aan 1907, het jaar waarin de familie Van Panhuys, de 
laatste adellijke bewoners van Nienoord, verdronk in het Hoendiep. 

 
 
Op de voorgrond ziet u het huidige Gasterij Inkies, ook wel bekend als Theehuis Midwolde. 
Ook de Gasterij kent een lang verleden o.a. als herberg en postiljon waar de paarden op de route 
Groningen-Friesland konden worden gewisseld. 

  


