
Vroege vogelexcursie in de mist 
Zaterdag 12 april gaat mijn wekker om 5.00 uur! Wat gaat er gebeuren? Oh ja, 
vroege vogelexcursie geven. Oefff, wat is het nog vroeg, is dit hobby…?! Oh 
jazeker wel, maar dat merk ik pas als ik op de Polderweg ben. Samen met 7 
deelnemers en Kevin als extra gids gaan we op pad. Degene die zich aangemeld 
hebben, en er toch niet zijn, weten niet wat zij missen 😊. 

Het is nog donker, met een heldere sterrenhemel en prachtige maan. Er is ook 
veel (grond)mist, dit alles maakt het een mooie start van de dag. Er is al veel 
gezang van de vogels, wat een van de deelnemers als ‘herrie’ bestempeld. Daar 
ben ik het natuurlijk niet mee eens, haha! En de deelnemer zelf ook niet, blijkt 
later.  

Koolmees, zanglijster, winterkoning, vink, zwartkop, roodborst, tjiftjaf, fitis; 
het zijn een paar van de vogels die we al horen zingen. En allemaal door elkaar 
heen, hetgeen het determineren niet gemakkelijk maakt. Gelukkig zal blijken dat 
ze veelvuldig blijven zingen, waardoor wij de geluiden goed kunnen herhalen. 

We lopen als 1e om de Belt heen, op de dijk. In de hoop de blauwborst te horen 
en te zien. Schoorvoetend horen we hem zingen, niet zo uitbundig als we hoopten. 
Wellicht hebben we later nog meer kansen. We lopen terug naar de 
parkeerplaats van de Polderweg, alwaar we de excursie begonnen. 

Het is licht geworden en nog meer vogels zijn te horen, en nu ook zichtbaar. Bij 
voorgaande soorten voegen zich pimpelmees, Cetti’s zanger en, heel mooi zittend 
in een boom, de havik. Door de telescoop is zijn wenkbrauwstreep goed te zien. 
We genieten van alle geluiden, de mooie beelden en toch ook de stilte van de 
natuur. Groenling en gaai komen eveneens voorbij. 

Als we de dijk weer oplopen, in de hoop de blauwborst te zien, horen we hem 
even. Maar zien…. . Ook de snor laat zich horen in het riet. De Belt verlaten we 
en gaan de Klaas Dobber Droogte in, op weg naar de oeverzwaluwwand. 

We horen de heggenmus en zien een tjiftjaf met nestmateriaal rondvliegen. We 
lopen snel door want zo te zien storen we hem in zijn bezigheden. 
Bij de oeverzwaluw-wand aangekomen houden we even een korte (koek en sopie) 
stop en genieten van de warme zon en het mooie uitzicht. Het duurt eventjes 
voordat we de ‘oevertjes’ zien. En…. eerst hóren we een ijsvogel, om vervolgens 
een paartje voorbij te zien vliegen. Mooi, mooi! 
 



Teruglopend richting de parkeerplaats zien we in de Belt dan toch de 
blauwborst!! Práchtig in het zonnetje, zittend bovenop een rietpluim. Zijn 
favoriete zangplek. Verderop horen en zien we de rietzanger. Als een parachute-
tje komt ie naar beneden, zijn baltsvlucht. We zijn bijna aan het einde van de 
excursie, als we hoog in de top van een boom een groep van zo’n 30 koperwieken 
en kramsvogels ontdekken. Dit zijn nog late wintergasten, spoedig zullen zij 
noordwaarts keren. 
Als we terug zijn bij de parkeerplaats kunnen we concluderen dat het een 
prachtige ochtend was met mooie natuur en heerlijke vogelgeluiden. 
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