
     

 

 

Wie ben je?  
 
Mijn naam is riet. Je komt me overal tegen in 
Het Twiske. Mijn Latijnse naam is Phragmites 
austrális met als synoniem Phragmites 
communis wat schutting betekent. Ik bescherm 
onder andere de slootkanten zodat ze niet 
wegslaan door het water. 

Ik hoor bij de familie van de grassen en ben in 
ons land de grootste en bekendste soort gras. 
Ik bloei in de nazomer met glanzend paarse tot 
bruinpurperen pluim.  
Mijn stengel ziet er fragiel uit. Maar dat lijkt 
maar zo: ik ben heel stevig en kan heftige 
windvlagen doorstaan. Mijn stengel is hol maar 
de tussenschotjes zorgen – net als bij bamboe - 
voor stevigheid.  
Mijn lange puntige bladeren zitten met een 
bladschede om de stengel heen zodat ze 
kunnen draaien. Al mijn bladeren draaien mee 
met elke windrichting waardoor ik zeer 
buigzaam ben.  

 
Mijn wortelstokken dringen diep in de grond 
door. Zo houd ik de grond goed vast.  
In het najaar, als de sloten worden schoon 
gemaakt, zie je mijn meterslange holle 
wortelstokken op de oever liggen. 
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Waar kom je voor in Het Twiske? 
 
Je vindt me in bijna alle deelgebieden van Het 
Twiske. Langs de oevers van de sloten, in de 
bermen langs fiets- en wandelpaden, aan de 
randen van weilanden en vooral in de 
moerasgebieden en rietvelden. 

En let maar eens op: ik leef en werk overal 
samen met andere planten. Wie door het riet 
loopt, ziet allerlei mossoorten en varens, 
waternavel, koekoeksbloem, rietorchis, 
moeraswalstro, tormentil en moerasmelkdistel. 
Ook lisdodden zijn goede buren van me. Door 
de naam ‘rietsigaar’ denken veel mensen dat 
dit mijn bloeiwijze is. Maar ik bloei toch echt 
zoals alle grassen met een pluim: een rietpluim. 

  
 
Wanneer ben jij in Het Twiske te zien? 
 
Ik ben hier het hele jaar. In de winter zie je 
alleen mijn uitgebloeide stengels. Na de vorst 
valt mijn blad af. Ik blijf dan nog zo’n twee jaar 
met dorre stengel staan. In april komen mijn 
eerste frisgroene spruiten. Langzaam groei ik 
door tot de bloei zo rond augustus.  



In november geeft mijn oranjebruine kleur bij 
zonlicht een mooie, warme gloed over 
rietkragen en rietvelden. 

 
 

Waar houd je bijzonder van? 
 
Ik vind het heerlijk om met mijn wortels in de 
blubber te staan. Daarom ben ik dol op 
moerasgebieden en sta ik graag langs 
slootkanten. Ik vind het ook wel fijn wanneer 
mijn leefgebied gemaaid wordt. Want dan weet 
ik zeker dat mijn leefomgeving niet volgroeit 
met braamstruiken en bomen. Verder vind ik 
het prettig om samen te leven met de vele 
planten, paddenstoelen en dieren die riet als 
leefgebied nodig hebben.  

Het is altijd weer prachtig om te zien hoe vogels 
zoals rietzanger en karekiet hun nestje bouwen 
tussen rietstengels. Het grondnest van de 
kiekendief vind ik indrukwekkend. Ik geniet van 
de rietgors met zijn zwarte petje die hoog vanaf 
mijn rietstengel zijn lied laat horen.  
De dwergmuis die van mijn bladeren hele 
mooie nestjes tussen de stengels weet te 
vlechten, levert een echt meesterwerk! 

 
De roerdomp is soms ook bezoeker. Ik groei 
dus graag in brede rietkragen om deze 
moerasvogel een mooie schuilplek te geven. 
Indrukwekkend hoe de borstveren van deze 
vogel wanneer hij in de paalhouding staat, net 
op rietstengels lijken. Voor niemand te zien, 
alleen zijn hoempende geluid als een misthoorn 
verraadt zijn aanwezigheid. 
Hermelijn, wezel en Noordse woelmuis zijn 
zoogdiersoorten die vaak te gast zijn. Tot slot 
wijs ik op de vele insecten die hun schuil- of 
voortplantingsplek in het riet hebben. Mijn holle 
stengel is daar ideaal voor. Als voorbeeld deze 
rups van de rietvink, een nachtvlindertje. 
 
 

 
 
Waar maak jij je druk om? 
 
Het is voor mij belangrijk dat de rietmaaiers 
mijn stengels niet te ver bij de grond of onder 
het maaiveld afmaaien. Dan verdrink ik en kan 
ik niet meer uitgroeien. Soms doen de 
natuurbeheerders dit expres om te 
zorgen dat wij als riet niet teveel de overhand 
nemen en een hele sloot laten verlanden.  
Soms maak ik me zorgen dat de 
natuurbeheerders in één keer het hele rietland 
maaien. De vogel- en insectensoorten die in 
overjarig riet broeden, hebben dan geen plek 
om zich voort te planten. Ik pleit daarom voor 
een driejarig gefaseerd maaibeheer zodat 
steeds 1 strook gemaaid wordt en de rest blijft 
staan en dit dan in een opeenvolgende cyclus. 
 
Verder kan ik me nogal druk maken over het 
feit dat de mensen graag met bootjes in het riet 
varen. Of nieuwe sporten bedenken zoals 
swimrun. In grote hordes zwemt men een stuk 
en gaat massaal via de rietoevers het land op. 
Hier kan ik als riet niet tegen. En het is ook heel 
vervelend dat allerlei planten en dieren die van 
mij afhankelijk zijn op die manier bedreigd 
worden. Ook loslopende honden die het riet 
induiken, dragen bij aan die verstoring. 
 
Niet in het riet! Is een slogan die ik graag 
uitdraag. Ieder die mijn stem hier heeft 
gehoord weet waarom.  
 
Voor ieder die meer over mijn belang wil horen: ga 
eens mee met een IVN-wandeling en laat je verrassen 
door het verhaal over duivelsbeet en rietsigaargalvlieg. 
Of ontdek hoe je een bootje kunt maken van een 
rietblad. 

  

 
    
www.ivntwiske.nl          

Agnes Noordermeer 

http://www.ivntwiske.nl/

