Heemtuinnieuws

De heemtuin heeft een metamorfose ondergaan. Was de laatste weken alles nog geel
van de dotters en sleutelbloemen. Nu is wit de kleur, die overheerst. De daslook,
waarover tot voorkort nog gemopperd werd, vanwege de snelle uitbreiding, staatnuin
bloei. En juist die massale bloei is schitterend. Daarbij, de blaadjes van de daslook zijn
op vele manieren te gebruiken: op je boterham bij een plakje kaas of b.v. als ingrediént
voor het maken van pesto. Ook wit, maar minder prominent aanwezig, zijn de hoge
bloemen van het look zonder look. Wel look, oftewel ui, maar toch geen look. Het is de
geur van de blaadjes. Wrijf je een blaadje fijn, dan komt een uiengeur te voorschijn. Net
als van de daslook. Maar het is helemaal geen look(of allium) soort. Look zonder look
behoort tot de kruisbloemenfamilie net als de pinksterbloemen en het raapzaad. De
laatste nu overal langs de weg te zien of was te zien, want het ging hard met de hitte van
de eerste mei . Ook de mooie witte schermen van het fluitenkruid staan niet alleen in de
heemtuin, maar overal langs de weg. En boven dit alles staat de meidoorn met witte
bloemen mooi te wezen. Een doorvelen als onkruid bestempeld en ook alweer bijna
uitgebloeid, maarin deze uitgebloeide fase ook heel mooi, zijn de paardenbloemen.
Eerst een weiland vol gele paardenbloemen en nu hetzelfde weiland vol grijze
pluizenbollen. Allebei prachtig om te zien en leuk om de vruchtpluizen eraf te blazen en
de mooie parachuutjes door de lucht te zien vliegen. Landen ze op een plek, waar ze
kunnen ontkiemen, zal er weer een komen groeien. Ze hebben altijd een holle stengel.
(Kan je met kinderen leuke ringen en kettingen van maken.) en let op, alle plantendelen
bevatten melksap, dat kleeft een beetje aan je vingers. Die “lastige” paardenbloemen
hebben een lange penwortel, waardoor ze moeilijk zijn te verwijderen. Ach ja,
paardenbloemen horen volgens de meeste mensen tot onkruid, dat moet verdwijnen uit
de tuin. Toch is zo’n paardenbloementapijt om van te genieten, bloeiend of uitgebloeid.
Waar u ook kijkt, bloemen genoeg! Zowel in als buiten de heemtuin. Kijk ernaar en
verwondert u. En wil u een wandelingetje door de heemtuin maken , dan moet u zijn aan
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