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Tot nu toe ziet het er nog niet herfstig uit.  Behalve dan de storm vorige week, die de nog 
groene bomen flink door elkaar schudde. Maar ook nog een heerlijke warme zomerdag. 

In de heemtuin werd het 
gras op het middengedeelte 
nog een keer gemaaid en 
afgevoerd door weer ijverige 
heemtuinmedewerkers. Het 
was na de eerst maaibeurt 
in juni alweer behoorlijk 
gegroeid. Straks zit in het 
voorjaar al het bloeiends 
niet verborgen onder het 
hoge gras en blijft het daar 
schraal, waardoor het 
bloementapijt zich met nog 
meer soorten kan 
ontwikkelen. Gelukkig zijn 
er nog verschillende 
struiken, die de heemtuin 
nu versieren. Meteen als u 
de heemtuin binnenkomt, 
staat naast de bakken met 

kruiden een struik met mooie glimmende , zwarte bessen. Het is een duinroos. Die 
naam zegt het al, normaliter kom je het duinroosje op zuidelijke hellingen in de duinen 
tegen als lage begroeiing . Ze bloeien in mei met mooie witte roosjes. Hier op de 
veengrond is het een hoge struik geworden met nu dus glimmende, zwarte bessen. Er 
vlak ervoor staat een bosje groene stengels, die zich langzaam hebben uitgebreid. Leden 
van de paardenstaartenfamilie en onbelangrijk onkruid zult u denken misschien. Toch 
zijn deze groene stengels bijzondere leden van de paardenstaartenfamilie. Schaafstro is 
de naam. En die naam geeft al aan, dat er iets valt te schaven met ze. Ze hebben die 
naam, omdat ze langs de stengels ruwe, kiezelige, kleine bobbetjes hebben. Daarmee 
kunnen muziekinstrumenten, zoals violen worden gepolijst.  Duidelijk dus héél fijn 
schuurpapier. As we na de schaafstro en de duinroos de heemtuin verder inwandelen 
richting bijenstal, dan zien we daar de kardinaalsmuts  Deze hoge struik heeft weer de 
kardinaalsmutsen opgezet. Als die mutsjes rijp zijn, hangen de vruchtjes aan draadjes 
aan de muts. Om die zaadjes zit een oranje vliesje, de zaadrok. Een heel mooie 
versiering, die zaadrokjes. Het zaadje, dat daarin zit , komen de vogeltjes graag opeten. 
Het rondje heemtuin is weer rond. Wie weet weer wat gezien, dat u nog niet eerder 
opgemerkt had. Dus, kom even langs en geniet buiten van de natuur .De heemtuin vindt 
u aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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