Heemtuinnieuws

Nog geen lente, maar we hadden wel zomerse temperaturen. Daarvoor gingen we in
deze periode naar Frankrijk. Dat hoeft nu niet meer. We kunnen nu hier genieten van de
zon. En met die zon schiet alles de grond uit. Volop narcissen in de heemtuin en de
eerste sleutelbloemen bloeien al. De stengelloze sleutelbloemen zijn het. In de winkel
staan ze nu ook in allerlei kleurvariéteiten. In de heemtuin is het de wilde soort. Die is
lichtgeel met een donkergeel hart. Die in de winkel zijn de gecultiveerde afstammelingen
daarvan. De wilde soort wordt, dankzij ijverige mieren verspreid. Dat doen ze zo. De
stengelloze wordt, als die uitgebloeid raakt, langstengelig. Die lange stengels hangen
dan op de grond en dan rollen de zaden eruit. Aan dat zaadje zit een onopvallend,
oliehoudend aanhangseltje. Daar komen de mieren op af en tijdens hun wandeling met
het zaad naar hun nest verliezen ze hier en daar een zaadje en ( mits op een plek, waar
het zaad kan ontkiemen) groeit weer een nieuwe sleutelbloem. Door de extreme warmte
zijn krokusjes en sneeuwklokjes al snel uitgebloeid en is de bosrand alweer groen van de
blaadjes van het daslook. Die beslaat straks met hun witte sterrenbloemen weer een
groot deel van de tuin. Een woekeraar, niet te temmen. Deze mooie woekeraar neemt
zoveel ruimte in beslag, dat andere plantjes daar niet makkelijk doorheen komen. Maar
er zijn gelukkig nog plekken, waar het daslook zich nog niet gevestigd heeft en daar is
eerdaags nog van alles te zien. Een wandeling in de heemtuin is zeker in deze tijd een
genoegen, dus kom langs en zie wat deze lente aan wilde bloemen toont. De heemtuin
bevindt zich aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop
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