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Ideaal weer deze dagen. ‘s Nachts vorst en overdag zon en blauwe lucht.  Voor de 
sneeuwklokjes, die hier en daar in bloei zijn, blijkt de kou geen probleem. Ze blijven 
vrolijk bloeien en zijn de voorboden voor nog meer schoons. Ook de takken van de 
hazelaars kondigen de lente aan. De katjes aan die struiken zijn al geel en met een  
beetje wind vliegt het stuifmeel door de lucht en belandt op de vrouwelijke bloemetjes. 
Die bloemetjes groeien ook ergens aan de hazelaarstruik, maar daar moet je wel even 
naar zoeken. Ze zitten met drie kleine, rode bloemetjes in een klein knopje aan de tak. Is 
het stuifmeel daarop beland, dan groeien uit die piepkleine bloemetjes de lekkere 
hazelnoten. Maar als die er zijn, dan zijn we al in september beland. Andere katjes, ook 
duidelijk te zien, zitten de aan de elzenbomen. Die wachten nog even met bloeien. Ze 
zijn nu nog grijs. Bij de elzenbomen zitten de vrouwelijke bloemen aan kleine takjes vlak 
onder de mannelijke stuifmeelkatjes. Het zijn nu nog paars grijze knopjes, maar groeien 
over een tijdje uit tot de elzenproppen. Die worden dan eerst groen, maar rijpen tot de 
bekende zwarte elzenproppen, waarin zwarte zaadjes verborgen zitten. Vooral de mooie 
gele sijsjes eten die zaadjes graag. Aan de takken van de els zitten nog andere knoppen 
en die zijn duidelijk paars van kleur. Daar komen later de bladeren uit. Achter in de 
heemtuin is een begin gemaakt met het maaien van het riet. Nog ouderwets met een 
zeis. Gelukkig zijn er nog een paar medewerkers, die dat vak nog verstaan. Het riet dat 
rondom de vier elzen staat, wordt daar weggemaaid, opdat daar straks weer mooi, 
nieuw, groen riet kan groeien. Die elzen staan daar als nabootsing van de elzen, die in 
het rietland in het plassengebied staan. Daar werden ze geplant om de scheiding van de 
percelen aan te geven. Sloten graven tussen de percelen heeft weinig zin, omdat die in 
korte tijd weer zijn dichtgegroeid. Scheipoten worden ze genoemd, die elzen. In de 
heemtuin is er geen sprake van verschillende eigenaars, maar zijn ze daar neergezet om 
u opmerkzaam te maken op één van de landschapselementen uit de omgeving, die zijn 
nagebootst in de heemtuin. Een rondje heemtuin in de zon: aan te raden!  U vindt de 
heemtuin aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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